Aylardır İstanbul'a gidemiyordum. Oysa derginin bir yığın işi birikmişti. (o İstanbul'daki arkadaşları, 
edebiyatçı arkadaşları da özlemiştim. 
(Bunu laf olsun diye söylemiyorum, 
gerçeği başka türlü, kestirme anlatamıyacağım için söylüyorum). Onların 
dergi hakkındaki eleştirileri, çalışma 
kurulumuz için daima değer taşımışr, çalışmalarımıza katkı getirmiştir. 
Ve Ankara o günlerde ağır kokulu 
siyasal bir çöp bidonunun yanından 
geçmekteydi. Neden trene binip hızla uzaklaşmıyayım ordan? Ayrıca, benim için özel, bağlayıcı bir olaya da 
canım. sıkıldı: Pianist oğlum parmağıni incitti, Mahalle maçında kornerden gelen topa, karşı takımın oyuncusu bir vole yapıştırmış, bu şut da 
gelmiş bizim piahistin dikine duran 
başparmağını bulmuş... Mozart La 
Majör Sonat'la Mendelson «Sözsüz 
Şarkılar» opus 19 no. 2 üzerindeki çalışmalar on gün ertelendi. Peki, der-* 
ginin İstanbul'daki işleri bekler dururken, (müzik de yok Ankara'da), 


çöp bidonunun oralarda mı dolana- - 


yım? 


İstanbul'da ilk gün «Oyun» dergisinin yönetmeni Günay Akarsu ile 
birlikte kovaladık işleri. Biliyorsunuz, 
«Oyun» ve «Türkiye Yazıları; dayanışma içindeki iki dergi. Oyun'un Ankara temsilciliğini Türkiye Yazıları, 
Türkiye Yazıları'nın İstanbul temsileiliğini Oyun dergisi yapıyor. Öğleye 
kadar o yana bu yana koşturduk 
durduk. Sonra ikimiz de sıcağa ve 


AYLIK DERGİ 


TDK”'da kurultay 
edebiyata yeni bakış 
kültür örgütlerimiz 
tarih 

çocuk ve çocuk yılı 
«sürü» üzerine 
öfkeyi yürütür kan 
okurlara mektup 
«dimitrov geçiyor» 
günsür: kahvehane 
karikatürler: tunçay 
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yorgunluğa pes ettik. «Hadi yahu, gidelim arkadaşları bulalım, yeter, patladın koşmaktan» dedim Günay'a. 
«Cumhuriyet»e gittik. Doğan Hızlan, 
«istanbul Festivalini izlemek için gel- 


dimi sandı. Nerdeee?- İstanbul Fes- - 


tivali kim, biz kim? Öyle yerlere bizim gibi kıytırık edebiyat dergilerini 
ne çağırırlar, ne alırlar. «Arkadaşları. 
görmeye geldim» dedim. Yetmez mi 
bu gerekçe? Arkadaşlar, arkadaşlık... 

“Mehmed Kemal «vaaay> diye üstüme atıldı, öpüştük. Murtaza'nın 
parmaklarını sordu Mehmed Kemal. 
«İyileşiyor» dedim, «ama işleri dur- 
“gun; piyasada demir yokmuş; demir 
bulamıyor ki iş yapsın...» Kemal Özer'le söyleşmeye başladık. Sennur 
ve Adnan Özyalçıner de orda... Kemal Özeri Dil Kurumundan 


'yatırmadı diye. Memaliki Osmaniye'- 
de öyledir. Tımar sahibi bey, şaha- 
ne-i saltanata göndereceği askeri ge- 


ciktirirsö, tımar sahibini ne yaparlar? 


“Malını mülkünü elinden alırlar! Sen 
kim, askeri geciktirmek kim? Emre 
itaatsızlık edenün başın vururlar! 

, Boyna edebiyattan konuşuyoruz 
arkadaşlarla. Sennur Sezer- Türkiye 


Yazıları'nı bir çırpıda eleştirdi. <Şun-- 


lar ve şunlar yanlıştır, yanlış yapıyorsunuz, şunlar ve şunlar ise -çok 
güzeli» Sernur'dan özür dilemem gerek, o konuyu bir türlü açamıyorum: 
“Geçen yıl, gene böyle sıcak bir yaz 

gününde, Sennur'dan aldığım. şiiri 
: pantolonun arka cebine koymuştum, 
bu şiir pantolonla birlikte OMO'lu 
çamaşır kazanında < kaynadı. Neyse 
ki, öteki üç şiiri kurtardık ve yayımlayabildik. İşte bunu anlatacağım, «o 
şiire kastım yoktu..> diyeceğim, Sen- 


nur Türkiye Yazılarını çatır çatır -e- 


“leştiriyor, birini söyleyip, bir başkasına geçiyor. <MAO'dan şiir basılmaz» 
mış... Kemal Özer «edebiyatın öfke 
damarına ne diyeceğimi soruyor. Öf 
ke damarı olmaksızın, edebiyat -ol~ 
maz! Kendimden bilirim. Motor silindirlerimizden biri de öfkedir. MAO'ya 
gelince... o Doğrusunu isterseniz, bir 


edebiyat dergisine bu soy tartışmalar" 


sokmanın, düpedüz siyasal yaklaşımlar. getirmenin yararına oinanmıyo- 


- rum. Geçenlerde Ankara'da bir gais. 


arkadaş (ki kendisi ilerlemecidir), aynen şunu dedi: «Şiirin Maocusü - iler» 
lemecisi . olmaz!» Sonra, biliyorsunuz 
biz «kötü şiir, iyi şiir» falan gibi sos 
runlarla uğraşıyoruz. Neyse, bu konus 


meğer 
atmışlar. Aylık ödentisini zamanında 


- minden hoşnut bulunan 


SUNU 


, yu İanlırk dn; öfkenin de, soğukkan- 


lılığın da yerini ve gereğini unutma- 
dan şunları yazabilirim: Okuduğum 
kadarıyla, bildiğim kadarıyla, tarih 
içindeki eylemlerine bakarak, Çin hal- 


kmn emperyalizm ve yerli işbirlikçileri ile feodal güçlerin sömürüsünden 


kurtarılması ve proleter enternasyo- 


nalizmi uğrunda, Mao'nun önderliğin-. - 


de yürütülen savaşımı (Uzun Yürü- 


, yüşü de düşünelim), evet bu savaşı- 


mı küçümsemek ve: yadsımak bana 
düşmez. Zorunlu olarak bir noktayı 
daha ekliyeceğim: Bugünkü Pekin 


çizgisinin, Mao'nun önderliğindeki Çin 


halkının olağanüstü başarısını (ki bu 
gerçek yalnızca Sovyetler tarafından 
değil, Nazım'ın şiirlerinde de belgelenmiştir), sürdürüp sürdürmediği sorusu karşısında yanıtım olumsuzdur. 


O gün öğleden sonra Günay Akarsu'yla başka arkadaşları da gördük, 


“onlarla da söyleştik. Hepsiyle bir de- 
. ğil, iki kez kucaklaşıyordum. İkinci 
~ kucaklaşma, Dil Kurumu'ndan ötürü. 


Özetle şunu belirteyim: TDK yönetimine karşı çıkmayan, TDK yöneti- 
tek kişiye 
rastlamadım, o Zaten çoğu (TDK'na 
üye alınmamiş. Türkiye'de öyle yazarlar var ki, TDK Ödülü aldıkları halde TDK'na üye yazılamamışlar. . Peki, Dil Kurumu'na üye olabilmenin 


ölçüsü nedir öyleyse? Neden hemen: 
tüm. şairler, yazarlar «TDK» deyince 


ürperiyor? Neden dilimizi en güzel 
biçimde kullanan ve bu sayede dilimizin gelişmesine katkıda bulunan 
bu arkadaşlar Dil Kurumu'na alınmıyor? Neden tüzüğünde «devrimci» olduğu belirtilen bir. kurum, devrimciliğini ürünleriyle tanıtlamış edebiyatçılara ve dilcilere kapılarını kapıyor? 
Neden kal'anın bir ara iki parmak 
aralanmış olan: kapılarından içeri girebiliniş birkaç sanatçı, günün birinde punduna getirilip «ödentisini zamanmda vermediği» gerekçesiyle- sessiz 
sedasız kurumdan uzaklaştırılıyor? Bu 
kurum kimin? Kimler için çalışıyor 
bu kurum? Olanakları kimlere açılı- 


“yor ve kimlere neden: açılmıyor ? 


Önümüzdeki günlerde TDK'da 


olağanüstü tüzük kurultayına gidilir- 


cen, tüzükten bir alıntıyı anımsatmak- 
;a yarar var: Tüzüğe göre TDK «kanu yararına çalışır devrimci bir bi- 


“lim derneğiydir. TDK'nın kamu yara- 


ıma mı, yoksa onbeş-yirmi kişinin 


yararına mı çalıştığı konusunda her- 


kes ne diyor, nasıl düşünüyor, bunu 


. erdiremediği ölçülere 
mak durumuna düşemez. Demokratik 
'bir kuruluş, üyesinden korkmaz. Ne- (© 
den Bekir Yıldız'ın üyeliği reddedi- 


İstanbul'da bir dâha “gözledim. Gele" 


lim Kurum'un <devrimcizliğine, « Devrimci, bir kuruluş, her şeyden önce 


dembkratiktir. Demokratik işlerlik ka- i 


zanmış bir dernek ise, kimsenin akl (—— 


göre üye al- 


liyor? Füsun Altıok üyeliğe. alınıyor 


“da, Metin Altıok neden. alınmıyor? 
içinde 


Gelmiş “geçmiş yazarlarımız 
türkçeyi en iyi (kullananlardan biri 
olarak bilinen Yaşar Kemal'in üyeliği neden (sittin sene ( geciktirildi? 
Aziz Nesin ancak geçen yılın Kurultay'ında söz alabildi, neden? Ahmed 
Arif Enver Gökçe, Arif Damar, Can 
Yücel edebiyatımıza ve dilimize çok 


mu kötülük ettiler de- bu kurumun 4 


üyesi değildirler? 


Kitabına aydurüliyi gibi üste $ 


rilen bütün bu antidemokratik tutum ve davranışların hesabı “sorulmayacak mı sanılıyor? Kurumun üst 
basamakta yöneticiliğine gelmiş kişiler, eskiden olduğu gibi, yarım -asır 
“koltuklarında mı kalacak? . Hayır, 


bu dönem geçmiştir. Özellikle geçen | 


kurultaydan beri, Türkiye Yazarlar 
Sendikası Başkanı Aziz Nesin'in ve 
arkadaşlarının birleştirici — demokratik - çabalarıyla, TDK demokratikleşme sürecine hızla - girmiştir. O günlerde TYS Ankara temsilcisi “olan 
Tahsin Saraçın TDK yönetim kurulundan istifası da, Saraç'ın bazı 
antidemokratik çevre ve kişiler ile 
çalışamıyacağının -kanıtı sayılmalıdır. 
Kısası şu: TDK'da demokratikleşme 
doğrultusundaki (gelişim ve 


tir. 

Sevgili okurlar, «ununun sütunları sınırlı olmasaydi, size. İstanbul'da İlhami Bekir, Sabahattin Kudret Aksal ve Osman Serhat ile birlikte yediğim güzel akşam yemeğindeki konuşmalarımızı iletecektim. Si- 


yasa, sanat, edebiyatın günümüz kokonularında, 


şullarında işlevi- vb. 
ei ileri düzeyde bir söyleşiydi. 


O akşam, görüş birliğinin tadına o 
denli vardım ki, az kalsın tireni ka- 


bunun <3 
kaçınılmaz “sonuçları oönlenemiyecek- 


AN 
Ci PA 


çıracaktım. İlhami Bekir'in 75. dö- 


gum yıldönümünü Türkiye 
olarak biz de kütluyotuz. 


“ İstanbul'daki arkadaşları özleme- 
mi Şa simi bana... 
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TDK'da Olağanüstü Kurultaya Gidilirken 


türkiye yazıları 


Bundan tam bir yıl önce, 1978 Temmuz ayında TDK 
Kurultayı toplanırken, Türkiye Yazıları'nın 16. sayısında 
şunları demiştik : A 


<İki yılda bir toplanan Türk Dil Kurumu Kurultayı, 
bu kez biraz daha değişik geçeceğe benzer, (...) TDK'nun 
klişeleşmiş adlarından oluşan yönetici kadrosu, yeniden 
seçilebilmek için Kurultay üyelerini acaba hangi ölçüde 
etkileyebilecektir? TDK Kurultayını TÜRKİYE YAZI- 
LARI adına burada selamlarken, görünen bir gerçeğe 
değinelim : TDK İsmet Paşa'sından yoksun kalmış, ama 
onun yerine bir «taze kan», bir «umut» bulamamış, çıkartamamıştır. Kurumun klişeleşmiş yöneticilerini tedirgin 
eden de işte budur. Kurultay üyeleri, Kurultay süresince, eski yöneticilerin telaşlı halini herhalde gözden kaçırmayacaklardır. 


Evet, iki yılda bir toplanan TDK Kurultayı, bu yıl 
olağanüstü olarak bir kez daha toplanacaktır. Türkiye 
Yazıları okurları, olağanüstü Kurultay'ın içinde bulunduğumuz yaz aylarında gerçekleştirilecreğini birkaç ay 
önceden haber almışlardır. Ve birkaç aydan beri ısrarla 
belirttiğimiz gibi, TDK Kurultayı olağanüstü biçimde 
toplanmak durumundadır. Kurum (yöneticileri, Kurultayı bu kez «sessiz - sedasız geçiştirme eğilimindedirler 
ve bu önemli toplantıyı «tek maddelik olağanüstü tüzük 
kurultayı» biçiminde sunarak, (ki öyledir) (kendilerine 
yönelecek eleştirilerden bir ölçüde : korunmayı planlamaktadırlar. Bu amaçla, şu yazıyı kaleme aldığımız 17 
Haziran 1979 gününe kadar, Kurultaya ilişkin olarak, 
üyelere mektupla çağrıda bile bulunmamışlardır. Soranlara, durumla ilgili haberler almak isteyen üyelere «şifahen» Kurultayın 6-7 Temmuz tarihlerinde “tüzük 
için» toplanacağını söylemektedirler. o Yöneticilerin bu 
konuda yaptıkları, yasak savmak için, yalnızca asgari 
yasal yaptırımlara uyarak gazeteye duyuru ilânı vermektir. Dışardan gözlediğimiz odur ki, adı ne olursa 
olsun, gündemi nasıl olursa olsun, TDK Kurultayı bu 
kez «azıcık oldu bittiye getirilmek» istenmektedir. 

TDK'nun klişeleşmiş yönetici kliği, kendilerine yöneltilecek eleştirilerden neden çekiniyor dersiniz? Karşı 
görüşte olan üyelerin derli toplu biçimde muhalefet etmesine neden zaman bırakmak istemiyorlar dersiniz? 
Her demokratik kuruluş için kongreler «hesaplaşma» 
yeridir, eleştiri ve özeleştiri ortamıdır, «aklanma» fırsatıdır. Ne var öyleyse? Kurultaydan neden çekiniyorlar? 

«Ah şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare 
ederdik..» sözü yerine, «ah şu kurultaylar olmasaydı biz 


bu kurumu ne güzel idare ederdik..» anlamına mı geliyor 
bu tutum? 


«Tüzük Kurultayı», evet kabul; «tek maddelik gündem,» ona da peki; düşünelim bir, yıllardan beri, hemen 
her Kurultay'da tüzük değişikliğine ilişkin öneriler neden geçiştirilmiştir? Neden hep ileri tarihlere ertelenmiştir? Geçen yıl yapılan Kurultayda da neden Kurultay 
süresine sıkıştırılmamıştır? Yoksa, TDK tüzüğünün demokratik yönde değiştirilmesinden Oo hoşlanmıyanlar mı 
vardır ? 


Onun için biz Tüzük Kurultayı'nın «tek maddelik 
gündemde» bile olsa, gerçekleştirilmesinin büyük yararları olacağı kanısındayız. Evet kabul, TÜZÜK KURUL- 
TAYI! 


* 
Lİ 


Aslında, bir kuruluşun tüzüğü, o kuruluşun demokratik işlerliğini güvence altına almayı amaçlar. «Tüzük»- 
ler kâğıt üzerindedir ama, tüzüğün ilkelerine ve hatta 
(anayasamızda dendiği gibi) «ruhuna» aykırı davranan 
üye ya da yöneticiler, davranışlarının hesabını bazan 
çok ağır biçimde öderler ve ödemişlerdir. Ancak, şu 
önemli noktayı da gözden kaçırmayalım : Tüzükler, bir 
kuruluşun yönetim ya da yürütme organının uygulamalarını belirleyemez. Çünkü tüzük maddeleri «genebi, 
«genel çizgiler»i dile getirirler ve bu yüzden, uygulamanın yanında «soyut» kalırlar. Uygulama açısından, bir 
tüzüğün şöyle ya da böyle yorumlanabilmesi, şu ya da 
bu yana çekilerek pek de sezdirmeden yörüngeden saptırılması çok görülmüştür. Şu sözü unutmayalım : 


— Getirin bana en ilerici dediğiniz anayasayı, ben 
bu anayasaya göre size faşizmi uygulayayım! 


Tersi de söylenebilir: Sıradan, sönük bir anayasanın bulunduğu bir ülkede, sosyo - ekonomik yapıyı değiştirebilecek önlemlerin alınması olanaklıdır. 


Daha açıkçası, demek istiyoruz ki, kâğıt üzerindeki 
bağlayıcı ilkeler, (adı ister anayasa, ister tüzük, yönetmelik vb. olsun), yürütme organının niyetine göre uygulama alanına geçirilirler. Niyetiniz kötüyse, en iyi tüzüğü sömürebilirsinz. Niyetiniz iyiyse, en yetersiz tüzükten yola çıkarak olumlu uygulamalara girişebilirsiniz. 
Soruna salt tüzük açısından (bakınca, uygulama alanında 
yorum daima olanaklıdır ve bu «yorumlama yolu» her 
zaman için geçerlidir. Çünkü tüzük hükümlerinin kapsadığı <genel»de milyonlarca «özel» vardır ve bu «özeller 
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biribirine karşıt bile olsa, «genel»in içinde yer alıyormuş 
gibi yorumlanabilir. Usta dernekçiler, kurt sendikacılar, 
bir kuruluştaki çıkar kumpasını korumasını iyi bilen 
hin yöneticiler, «genel» ile «özelsin çelişkisini kullanabilen ve bu çelişkiden yararlanabilen kişilerdir. 

TDK Yürütme Kurulları, bugüne değin genelikle 
«tüzük» önünde olağanüstü başarılı yorumlarla bildikleri 
uygulamalara girişmişlerdir. Ama bu uygulamalar, gerek 
kurum içinde, gerek kurum dışında hemen herkesin dilinin ucuna gelip de söyliyemediği bir kuşkuya neden 
olmuştur : Tüzüğün genelde kalan ilkeleri, acaba özelde 
yürütme kurulunun hegemonyası uğruna mı kullanılıyor ? 
Türk Dil Kurumunun sayın üyeleri, OLAĞANÜSTÜ 
TÜZÜK KURULTAYI'nda bu soruyu ellerini vicdanlarına 
koyarak yanıtlayacaklardır, buna güveniyoruz. 

TDK Üyesi olmayan bir yurttaş, istediği denli dil ve 
edebiyatla uğraşsın, Dil Kurumunun kapısından girerken 
ayakları geri geri gider. Okulların tatil olduğu ilk günlerde, taşradan Ankara'ya gelen bir edebiyat öğretmeni 
arkadaş (iki şairdir, dergilerde şiirleri, yazıları yayımlanır), bir iş için önce Numune Hastanesine, daha sonra 
da Dil Kurumu'na gitmiş. Bu arkadaş duygularını şöyle 
anlattı : 

— Numune Hastanesi bana Dil Kurumundan daha 
sevimli geldi! 

Yurttaşlarımız üzerinde, edebiyatçılarımız üzerinde 
bu izlenim nasıl yaratıldı? Neden yaratıldı? İnsanlar 


—————— ——  —————— ——  ————- ——— 


Dil Kurumu'na neden bu gözle bakiyor? Gene elimizi 
vicdanımıza koyup soralım: TDK'ya üye olabilmek için 
ilkeler nelerdir? Hangi ölçülere göre üye alınmaktadır? 
Bakıyorsunuz, üyeler içinde kasap, evkadını, muhasebeci 
vb. bulunuyor, öte yandan, dilimizin gelişimine doğrudan doğruya katkıda bulunan yaratıcı öğeler, yazarlar, 
şairler, sanatçılar Kurumun dışında tutuluyor. Neden? 
Kurum belli dar bir çevrenin yönetiminden çıkmasın 
diye mi? Ama işte insanların kafasına bu soru takılıyor. 
Dil Kurumuna kasap, evkadını üye olamasın demiyoruz, 
yüzlerce yazarımız, şairimiz Kurum'a alınmazken, kasap, 
evkadını, muhasebecinin neden yeğ tutulduğunu soruyoruz. Geçen yıl yapılan Kurultay'da, üyeler arasında Fahrettin Kerim Gökay'ı görünce şaşırmıştık ve herkes gibi 
biz de şu soruyu sormuştuk: Ord. Prof. Dr. ve bir zamanların İstanbul Vali ve Belediye Başkanı sayın Gökay 


«mümtaz bir şahsiyet»dir, evet ama edebiyat ile, dilcilik 


ile ilişkisi nedir? Doğrusunu isterseniz, haksız bir soru! 
Sayın Gökay gibi daha nice Kurum üyesi «mümtaz şahsiyet» vardır ki, üyelikleriyle Kurumu bir «etiketler mezarlığı» yapmaktan başka pek işe yaramazlar. 
Besbellidir ki, üye seçimindeki ilkelerin belirlenmesi, 
önümüzdeki «Tüzük Kurultayışnın görevleri arasındadır. 
Kurumun bir bütün olarak demokratik kavrayış ve işlerliği, bu konuyla sıkı bir ilinti içindedir. Türk Dil Kurumu'na kimlerin üye olup kimlerin olamıyacağı konusu 
açıklık kazanmadıkça, yönetici klik, «kendilerine oy ve- 


Güneşli Sabaha Bir Sonnet 
Ömer Faruk Toprak 


hey deli dumrul Kimbilir öyküm nasıl bitecek 
karşımda değilsin ama görüyorum seni 
unutmuşum mavi camdaki gülümsemeni 
biliyorum kırmızı güneş bir gün kapımı itecek 


yaklaşık yirmi bir yıl göz altında yürüdüm 
şiirlerimi antolojilerin kapılarında durdurdular 
hatta yazın erleri bileklerime kelepçe vurdular 
oysa benim güzel günleri yazmakla geçti ömrüm 


birlikte tırmandık.dağları al şafakta 
acıları buruşuk kâğıtlar gibi rüzgâra atmışız 
ne ölüm var ne korku yürü dostum toprakta 


kitapları yakmışlar insanlara kurşun sıkmışlar 
yenileri basılır bebekler büyür anasını satmışız 
bizler gitsek de aldırma yanar tepedeki ışıklar 
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ren kişiler üye olabilirə şaibesinden kurtulamıyacaktır. 

Üyelik konusu, Kurum'da «işçi statüsünde» çalışanlar için de sorun yaratmaktadır. Alalım Ali Püsküllüoğlu'- 
nu. Bay Püsküllüoğlu, Kurum'da işçi statüsünde çalışan, 
profesyonel bir “teknik işler» personelidir. Kurum'dan 
maaş alır, ama aynı zamanda Kurum üyesidir. Kurum 
üyesi olan bir kişi, Kurumun tüzel kişiliğini de 
temsil etme hakkına sahip olabilir. Öyle ya, Kurum üyesi, Kurumun Başkanı, ya da Genel Yazmanı da 
seçilebilir. Daha açık bir deyişle, «işveren» durumuna 
gelebilir, ya da öyledir. Peki bir kişi, aynı zamanda hem 
«işçi,» hem de «işveren» nasıl olabilir? Hukuka, mantığa 
aykırıdır bu. Ali Püskülüoğlu, bakınız, Türk Dili dergisinin yazı kurulu üyeliğine de getirilmiştir. Yazı kurulu 
üyesi, TDK'run organı Türk Dili'ni yönetenlerden demektir. Dolayısıyla bay Püsküllüoğlu, hem yönetici, hem 
de Kurum'da maaşlı çalıştığı için <buyruk alıcıdır. Nasıl oluyor bu? Püsküllüoğlu sağ eliyle buyruk verip sol 
eliyle buyruk mu alıyor? 

Kol başkanlıkları ve kolların çalışmaları konusunda «tüzük» gerçekten masumdur. Ama gelin bir de uygulamaya bakalım: Bağlayıcı kararlara göre, kol başkanlarının tüm iş günlerinde «yarım gün» çalışma zorunluluğu vardır. Şimdi biz Genel Yazman Külebi'yi namuslu tanıklığa çağırıyoruz: Yayın Kolu Başkanı bay 
Adnan Binyazar, çalışma günlerinin tümünde <yarım 
gün» Türk Dil Kurumu'ndaki odasına gelip çalışıyor mu? 

Dil Kurumu yetkilileri, genellikle yaptıkları gibi bu 
konuyu da örtbas etmek için olayı sessiz sedasız geçiştirebilirler. Yani, bay Adnan Binyazar, Dil Kurumunda 
gün sektirmeksizin «yarım gün» çalışıyor gösterilebilir. 
Ama o zaman da bay Binyazar'ın Kültür Bakanlığındaki 
Yayım Tanıtma Daire Başkanı olarak sürdürdüğü görevinde «part-time» çalıştığı ortaya çıkacaktır. Hangisi? 
Adnan Binyazar hem Kurum'da, hem Kültür Bakanlığında part-time mı çalışıyor? 

TÜRKİYE YAZILARI'nın Eylül 1978 18. sayısında 
Adnan Binyazar'la yaptığımız görüşmede, bu konuya 
ilişkin olarak kendisine bir soru yöneltmiştik. Belge niteliği taşıması bakımından, bu konudaki soru ile bay 
Binyazar'ın yanıtından bazı tümceleri yazımıza getirelim : 

SORU: Gördüğümüz kadarıyla oldukça ağır görevler yükümlendiniz. Bir yandan yarım gün çalışmanız 
gereken TDK Yayın Kolu Başkanlığı, diğer yandan da 
Kültür Bakanlığındaki göreviniz... Öte yandan sanatsal 
yaratılarınız da olacak. Sizin için sıkışık bir durum 
değil mi bu? Bütün bunlara gerekli zamanı nasil buluyorsunuz ? 

YANIT : (..) Geceleri geç vakitlere dek yazı çalışmalarım sürüyor. Ayrıca fazla uyumayı da sevmem. 
Gün benden çalacağına ben günden çalarım. Gün ışığın- 
da uyuduğumu hiç anımsamıyorum. Bu alışkanlığımın çok 
yararını gördüm. (...) 

Görüyor musunuz, bay Binyazar bir yerde tam gün, 
öteki yerde yarım gün çalışmanın formülünü nasıl bulmuş? Gün Binyazar'dan çalacağına, Binyazar günden 
çalıyormuş! Kol Başkanını kutlarız. 

Bay Binyazar, bütün bu görevlerinin dışında, dergilerde «yazı kurulu üyesi» olmaya pek meraklı görünmektedir. Bugüne bugün, kendisi dört derginin yazı kurulu üyesidir: Türk Dili, Ulusal Kültür, Çeviri Dergisi 
ve ingilizce olarak yayımlanan Yıllık... Saydığımız bu son 
üç dergi, Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmaktadır. 
Günlerden çalan bay Binyazar, Bakanlığın çıkardığı dergilerin yazı kurullarında geceler boyunca çalışıyor olabilir. Buna kimsenin bir diyeceği yoktur. Asıl merak 
konusu olan, kuşdilinden başka dil bilmeyen Binyazar'ın 
«Çeviri» dergisi ile ingilizce yayımlanan «Yıllık»ın yazı 
kurulunda ne aradığıdır. Acaba bizim bilmediğimiz bir 
«dergicilik holding» mi kurulmuştur ve bay Binyazar 
<Dergicilik holdingin mütevellisi»> midir? 

Türk Dili dergisinin yazı kurulundaki gerçek bunlarla bitmemektedir. Yazı kurulu üyelerinden Fakir Baykurt, aylardan beri Almanya'dadır ve daha aylarca Almanya'da kalacaktır. Fakir Baykurt'un binlerce kilometre öteden yazı kurulu çalışmalarına nasıl el uzattığı 
da anlaşılamamaktadır. 

Öteki yazı kurulu üyesi bay Ruşen Keleş, gazetelerde suya sabuna dokunmayan yazılarıyla tanınan bir , 
profesördür. Onun bir edebiyat yazısı kaleme aldığı görülmemiştir. Sanatın teorisi ya da pratiğiyle uğraştığını 
kimse söyleyemez. «Dilcilik» konusunda ise bay Keleş'in 
yazacak sözü olmasa gerek. Ama Türk Dili dergisi yazı 
kurulunun demirbaşlarından olan bay Keleş de bulunmasa, işlerin iyice sarpa saracağı bellidir. Çünkü yazı 
kurulunda durum gerçekten şöyledir : Dergicilik holding 


—————— 


Analar 


Şimdi yorgun gözler pencerelerde 
Saçlar kırlaşmış yüzler çizgili 
Bir şarkı uzaklarda ağır ezgili 
Sen nerdesin onlar nerelerde 


Kavgayı yoğuruyorlar güzel ellerinde 
Yeni bir dünya umuduyla büyüyorlar 
Nasıl da inanarak coşkuyla yürüyorlar 
Bayrak gibiler bahar yellerinde 


<Karnımda taşıdım saçını okşadım 

Kurşun hain kurşun bilmez oğlumu 

Geceleri alıcı kuşlar böler uykumu 

Ellerinde bir top aydınlık yaklaşır adım adım» 


«Korkma benim için güzel günleri 
Getireceğim sana ve tüm insanlara 
Ağlama güzel gözlerin ne kadar kara 
Göreceksin yakında en mutlu düğünleri» 


Yufkadır çok yufkadır anaların yüreği 
Güzeldiler hepsi de çok güzeldiler 
Acılar acılar ne kadar ezildiler 
Oğulları kızları gözlerinin bebeği 


Muzaffer Hacıhasanoğlu 


mütevellisi Binyazar, dört derginin yazı kurulunda ordan 
oraya gece gündüz koşmakta ve Türk Dil Kurumu'ndaki 
yayın kolu başkanlığı görevine maalesef yetişememekte, 
bay Püsküllüoğlu sağ elinden buyruk verip sol eliyle 
buyruk almakta, bay Baykurt Almanya'dan yazı kurulu 
toplantılarına el uzatmakta ve bay Keleş sapasağlam 
bir demirbaş olarak yazı kurulunda dimdik durmaktadır. 


Bu manzara karşısında «tüzük» ne yapsın ve Genel 
Başkan sayın Şerafettin Turan ne yapsın? 
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Bize kalırsa, «Tüzük» istifa etmelidir. Çünkü tüzüğe 
uygun olarak gerçekleştirilen ve Kurum'un en üst organı olan Kurultay'da alınan kararlar uygulanmamaktadır. 
Kurultay kararları çerçevesinde ana sözcüklerin çıkartılması gerekirdi, yapılmadı. TDK Yayınlarını satan ve bu 
yayınların yaygınlık kazanmasına katkıda bulunacak bir 
kitabevinin açılma gerekirdi ogerçekleştirilmedi. Geçen 
Kurultayda yarkurul kararı olarak Kurulta'ya getirilen 
ve sanırız oylanmış bulunan «TDK binasının kiraya verilmemesi» önerisi ise ters bir uygulama ile sonuçlandı: 
Genel yazman bay Cahit Külebi'nin yönetimindeki yürütme kurulu, yönetim kurulunun onayını almaksızın 
Kurum binasını kiraya verdi. Türk Dil Kurumu arttırma - eksiltme ihale yasasına bağlı bulunan bir kuruluş 
değildir, biliyoruz. Ama hiç olmazsa Kurumun koskoca 
binası yılık iki milyon liraya kiraya verilirken, başka 
kiracılardan «teklif» alınamaz mıydı? Ola ki bu binanın 
yıllık kirası belki iki milyon lira da etmez. Ancak ortada başka <teklif»#ler yokken, bu bedelin iki buçuk, üç 
milyon liraya yükselip yükselmiyeceği nerden anlaşılabilir? Yönetim Kurulu bu konu üzerinde titizlikle durmaktadır ve yönetim kurulu üyelerinden sayın Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, yapılan bu usulsüzlüğün peşini bırakmıyacağını, gerekirse mahkemeye başvuracağını belirtmektedir. 

Bir başka konu da, sayın Metin And'ın Türk Dil 
Kurumu'nda «yolsuzluk» yapıldığı savıdır. Sayın And, yapılan yolsuzlukları ispat edebileceğini Kurultay'lara telgraflar yağdırarak üstelediği halde, yönetici klik bu konuyu gündeme getirmekten daima kaçınmıştır. Metin 
And'ın suçlamaları Kurum üzerinde bir «gölge sorusu» 
olarak durmaktadır. 

Gelelim «seçici kurul»lara... «Edebiyat ödülleri seçici kurulu», şu dallarda ödül dağıtmaktadır: Şiir, tiyatro, 
roman, öykü, çocuk yazını, çeviri, deneme... Kısacası, 
seçici kurulun her üyesi, şiirden tiyatroya, romandan 
çeviriye değin bu dalların tümünde uzmandırlar ve birbirinden apayrı bu edebiyat dallarında ödülün kime verileceği konusunda tam yetkilidirler. Öyle midir dersiniz? Böyle bir şeyi kabul etmek, seçici kurul üyelerinin 
hegemonyasını peşin peşin kabul etmek demektir. Bu 
hegemonyanın yaratılması acaba hangi yönetmeliğe, hangi tüzüğe uygundur? Yabancı dil bilmeyen bir seçici kurul üyesinin <çeviriə alanında yetkiyle oy vermesi TDK'- 
dan başka nerde görülmüştür? 
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Şimdi soralım : z Bu gerçekleri anımsatmanın TDK 
OLAĞANÜSTÜ TÜZÜK KURULTAYI'na ne gibi katkısı 
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olabilir? Biz, Türkiye Yazıları olarak, gündeminde tek 
madde bulunsa bile, yalnızca «tüzük» üzerine görüşmeler yapılsa bile, yönetici klikin Kurumu bağlayıcı davranışlarının, Kurultay'a gelen üyelerin aklında bulunmasını yararlı görüyoruz. Bu yıl «tüzük kurultayı», gelecek yıl aklanma, seçimler... Ufukta olağanüstü bir Kurultay daha görünmüyor değildir. Gerçekten geniş olanakları bulunan Türk Dil Kurumu'nun, gerçekten kamu 
yararına çalışır devrimci bir bilim derneği (alıntı TDK 
tüzüğünden) durumuna gelebilmesi için Metin And'ın deyişiyle «yolsuzluklar»ıın sergilenmesi, ters uygulamanın 
açıklanması, antidemokratik tutumların gün ışığına çıkartılması tüm namuslu, demokrat, devrimci kişiler için 
bir görevdir. Ve bizce TDK, kamu yararına çalışır devrimci bir bilim derneği olacaksa, kamuoyu gerçeği bilmelidir. 


eleştiri 
Günümüz Türk Edebiyatına Yeni Bir Bakış 
Sargut Şölçün 


Bu yazı, Sargut Şölçün'ün Ankara Alman Kültür Merkezi'nde verdiği «Çağdaş Türk Edebiyatındaki Yansımalarıyla Federal Almanya'daki Türk İşçileri» konulu konferanstan yararlanılarak konuşmacı tarafından hazırlan- 


mıştır. 


Türk edebiyatının son otuz yılını gözönüne getirdiğimizde, genel olarak toplumdaki çalkantıları tanıtlar biçimde, hızlı bir gelişme ve hareketlilik görmekteyiz. 1950 
ile 1970 yılları arasındaki gelişmeyi, bu gelişmede etkili 
olan sanatçılar açısından ele alırsak, ilk planda iki ayrı 
grup saptayabiliriz. Bunlar, yabancı edebiyatlardan kaynak 
olarak yararlanan yazarlarla Köy  Enstitüleri'nden yetişen yazarların oluşturduğu gruplardır. Bu yazarların ortak noktası, —ki bu nokta özellikle 1960 yılından sonra 
belirginleşmiştir— toplum sorunları karşısından, eskiye 
göre daha bilinçli tavır alabilmeleridir. Nitekim bu tavır, toplumsal ve bireysel düzeyde, ülkedeki politik birikime azımsanmayacak katkılarda bulunmuştur. Ancak, 
böylesine önemli bir olanağın 1971 öncesinin politik 
güçleri tarafından gerektiği gibi değerlendirilemediğini 
de burada belirtmek zorunludur. 12 Mart 1971'i izleyen 
yıllarda ise, 1971 ve 1972 yıllarının getirdiği «sarsıntı 
larla oluşan birikimin ürünlerini görmekteyiz. Bunları, 
ele alınan konular açısından özetlersek: Son yedi - sekiz 
yılın ürünleri, —eskiden olduğu gibi, Cumhuriyetin kuruluşu ve bunu izleyen yılların getirdiği sorunları, genellikle toprak ağası - küçük köylü çelişkisini sergilemekten çok— «kent yaşamınnı veren ve kentteki küçük burjuvanın, kendine belli bir kültürel birikim sağlama uğruna düştüğü açmazları gösteren yapıtlar olmuştur. «Köyden kente göç» olgusunun irdelendiği yapıtları da aynı 
gelişmenin ürünleri sayabiliriz. Yazarların toplumsal gelişmeleri bu denli yakından izleyebildiği ülkemizde, ulusal sınırları aşan göç olayının da edebiyat üretimini etkileyeceği kuşkusuzdu. Nitekim böyle bir etkileme oldu. 
Yurt -dışında çalışan işçilerimizin edebiyat yapıtlarına 
konu olması iki ayrı açıdan değerlendirilebilir. Bir yandan, köy ile kent yaşamı arasında bocalayan insanların 
karşılaştığı sorunlar, Türkiye sınıfları içinde benzerlik 
göstermesine karşılık, gelişmiş kapitalizm koşullarında 
nitelik ve nicelik açısından değişik boyutlara varmaktadır; edebiyatta bu özellik belgelenmiştir. İkincisi, hâlâ fabrika işçisini anlatamayan O edebiyatımızda, <Almanya Göçü», bu eksikliği bir ölçüde gidermektedir. 

İş gücünü satarak yaşamını o sürdüren insanların 
göç etmesi, tarihsel açıdan hayli eskidir. Hatta bu göç 


olayının kökenlerini, insanların topraktan koptuğu zamanlarda bile arayabiliriz. İkinci Dünya Savaşı sonrası F, Almanya başta olmak üzere, Avrupa'nın gelişmiş 
kapitalist ülkelerindeki ekonomik büyüme 50'li yılların sonundaki düzeye ulaştığında, Batı'da süregelmek- 
te olan işçi göçü bizi de yakından ilgilendirir oldu. 
Özellikle 1965 den sonra söz konusu ülkeler, yurdumuzdaki milyonlarca işsiz için birer «umut kapısı» durumuna geldi. F. Almanya, bu tür umut uyandıran ül 
kelerin içinde, istemde bulunduğu işçi sayısı ve sağladığı olanaklar açısından ilk sırayı alıyordu. Türk işçilerinin F. Almanya'ya yerleşip orada çalışmaya başlamalarıyla birlikte, her iki ülke halkı açısından yepyeni <değinim alanları» ortaya çıktı. İşyerlerinde, grevlerde, yürüyüşlerde, sokakta, alışverişte, dans salonlarında karşı karşıya gelen Türk ve Alman insanı için, 
içinde yaşadıkları koşullar bazı yeni değerler ve yeni 
yargılar oluşturdu(1). Bu, aynı zamanda eskiden beri 
var olan bazı değerlerin ve yargıların geçerliliğini yitirdiği anlamına geliyordu. İki ayrı kültür ortamının 
insanlarının gelişmiş bir tüketim toplumunda yaşamı 
«paylaşmak» durumunda kalmaları belli çelişkilere neden oldu. Yaşamın içinden gelen ve onun canlılığının 
hem nedeni hem de sonucu olan bu çelişkiler, iki ülkenin insanlarının bireysel ve toplumsal etkenliklerini 
etkilediği gibi, bu insanların estetik etkenliklerini de 
yönlendirdi. Bu etkileme sonucu, F. Almanya'da ve 
Türkiye'de üretilen sanat ürünleri yeni biçim ve içerikler kazandılar. Tabii ki, aynı gelişme edebiyat için 
de geçerliydi. Gerek F. Alman ve gerekse Türk edebiyatında, F. Almanya'da çalışan Türk işçileri ile onlarla ilişki kuran Almanlar, şiire, öyküye, romana, oyuna 
konu oldular. Bir ülkedeki ekonomik ve toplumsal 
olayların kültürel boyutlara ulaşarak o toplumun sanatına yansıması, söz konusu olayın toplumsal yaşamda bıraktığı derin izlerin kanıtı olmaktadır. Sonraki aşamada bu yansıma, sanattaki kalıcılığı ile de 
evrensel bir belge niteliğine dönüşmektedir. Gerçekten, 
Türk ve F. Alman edebiyatlarında, Türk işçileriyle ilgili yapıtlar edebiyat bilimi açısından incelendiğinde, 
her iki toplumdaki kültürel birikim hakkında belli bir 


bilgi sahibi olmak olanaklıdır. 


F. 


konu 
1965 
1965 


1966 
1971 
1973 


1974 


1975 


Almanya'da çalışan işçilerimizin yaşamlarını 
alan yapıtlara toplu olarak göz atmak gerekirse: 
Nevzat Üstün : Almanya Almanya 


Fazıl Hüsnü Dağlarca : Almanya'da Çöpçülerimiz 

Bekir Yıldız : Türkler Almanya'da 

Bekir Yıldız : Sahipsizler 

Bekir Yıldız : Beyaz Türkü 

Aras Ören : Was will Niyazi in der Nauynstrasse ? 
Bekir Yıldız : Alman Ekmeği 


Yüksel Pazarkaya : Aydınlık Kanayan Çiçek 

A. Ören : Der kurze Traum aus Kağıthane 

N. Üstün : Almanya Beyleri ile Portekiz'in Bahçeleri 

Ahmet Say : Kocakurt 

Gülten Dayıoğlu : Geride Kalanlar 

İbrahim Örs : Almanya Öyküsü 


eleştiri 


1976 Adalet Ağaoğlu : Fikrimin İnce Gülü 
1977 Necati Tosuner : Sancı.. Sancı... 
Necati Tosuner : Sisli 


1978 


B. Yıldız : Demir Bebek 

A. Ören : Privatexil 

Y. Pazarkaya : Oturma İzni 

Füruzan : Yeni Konuklar 

Gülten Dayıoğlu : Yurdumu Özledim 

Yusuf Ziya Bahadınlı : Haçça Büyüdü Hatiş Oldu 
Samim Kocagöz : Alandaki Delikanlı 


Bu kitapların bazılarında «Almanya» öykülerine ve şiirlerine rastlandığı gibi (A. Say, Kocakurt), bazıları da 
tamamen bu konuya ayrılmıştır (B. Yıldız, Alman Ek- 


meği). Bunun dışında, A. Ören ve Y. Pazarkaya 


gibi 


yapıtlarını F. Almanya'da yazan sanatçılar da yukardaki listeye sokulmuşlardır. Ancak A. Ören'in yazdığı 


şir ve öyküler Türkçe olmayıp Almanca 


yayımlandı- 


ğından kendisinin bu sınıflandırma da özel bir durumu 


Çokluğun Yalnızlığı İle Söyleşi 
Aytekin Karaçoban 


Bu bulmacayı çözmek bilinci 
aşılamaz dağ mı 

Gidip de gurbet eline 

bir güzel sevip de gurbet elinde 

seni unutmuş yar mi 

Sen bir yanda bir avuç su 

o bir yanda bir avuç kıraç toprak mı 
ve bir arada 

çok inu uzaklardasınız 


Biliyorum 

O çok uzak —içimizdeki— yerlerde 
ölüm fermanlarımız yazılıyor 
Ayaklarımızın kaydı kayacağı uçurumun kıyısında 
ninniler söyleniyor kulaklarımıza 
Hiç öpülmemiş kızların 
tavşanlığına zorlanıyoruz 

Düşün ki 

başımızda kavak yelleri esecekken 
sevinçli oğlaklar gibi 

bulutlarla dolaşacakken 

ölümü düşünmeye alıştırdılar bizi 
© tomurcuk o körpe yaşımızda 
Burnumuzdaki çiçek 

ta ce zaman solmaya yüz tuttu 

ta e zaman ağardı sakallarımız 


Açıp da baksana dostum 

beyninin kıvrımlarında taşıdığın 
yüzlerce yıllık yolculuğun destanına 
Gör ki nasıl yazılmış bu destan 


nasıl alınmış bunca yol 

Gör ki acımıyorlar senden önde gidenler 
uzatmazlık etmiyorlar dost ellerini 

Gör ki bakar da kör 

duyar da sağır 

konuşur da ahrazsın 

Bilincin yılgınlığın kelepçesine takılı 
bedeninle ürkekliğe tutsaksın 


Çevir yüzünü hele bir 

bak gözlerinin alabildiği yere/dinle 
zaman ırmağının aydınlık aktığı yakada 
şenlik var 

gürül gürül akan coşku 

ve daha güzel olması adına yaşamın 
atılan adımların şarkısı var 

Eziksiz gülücükleriyle yanaklarında 
geceye ışıldayan yıldızlar var 

ve sırtımda dağlarca büyük yüküm 
önümde dağlarca büyük acı 
gözlerimde dağlarca büyük umut 
şiirler yazıyorum bu yakada 


Açıp da baksana dostum 

beyninin kıvrımlarında taşıdığın 
yüzlerce yıllık yolculuğun destanına 
Gör ki zifiri karanlık bir odada 
duvardaki çatlaktan sızan ışığa yönelen 
çiçekler gibiyiz 

gör ki 

durma öyle birbaşına köşende 


p 


vardır. Çok az eksiği olabilecek bu listeden de görüldüğü gibi, Türkiye toplumunu derinden etkileyen <A 
manya» olgusu («<Almanya» burada, işçilerimizin gittiği diğer gelişmiş ülkelerin de yerini tutmaktadır) edebiyatımızda 15 yıla yakın bir zaman dilimi içinde gerektiği kadar büyük yer kaplamamaktadır. Bunun nedenini, sanıyorum, Sınırlarımız içinde yaşanan güncel 
olayların, dikkatleri üzerlerine toplayacak kadar yoğun 
ve hızlı olmasında arayabiliriz. Öte yandan, diğer sanat 
dallarında olduğu gibi, edebiyatımızda da söz konusu 
olan «estetik yaratıcılığın düşük olması» bir başka neden 
olarak akla gelmektedir. Bunlara karşın, göç olayının 
edebiyatımızda, üzerinde tartışılacak kadar önem kazandığını ve edebiyat etkenliğine, öncelikle içerik yönünden yeni perspektifler sağladığını ileri (o sürebiliriz. 
Bu gelişmeyi gören ve bu konuda inceleme yapan iki 
Alman araştırıcının adlarını burada özellikle anmak istiyorum. Dr. Robert Anhegger (İstanbul) ve Dr. Jörg 
Kuglin (Ankara) yaptıkları çalışmalarla günümüz Türk 
edebiyatının yorumlanmasında değişik bakış açıları 
sağlamışlardır. Ben, bu konuşmaya hazırlanırken, Dr. 
Kuglin tarafından yazılan ve 1978 yılından Deutsche 
Schule Ankara tarafından yayımlanan bir yazıdan (Zum 
Deutschlandbild in der modernen türkischen Literatur) 
hayli yararlandım. Ayrıca, Cumhuriyet Gazetesi (27.6.76), 
Milliyet Sanat Dergisi (1978) ve Varlık Dergisi (1978) 
de konuyla ilgili bazı kısa makalelere yer vermişlerdir. Sanıyorum ki, modern kapitalist düzen koşullarında çalışan geri kalmış ülke insanlarının sorunlarının 
ele alındığı yapıtlar, ilerde Türk edebiyatı tarihinde 
kendine özgü bir bölüm oluşturacaklardır. Gelecekte de 
«Almanya» üzerine yazacak yazarların olduğunu düşünürsek, «edebiyatımızda Almanya» üzerinde ciddi bilimsel araştırmaların ve eleştirilerin yapılması zorunludur. 
Bu tür çalışmaların sonuçları, gelecekteki yapıtların daha sağlıklı ve başarılı olmalarına olanak hazırlayabilir. 

«Almanya» konulu edebiyat ( yapıtlarımızın genel 


Dizgici Çocuğun 
Türküsü 


Metal grisi birikmiş ciğerlerime usta, 

öyle dedi ak giysiler içinde doktor amca. 
Biraz güneş görmeliymiş elim, yüzüm; 

oyun oynamalı, çok çok da uyumalıymışım 
bol besin almalıymışım ve temiz hava. 


Bunları duyduktan sonra nedense 

uzun “dizeleri kısa diziyorum kısaları uzun 
ve birbirine karıştırıyorum a'larla b'leri. 
Bunları öğrendikten sonra usta 

oturdu yüreğime taş baskısı bir hüzün. 


Hüseyin Atahaş 


İ amma S, 
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eleştiri. €—————€€—— 


olarak sanatsal açıdan yüksek bir düzeyde olduğunu 
ileri süremeyiz. Bu zayıflıkta, 1971 darbesinin yarattığı şüphecilik, umutsuzluk ve kötümserlik havasıyla ortaya çıkan bazı saplantıların rol oynadığı kuşkusuzdur. 
Aynı saplantılar, 12 Mart günlerini anlatan yapıtlar 
için de geçerlidir; nitekim, karşı karşıya bulunulan sorunların çözümü konusunda açık bir düşünce yöntemi- 
ne sahip olamayan kalemler tarafından yazılan yapıtlar, «işkence edebiyatı» diye (biraz da abartılarak) küçümsenmektedir. Ülkemizdeki toplumsal gelişmenin grkasında kalmasalar bile, yazarlarımızın sanatsal (estetik) yaratıcılık sorununun üstesinden gelemediklerini 
kabul etmek zorundayız. Bir sanat yapıtının en önemli 
özelliği, kendi sanatsal gerçeğini yaratabilmesi ve böylece kendi başına bir sorun ortaya koyabilmesidir. Oysa 
«Almanya» sorununu işleyen yapıtlar, «kendi başlarına 
bir sorun' ortaya koyabilecek» kadar özgün olmaktan 
uzaktırlar. Füruzan'ın «Yeni Konukları, yıllardır Batı'- 
da uygulanmakta olan bir yöntemin Türkçeleştirilmesidir. Dursun Akçam'ın, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Almanya Oo röportajlarının başlığı (o «Almanya'nın 
Zencileriydir(2). Bu adlandırma yeni değildir, yıllardır 
kullanılmaktadır (Ernst klee, «Die Nigger Deutschlands»). 
Nevzat Üstün, «Almanya Beyleri»nde Avrupa gezisini 
anlatırken, estetik yanı güçlü bir belgesele varamadığı 
gibi, sorunu gerçek yanıyla somutlaştırmaktan da uzaktır. Bekir Yıldız, «Alman Ekmeğişnde bilinçli bir sanatçı olma sorumluluğunu bir yana bırakmış, sanki 
kalemiyle Almanlardan «intikam» almaktadır. Gerçekle 
bir ilişkisi olmayan ve bu haliyle inandırıcılıktan uzak 
olan abartmaların yanısıra, yer yer de kendisiyle çelişkiye düşmektedir (Alman Ekmeği, S.: 122). Yine 
B. Yıldız, «Güvercin» adlı dergide, Türkçe'ye çevrilen 
¿Yedinci Adam» adlı kitabın İngiliz yazarlarını, «gelişmiş kapitalist ülke insanları olduğu için, sorunu ortaya koyarken gerekli öfkeden uzak» olmakla suçlamaktadır(3). Öte yandan, sanatsal yaratıcılığı «öfke» birikimi ile ölçmeye kalkın Yıldız, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını gerektiği gibi vurgulayan tek yazardır. Şiirlerinde işçinin bilinçlenme sürecini akıcı bir 
dlle ve canlı olarak işleyebilen A. Ören'i Türk edebiyatındaki değerlendirmenin dışında bırakmak yerinde 
olur. Ören, Türkçe yazabildiği zaman, önemli sorunlara değinen yapıtlarını «Türk edebiyatı» başlığı altında irdelemek anlam kazanacaktır. 

Adalet Ağaoğlu, «Fikrimin İnce Gülüsnde Anadolu insanının tüketim toplumundaki yalnızlığını ve buna tepki olarak ülkesinde kendini kanıtlama çabasını 
anlatırken, roman türünün sağladığı olanakların da 
yardımıyla, sorunu çok yönlü ve zıtların birliğini gösterir biçimde vurgulamaktadır. İbrahim Örs'ün, (çocuk giren) «Almanya öyküsü», konumuz çerçevesinde 
ele aldığımız yapıtlar içinde düzeyi en düşük ve giderek (çocuklara yönelik olduğu için) (zararlı olanıdır. 
Kitapdaki resimler, gerçeğin çarpıtılması için sanki 
özenle seçilmiştir. Çocukların konuşmaları ve sordukları sorular abartılmıştır. F. Almanya'daki Türk işçi 
çocuklarının sorunları anlatılmaya çalışılmış, ancak bu 
sorunlar şovence işlendiği için, çocuklarda çağdışı bazı önyargıların oluşması tehlikesini de beraberinde ge- 


e 
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tirmektedir. Ulusal bilinçlenmenin yanlış yönlendirildiği ve böylece sağlam ve günümüze ters düşmeyen bir 
birikimin oluşturulamadığı (o toplumumuzda, «ulus» ve 
«ulusculuk» anlayışı, «ırk» ve <din» gibi kapitalizm öncesi toplum biçimlerinin ürünü olan kavramlarla açıklanmağa çalışılmıştır. «Almanya» edebiyatında da bu 
yanlış anlayışla yer yer karşılaşıyoruz. İşçilerin «El kapılarıonda çalışmak zorunda kalmaları yakınma konusu olmuştur. Oysa aynı işçiler, bugün kendi ülkelerinde çalışsalar bile, «kendi kapılarında çalışmış sayılmayacaklardır. Bunun dışın bazı benzetmelere tanık 
oluyoruz : 

«Almanya'da topraklar 

Aynı bizimki gibi 

Ağaçları görgüsüz cahil 

Ne Beethoven'i bilen var ne Spartakisler'i 

.Nerde dünya durdukça duran 

Çınarlar bizim gibi» 

Bu dizelerdeki oTürkiye-F. Almanya benzetmesi, 
belli ki kültürel düzeyde yapılmış(*). Ancak, bu tek yanlı övgüler, gerçeği tüm çelişkileriyle görememe eksikliği 
komik avuntulara yol açıyor. Ruhi Su'nun bu şiirine 
karşılık, Yüksel Pazarkaya'nın «Almanların Hayvan Sevgisi» adlı şiiri, sorunu hem iki ülke insanını ilgilendirdiği planda hem de evrensel anlamda değerlendirmektedir(9). «Aydınlık Kanayan Çiçek»de rastladığımız şiirler, Pazarkaya'nın «Oturma İzni» adlı kitabındaki öykülerden çok daha güçlüdür. Ahmet Say, «“Kocakurt» adlı 
yarı- belgesel romanında yer yer «Almanya Göçüsnü 
işliyor. <Kocakurt» bireysel planda çok becerikli, ancak 
toplumdaki gelişmenin yönlerini doğru seçmediği için, 
başarısız kalan bir insanın yaşam öyküsünden alınmış 
yirmi yılı anlatıyor. Kocakurt'un başına gelenleri ve 
yaptıklarını okurken, 1950'lerden itibaren Türkiye toplumundaki ekonomik, sosyal ve politik gelişmelere de 
(Kocakurt'un baktığı pencereden) tanık olmaktayız. Ne 
var ki, yazarın mizahlı anlatımı, okuyucunun Kocakurt'- 
un yaptığı yanlışlara düşmesini engelliyor. ( 1960'ların 
başında F. Almanya'ya başlayan göçün İstanbul'un 
Tophane semtine nasıl bir «canlılık» getirdiğini, Koca- 


kurt'un bu çalışma (o alanında(!) ne işler çevirdiğini ` 


okurken aynı zamanda içinde yaşadığımız gerçeği değerlendirmek için gerekli bilgi sahibi olabiliyoruz. Kocakurt'un, 60'ların sonunda uğradığı yarı boşalmış köylerde karşı karşıya kaldığı sorular, estetik ölçülerle 
aktarılan yaşam gerçeğinin ne denli anlamlı olabilecečini gösteriyor : 

«— Efendi, efendi! Şehirden mi geldiniz? Hangi 
şehirden geldiniz? İstanbul'dan mı, Münih'ten mi, Ankara veya Berlin'den mi?..» 

Yurtdışındaki işçilerimizin sorunlarının edebiyatta 
işlenmesiyle ortaya çıkan ürünlerin çoğunun bu denli 
estetik güçlülükte olmamasının elbette nesnel nedenleri vardır. F. Alman toplumunun katı kuralları karşısında, Türk edebiyatında gösterilen duygusal tepki, öncelikle yıllardır kahramanlık efsaneleri ile avutulmuş 
insanların bazı gerçeklerle karşılaştıklarında uğradıkları <şok»tan ileri gelmektedir. Bu tür bir şok, geri kalmış toplum bireyini ya kendi içine kapanmaya zorlamaktadır — ki bunun sonucu, kölelik derecesine varan 


bir kabullenmedir; ya da sert tepki göstermeye itmektedir — böyle bir tepki de, karmaşık ve çok yönlü olan 
yaşam gerçeğini siyah -beyaz renklere boyayarak basite indirgemekle sonuçlanmaktadır. Gerçeğin estetik 
olarak kavranması ve sanatsal bir imgeye dönüştürülmesi için gerekli olan «sanatçı oheyecanı»nın yanısıra, 
bu heyecanı &bilinç düzeyine yükseltecek bir bilgi birikimi de vazgeçilemeyecek bir zorunluluktur. Oysa 
Türkiye, insanın yaratıcı kişiliğinin baskı altında tutulduğu ve bireylerde yarı -feodal kültürün büyük ölçüde 
egemen olduğu bir toplumdur. En ilkel burjuva özgürlüklerinin bile uygulanmadığı bir toplumda bireysel düzeydeki heyecanın maddi güce dönüşmesi kolay olmamaktadır. Bu nedenle, yazarlar bir yandan, var olan 
özgürlükleri savunmak, öte yandan da, evrensel planda 
geçerli olan yeni (bireysel ve toplumsal) özgürlükler 
için mücadele etmek durumundadırlar. F. Almanya'yı 
görüp de yazanlar, orada işçi olup da yazanlar, yazmak 
için oraya gidenler, orayı gönmeden yazanlar bu mücadele içinde olmadıkça, «Almanya Göçü», edebiyatımızda 
bireysel sorunların tartışıldığı bir alan olmaktan ileri 
gidemeyecektir. Bu durumda okur kitlesinin dikkati, 
içlerinde basit ahlak kurallarının gündeme getirildiği 
ve acıma duygularıyla idealistçe iki - kötü ayrımlarının 
egemen olduğu kinci sınıf yapıtlar üzerinde toplanacaktır. 
(1) Bkz. Sargut Şölçün, Alman Edebiyatmda Türk İşçisi, Türkiye Yazıları, 5/1977. 
(2) Bkz. Cumhuriyet, 10 -26 Mayıs 1978. 
(3) Bkz. Güvercin, sayı : 1, Mayıs 1977. 
(4) Bkz. Cumhuriyet, 17.12.1977. 
(5) Bkz. Yüksel Pazarkaya, Aydınlık Kanayan ` Çiçek, 
sayfa ; 34. 


Adın Sığınağım 


—Anneler günü armağanı— 


İşte dediğim saat 

Kapı İsa'ya açık 

Güvercin sevdaya kırdı kanat 
Yunus dergâhından bir sunu alacak 


Sarmaşıkların nasıl sancılı tırmanışı 
Önce doğur beni annem ol 

İlk sevgisi insanın sırrın akışı 

Eline değdiğim yerde Meryem ol 
Bölünmüş bir elma tanışmamızın yaşı 
Gizli levhaya hüznümü yazan kalem ol 
Kesiksik ve lekesiz güzelliğin 

Çağrısını yapıyor muhabbetkuşu 
Doğduğun gün gibi ağlıyor özgürlüğün 
Yüreği durdurur çiğdemin soluşu 

Beş kıtayı ve Antarktika'yı dolaşır gözlerin 
Al rahmine beni nasıl taşırsan taşı 


Vecihi Timuroğlu 
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Türkiye'de Kültür Örgütleri 
Anıl Geçen 


Türkiye her açıdan olduğu gibi örgütlenme yönünden de hızlı bir gelişim süreci içindedir. Hiç örgütsüz 
bir toplumdan; örgütlenmesini tamamlamış bir toplum 
düzeyine ulaşma süreci içindeki Türk toplumunda, örgütlenme fazlasıyla kendiliğinden oluşmakta, bu konuda 
yeterli araştırmalar yapılmadığı gibi, örgütlenme konusu tüm boyutları ile ele alınmamakta ve tartışılmamaktadır. Türkiye'de örgütlenme sorunlarının genel boyutları ile ele alınmadığı bir dönemde, bu yazıda örgütlenme 
sorunları kültürel açıdan ele alınacaktır. 

Toplumlar değişik sınıflardan ve katmanlardan 
oluşmaktadır. Toplum içinde yaşayan her grup yönetimde etkin olmak için örgütlenmek ve kendi sesini bu yoldan güçlü bir biçimde duyurmak zorundadır. Çıkar grupları siyasal yapıyı etkilemek üzere kendi örgütlerini 
meydana getirirler. Dernekler işbölümü ve ekonomik 
gelişme sonucu farklılaşmış toplumda baskı grupları görevini yerine getirirken, bir yandan da insanların değişen koşullara uyum gösterebilmelerini sağlarlar. Dernekler bir anlamda hızla değişen toplumda görev yapan 
tampon kuruluşlardır. Modemleşen bir toplumda alışılan değerler ve kurallar yıkılır. Toplum büyüyüp parçalandıkça, insanlar için yeni sorunlar çıkar. Çağdaş toplumları saran yeni hastalıklar dernekler ve diğer gönüllü örgütler aracılığı ile giderilebilir. Parçalanmış ve 
kopmuş birimlerin anlamsızca oluşturdukları yığın toplumunu kuru bir kalabalık biçiminden kurtarabilmek 
için örgütlenmeye gerek vardır. İnsanlar eşdüşünceleri 
ve eşçıkarları olanlarla kendilerini özdeşleştirip kaynaştırırlarsa toplum yığınlaşmaktan kurtulabilir. Parçalanma sürecine giren toplum grup yapısının getirdiği yeni 
ilişkiler aracılığı ile giderek çözülmekten kurtulur. Kişiler grup içinde kendilerini, düşüncelerini ve çıkarlarını 
daha kolay ve güvenle savunabilirler. Gönüllü kuruluşlar eliyle, toplumlar dengeli ve çoğulcu bir yapıya kavuşacaklarından, demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi 
daha kolay ve hızlı olacaktır. 

Dernekler, geniş anlamda ele alınırlarsa örgütlenmiş baskı grupları olarak görülebilir. Toplum içinde 
varolan değişik kesimler kendi çıkarları ve düşünceleri 
doğrultusunda örgütlenerek, belirli derneklerin ve benzeri kuruluşların ortaya çıkmasına neden olurlar. Siyasorunlara her kesimin bakış acısı değişiktir. Her 
mıf veya grup belirli sorunlar üzerinde değişik düşünelerle birbirine benzemeyen çözümleri savunabilirler. 

iyasal iktidar yarışında bu nedenle ayrı partiler kuru- 
“Tür. Siyasal partilerin yanısıra dernekleşme olgusu da 
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iktidara yönelik savaş biçiminde olmadan meydana çıkar. Ne var ki, her dernek kendisini oluşturan kesimlerin düşünce ve çıkarları doğrultusunda dolaylı yoldan sorunların çözümlenmesine çalışır, bu konuda toplumda varolan gönüllü güçleri seferber eder, örgütleyerek belirli çözümler doğrultusunda yönlendirir. Dernekler ve benzeri gönüllü örgütlenmeler demokrasilerde 
baskı ögesi olarak belirli işlevi yerine getirirler. Her 
dernek, kendsini oluşturan toplumsal taban doğrultusunda belirli amaçların kavgasını verir, tüzüğünde varolan amaç ilkelerinin gerçekleşmesine çalışır. 
Türkiye'de dernekleşme olgusu yirminci yüzyılın 
ortalarına kadar yavaş gelişmiştir. O yıllarda çıkarılan 
yeni bir yasadan sonra bu olgunun hızlandığı görülmektedir. Gene aynı dönemde başlayan ekonomik hareketlilik toplumsal güçleri daha fazla dinamik olmağa sürüklemiştir. Türk toplumu yeni toplumsal güçler tarafndan etkilenmeğe başlamış, siyasal yaşama artık belirli bir seçkinler grubu değil, gelişmenin sağladığı işbölümü ve ihtisaslaşma sonucu giderek toplumu çoğulcu bir görünüme kavuşturan yeni güçler damgalarını 
vunmuşlardır. Yeni gelişen toplumsal güçler siyasal partileşme sürecine yöneldikleri gibi, toplumsal örgütlenmeğe de ağırlık vermişler ve böylece de dernekleşme 
olgusu hız kazanmıştır. Günümüze okadar hızla süren 
bu olgu, nüfus elli milyona yönelmişken, Türk toplumuna elli bin dolaylarında dernek kazandırmıştır. Bu kadar dernek nüfusa oranlanırsa pek de az sayılmaz. Ne 
var ki, kağıt üzerinde ortaya çıkan bu rakam toplumsal etkinlik ve işlerlik açısından konu ele alındığı zaman çok küçülmektedir. Türkiye'de dernekler alanı yeni bir yasal düzenlemeye kavuşturulmadıkça da, bu 
gönüllü kuruluşların daha fazla etkinlik (kazanmaları 
beklenemez. Bir çoğunun adı var, kendi yoktur; bir 
kısmı hukuksal olarak ortadan kalkmıştır ama kayıtlarda adı geçmektedir, çoğunun yeri yoktur, kurucu 
veya yöneticilerinin evinde yürütülmektedir ve en 
önemlisi hepsi parasal sorunlarla boğulmakta, giderek 
bu sorunların ağırlığı karşısında ortadan yitip gitmektedirler. Derneklerin bugün vardığı sayı demokrasi açısından önemlidir; ama cılız kalan yapıları demokrasinin yaşatılması açısından çok yetersiz kalmaktadır. 
Kültür açısından dernekleşme olgusuna eğilindiği 
zaman, bu noktada dernekleşmenin zayıfladığı görülmektedir. Konu geniş açıdan ele alınırsa, kültür dernekleri arasına bilim dernekleri, okul yaptınma ve yaşatma dernekleri, okuma ve okutma dernekleri, öğren- 


ci koruma dernekleri, kitap ve kitaplık dernekleri, öğrencilerin kurdukları tahsil dernekleri, dil ve gençlik 
dernekleri, halk eğitimi ve diğer eğitim dernekleri, öğretmen dernekleri de girmektedir. Bu dernekler, doğrudan kültür kuruluşları dğildir, ancak, işlevleri açısından dolaylı olarak kültürel görevler yapmaktadırlar. Gerçek anlamında kültür ve Sanat kuruluşları tek 
tek ele alındığı zaman kültür derneklerinin sayısı 
epeyce düşmektedir. Çalışmaları ve etkinlikleri açısından doğrudan doğruya kültür ve sanat ile uğraşan 
dernek sayısı Türkiye'de elli dolaylarındadır. Bu da 
genelde örgüt sayısı açısından ele alındığı zaman, tüm 
dernekler arasında kültür derneklerinin oranı binde 
birdir. 

Yüzyıllar boyu sürüp gelen bir kültür geleneğine 
sahip bulunan Türkiye, bu geniş birikimi zamanımıza 
kadar gerektiği gibi değerlendirememiştir. İmparatorluk öncesinde Anadolu'daki uygarlıklardan kalanlar, 
imparatorluk döneminin zengin kalıntıları ve daha sonra yarım yüzyıllık cumhuriyet deneyimizin getirdikleri— 
Tüm bu dönemlerde ortaya konan kültürel çalışmalar, 
çok zengin bir kalıtın oluşturucularıdır. Kültür ile bu 
derece içli dışlı bir toplum, örgütlenme aşamasına ulaşmıştır. Türkiye'de kültürel gelişmenin bugün varmış 
olduğu düzey artık kesin çizgileriyle bir örgütlenmeyi 
gerektirmektedir. Devlet eliyle fazla birşeyin yapılmadığı kültür alanında, gönüllü kuruluşlara olduğundan 
çok görevler düşmektedir. Kültürü belirleyen, insan 
toplumlarının gereksinmeleri ve bu gereksinmeler doğrultusunda ürettikleridir. Deneyimlerin oluşturduğu birikim bir noktaya ulaştığında örgütlenme artık kaçınılmaz olur. Kaçınılmazlık noktasında örgütlenme tamamlanmadığı zaman gelişme süreci kesilebilir, dağınıklık, bozulma veya gerileme gibi ters gelişmeler ortaya çıkabilir. Örgütlenme aşamasına varıldığı zaman 
örgütlenmeönin tamamlanması oluşumları hızlandırır, 
gelişmenin daha üst aşamalara ulaşabilmesini sağlar. 
Örgütlenme beraberinde toplumsallaşmayı ve yaygınlaşmayı da getirir. Kültür alanında örgütlenmeye tam anlamıyla gidilmemiş olması, Türkiye'de yoğun bir kültür 
birikimi bulunmasına karşın, bu birikimin toplumun 
malı olmasını önlemiştir. Kültür daha çok bu alanda 
gönüllü olarak uğraşan aydınların, sanatçıların ve sanatsevenlerin tekelinde kalmıştır. Kültürün ve kültür 
değerlerinin halka mal olmaması siyasal iktidarların kısa dönemli siyasal grişimlerinde kültüre çok az yer 
vermelerine neden olmuştur. Kültür alanında devletçe 
fazla birşey yapılmamıştır. Yarım yüzyıllık cumhuriyetten sonra ancak bir bakanlık kurulabilmiş, bunun daha 
yasası çıkarılmamış ve devletin kültür alanındaki örgütlenmesi tamamlanmamıştır. Uzun bir kültür tarihi- 
nin, geniş bir kalıtın ve çoklu bir yapının bulunduğu 
ülkede, daha kültürel örgütlenme modeli yeni tartışma 
alanına girmiştir. Devletin kendi örgütlenme modelini 
belirleyememiş olması ister istemez kültür yaşamını ve 
dolayısıyla bu alanda çalışmalar yapan gönüllü kuruluşları etkilemektedir. Devlet hangi alanları ne biçimlerde 
örgütleyeceğini kesin sınırlarıyla belirlemediğinden, kültür dernekleri de kendilerine düşeni bilememekte, neyi 
yapıp neyi yapamıyacaklarına pek karar verememektedirler. Bu ters durumun başlıca nedeni devletin belirli 
bir kültür politikasının olmaması ve bu politika içinde 
kültür örgütlerinin yerlerinin belirlenmemesidir. 

Devletin kültür politikasından yoksun bulunması, 
Türkiye'de kültür alanının en önde gelen sorunudur. 
Politikanın belirsizliği her hükümet değişikliği ile beraber kültürel girişimlerin de değişiklikler (o göstermesine 
neden olmaktadır. Bunun en önde gelen kanıtı, kültür 
bakanlığı yayınlarıdır. Bu yayınlarda (o birbirinin bütünüyle karşıtı bulunan düşünceleri ve kültür değerlerini 
görmek olanaklıdır. Devlet hangi alanlara ne biçimde 
el atacağını belirledikten sonra gönüllü kuruluşların da 
hangi alanlarda neler yapabileceği okendiliğnden ortaya 
çıkacaktır. Böylece kültür alanında sürdürülen girişimlerde ikilemlerin doğmasına ve dolayısıyla kaynak savurganlığına izin verilmeyecektir. 

Günümüzde kültürün özerkliği konusu fazlasıyla 
gündemdedir. Kültür Bakanlığının kalması veya ortadan kaldırılması, işlevlerinin her alanda oluşturulacak 
özerk kurumlara devredilmesi sorunu daha bir karara 
bağlanmamıştır. Yönetimde bulunan siyasal partinin 
hem kendi programında, hem de hükümet programında 
yer alan özerklikten vazgeçme eğilimleri içine girdiği 
görülmektedir. İki yıla yaklaşan bu dönemde, kültür yaşamının özerkleştirilmesi konusunda olumlu ve kesin 
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adımlar atılmamıştır. Oluşturulan kurullarda konu uzun 
uzun tartışılmakta ve belirli bir çözüme bağlanamamaktadır. Fazlasıyla önem verilen kurullar, kültür işlerinin 
tartışmadan öteye gidememesine ve ilgili kuruluşların 
bu alanda hızlı girişimlerde bulunamamasına neden olmuşlardır. Bir anlamda devlet bürokrasisinin yanı sıra 
kurullar bürokrasisi oluşturulmuştur. Bu durum da bakanlığın çalışmalarını yavaşlatıcı bir sonuç yaratmıştır. 

Kültür derneklerinin içinde bulundukları olumsuz 
koşullara son vermedikçe, bu alanda yeni yasal düzenlemelerle kültür örgütlerine bazı kolaylıklar ve ayrıcalıklar tanınmadıkça, devlet desteği bu kuruluşlara sürekli 
olarak sağlanmadıkça, aradaki boşlukların kültür derneklerince yeterince doldurulması beklenmemelidir. Bu 
alanın gerektiği gibi düzenlenmemesi toplumsal yapıdan gelen bazı sorunların kültür derneklerine yansımasına ve bu kuruluşların çalışmalarının olumsuz yönlerden etkilenmesine neden olmaktadır. Özellikle siyasal 
kutuplaşmaların kültür alanına yansıması, kültür adına 
büyük yanlışların yapılmasını doğal bir sonuç olarak 
hazırlamaktadır. Yanlış örgütlenmeler beraberinde yanlış girişimleri ve sonuçları da getirmektedir. Yasalarda 
belirtilen sahat ve kültür adamlarının üst örgütlenmesi 
bile daha gerçekleştirilememiştir. Bu konuda çeşitli 
grupların başlattığı girişimler başarısız kalmış ve Türk 
sanatçılarının üst düzeyde bir meslek örgütü zamanımıza kadar kurulamamıştır. Kültür ve sanat alanı dışında 
kalan diğer alanların hemen hepsinde meslek örgütlenmesi tamamlanmıştır. Öncelikle yapılması gereken işlerden birisi de bu üst örgütün kurulmasıdır. 

Türkiye'de kurulmuş bulunan derneklere bakıldığı 
zaman, kültür ve Sanat kuruluşlarının binde biri bulmayan örgütleri belirli özelliklerine göre ayırılabilmektedir. Bu kuruluşlar başlıca altı ana başlık çerçevesinde 
toplanabilmektedirler. Kuruluş amaçlarına ve çalışmalarma göre bu ayırım yapılabilmektedir. 

En başta kamu yararına çalışan kültür dernekleri 
gelmektedir. Bunların başta gelenleri Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu, Unesco, Halkevleri ve Sanatsevenler Derneği'dir. Bu başlıca kamu yararına sanat ve kültür kuruluşlarının yanı sıra, bazı yerel derneklere de 
<kamuyararına olma» hakkı tanınmıştır. Bu kuruluşlarm bakanlar kurulu izni ile verilen kamuyararına dernek olma statüsü, bir anlamda bu derneklere yarı resmi 
olma durumunu yaratmaktadır. Devlet rehberinde yeri 
olan ve yarı resmi nitelik taşıyan bu örgütlere şimdiye 
kadar vergi bağışıklığı ve bazı yasal kolaylıklar dışında 
başka hiçbir destek sağlanmamıştır; bu nedenle kamu 
yararma kültür kuruluşları, gerektiği gibi kamu yararına çalışmalar yapamamaktadırlar. Devletin kendi örgütlenmesini tamamlayamadığı ya da gönüllü çalışmalara 
bıraktığı alanlarda kamu kuruluşu niteliğindeki kültür 
derneklerini daha fazla desteklemesi, plan ve programlarda yer vermesi, parasal olanaklar yaratması, kültür 
ve sanat işlerinin toplumun gereksinmeleri doğrultusunda daha doyurucu düzeyde karşılanmasını sağlayabilecektir. Türkiye henüz bu aşamaya gelememiştir. 

İkinci olarak, belirli kültür ve sanat dallarında kurulan alan dernekleri gelmektedir. Bunların içinde Karikatürcüler Derneği, Ankara Fotoğraf sanatçıları Derneği, 
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İstanbul Fotoğraf Sanatçıları Klubü, Fotoğraf Sanatçıları Derneği, Görsel Sanatçılar Derneği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, Ankara Kadın Ressamlar 
Derneği gibi belirli sanat dallarında çalışmalar yapan 
kuruluşlar sayılabilir. 

Üçüncü olarak meslek kuruluşu görünümünde olan 
kültür kuruluşları sayılabilir. Bunların başlıcaları Türkiye Yazarlar Sendikası, Tiyatro Sanatçıları Derneği, 
Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği, Sinema Emekçileri 
Sendikası, Tiyatro Yazarları Derneği, ve Tüm Sanatçılar Birliği'dir. Yasalarda belirtilen üst düzeyde sanatçıların meslek örgütünün genel anlamda kurulamaması, 
bu gibi özel alanlarda meslek kuruluşu niteliğinde dernekleri ortaya çıkarmıştır. Bunların da belirli alanlarda 
parçalanmalar nedeniyle fazla etkin çalışmalar yaptıkları söylenemez. Yalnızca kendi alanlarında çalışan sanatçıların ve kültür adamlarının sorunlarının dile getirilmesinde ve çözüm aranmasında belirli çözümler çevresinde kamuoyu oluşturulmasında bu kuruluşların bir 
noktaya kadar yararları olmaktadır. Sorunların çözümü 
için bu kuruluşların gücü fazla yeterli olamamaktadır. 

Dördüncü bölümde siyasal nitelikli kültür ve sanat 
kuruluşları sayılabilir. Bunlar Türkiye'nin günümüzde 
varmış olduğu aşamada belirli siyasal örgütlerin veya 
grupların kendi doğrultularında kültür ve sanat kuruluşları kurma çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Siyasal savaşımın bir parçası olarak ele alınan kültür alanındâ kendi doğrultularında etkinlik gösterebilecek bir 
örgütlenmeye gidilmesini hemen her siyaset istemektedir. Kültür ve sanatı kendi doğrultularında kitleleri bilinçlendirmede kullanabilecekleri bir silah olarak görmektedirler. Bu eğilim büyük siyasal partiler dışında 
tüm siyasal çevrelerde görülmektedir. Siyasal nitelik taşıyan kültür kuruluşlarının başında İşçi Kültür Derneği 
gelmektedir. Devrimci (Sanatçılar Derneği, Sanatçılar. 
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Birliği gibi kuruluşları da benzer konumda saymak olanaklıdır. 

Beşinci olarak, eğitim dernekleri sayılabilir. Tüzüklerinde eğitim amacı bulunan bu tip derneklerin kültür 
ve sanat çalışmaları yapmaları da sözkonusu olmaktadır. Türk Eğitim Derneği bunların başında gelmektedir 
Ayrıca yerel eğitim ve öğretmen dernekleri de benzer 
biçimde kültür çalışmaları yapmaktadırlar. Halk Eğitimi 
Dernekleri de kültür konularına ağırlık verebilmektedir. 
Halkbilimi ve turizm ile uğraşan dernekler de bu bölümde sayılabilirler. 

Altıncı sırada ise yerel kültür ve sanat kuruluşları 
gelmektedir. Belirli bölgelerde o yörenin halkı tarafından kurulan bu gibi dernekler bazan kültür ve sanat 
alanlarında da etkinlikler sergilenmektedir. Bunlar arasnda Hik kültür Dernekleri, belirli yörenin adını taşıyan kültür dernekleri, belirli bölgeyi yaşatma ve dayanışma dernekleri sayılabilir. Yöresel dayanışmanın düzeyi ve kültürel birikimin varmış olduğu aşama bu tip 
örgütlenmelerin ortaya çıkmasında belirleyici ana etkendir. Yerel kuruluşlar arasında yeni yeni -kurulmaya 
başlayan yerel tiyatro ve sinema dernekleri de sayılabilir. 

Türkiye'de kültür ve sanat dernekçiliğinin tablosu 
böylece altı ana bölümde olmak üzere çizilebilmektedir. 
Toplumsal gelişmenin dinamikleri kendiliğinden bu tip 
örgütlenmelere yolaçtığı gibi, izlenen yönetim politikaları da örgütlenme sürecinde belirleyici olmuştur. Gereksinmeler yukarıda sayılan örgütlenme modellerini de 
beraberlerinde getirmiştir. Ne var ki bu altı tip örgütlenmenin hangisinin ülke koşulları içinde yararlı oldugu, gereksinmeleri karşılıyabilecek düzeyde bulunduğu, 
Türk kültür ve sanat yaşamının gereklerini yapabildiği 
tartışmalıdır. Politikasız bir kültür yaşamının kendiliğinden gösterdiği gelişmeler içinde bu dernekler de yuvarlanıp gitmekte, ana sorunlar ve hizmetler konularında 
belirleyici olamamaktadırlar. Bir derneğin yaptığının 
benzerini bir başkası kopya etmekte, bir başkasının yapması gerektiği fakat olanaksızlıklar veya politik nedenlerle yapmadığı çalışmaları diğerleri de yapmamaktadır. 
Böylece kültür dernekleri arasında bazan etkinlik ikilemelerine, bazan çatışmalara, bazan da ilgisizliklere rastlanmaktadır. Dernekler arasında demokratik bir işbirliği 
ve çalışma düzeni de kurulamadığından, bazı kültür konularında da hiçbir çalışma yapılamamaktadır. Toplumda geçici koşullar bu kuruluşları istemedikleri çalışma 
lara sürükleyebilmekte, örgütsel varlıklarını koruyabi!- 
me savaşımı verirken amaçlarma tümüyle ters düşen 
çalışmalara yalnızca parasal kaynak yaratabilmek düşüncesiyle girebilmektedirler. Kimileri de top'umsal etkinliklerini artırabilmek için kültür ve sanat dış. çalışmalara öncelik tanımakta ve giderek bir kültür - Sanat 
xuruluşu olmaktan uzaklaşabilmektedir. Bu gibi olumsuz 
gelişmeler hemen tüm derneklerin başına gelebilmektedir. Gelişme sürecini çok hızlı yaşayan bir toplumun koşulları çok çabuk değiştikçe, örgütler de ister istemez 
bu koşullardan fazlasıyla etkilenmekte ve istikrarsızlık 
ortamına doğru sürüklenmektedirler. 

Kültür ve sanat kuruluşlarının dökümünü yaptıktan 
ve sorunlarını kısaca belirterek bugün içinde bulundukları tabloyu çizdikten sonra, iki somut örnek vermek 
durumu daha aydınlığa kavuşturacaktır. Bu örnekleri, 
yakın tanıdığımız, yıllarca yöneticiliğini yaptığımız iki 
kamu yararına çalışan kültür kurumu olarak Halkevleri 
ve Sanatsevenler Derneği olarak seçiyoruz. Bu iki kuruluş da yaklaşık çeyrek yüz yıllık yaşamlarına ve kamu kuruluşu olmalarına karşın, yukarıda sayılan sorunlardan uzaklaşamamışlar ve bu sorunlar yüzünden kendilerinden beklenen çalışmaları gereğince ortaya koyamamışlardır. 


Halkevleri yirmiyedi mayıs devriminden sonra kültür dernekler olarak kuruldu; ve bir süre sonra ikinci 
kez halkevleri kuruldu ve bu derneklerin adı değiştirildi. Böylece on yıllık aradan sonra bu örgüt yeniden kuruluyordu. Yalnız bu kez yapı farklıydı. Halkevleri bir 
partiye bağlı değil, bağımsız bir kültür derneği olarak 
kurulmuştu. Eski dönemin bu kuruluşuna yeni dönemde 
karşı çıkanlar vardı. Onlara göre her dönem kendi kuruluşunu da beraberinde getirmeliydi, eski kuruluşları 
yaşatmakta hiçbir anlam yoktu. Eski dönemin duygusal 
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yaklaşımı içinde bulunanlar ise, bu kuruluşların işlevi- 
nin tamamlanmadığını ve yeni koşullarda yeni görevlerin Halkevlerine düştüğünü savunuyorlardı. Toplumdaki siyasal bilinçlenme örgüte de yansıdı, halkevleri devlet desteğinden yoksun bulunarak kendiliğinden bütün 
yurtta yayılıyordu. Günümüzde halkevlerinin şube sayısı bine yaklaşmaktadır. Aydınlar ve kamuoyu, halkevlerinin işlevini tartışırlarken, taban halkevlerinde örgütleniyordu. Toplumdan gelen bir örgütlenme ve şube açma 
isteği vardı. Halkevleri tabanda o örgütlenirken, tavan 
kendisinden bekleneni veremiyordu. Şubeler yerel halkın olanaklarıyla açılıyordu, genel merkez kendisini yaşatacak parasal olanaklardan yoksun (bulunduğu için, 
şubelere yardım yapamıyordu. Toplumun yaşadığı hızlı 
siyasal süreç, halkevlerinin toplumsal niteliğini ister istemez kültürel niteliğinin önüne çıkanmıştı. Çeşitli toplumsal baskılar karşısında kalan halk kitleleri, halkevlerinde örgütleniyorlardı. Siyasal gelişmeler bu derece yaygın bir örgütü çeşitli yönlerden etkilerken, genel merkezde görev yapan bir avuç uydın gönüllü, bu örgütü 
toplumun gereksinmeleri doğrultusunda yaşatmağa çalışıyordu. Genel merkezin desteksiz ve zayıf kalması, örgütü yeterince denetliyememesine yol açtı ve genel merkezin kültürel etkinliklerinin çok sınırlı kalması, şubeleri belirli programlar çerçevesinde bir disipline sokamadı. Şubeler kendi yöresel koşullarının etkisiyle çalışmalarmı sürdürdüler. Siyasal çalkantıların yanı sıra, 
çok başarılı ve etkin kültürel çalışmalar yapan şubeler 
de vardı. Genel merkez bu çalışmaları elden geldiğince 
desteklemeğe çalışıyordu; ancak, parasal olanaksızlıklar, 
bir genel merkez binasına sahip olamamak, genel merkezde yeterince profesyonel bir kadro kuramamak, çalışmaların asgari düzeyde masraflarını Oödeyememek, 
Halkevlerinin örgütsel bütünlük içerisinde etkin olabilmelerini önlüyordu. Kamu yararına bir kuruluş olmasına karşın, devlet, desteğini sürekli esirgiyordu; bazan 
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yetkili makamlar çeşitli sorunlar çıkarıyorlardı. Tüm bu 
olumsuz koşullara karşın halkevleri genelde bazı olumlu çalışmalar ortaya koyuyorlardı. Bunların başında yayın çalışmaları geliyordu. Düzenli yayınlanan o dergiler 
ile Türk kültür yaşamının sorunlarına ışık tutuluyor, 
örgüt aracılığı ile halk ile ilişki kurularak çeşitli bölgelerin kültürel değerleri genel merkez yayın organı ile 
tüm ülkeye duyuruluyordu. Bu arada diğer dergilerin 
ele almadığı konulara öncelik tanınarak belirli siyasal 
düşüncelerin ötesinde bir kamu hizmeti yapılıyordu. Parasal sıkıntı oniki yıl süren yayın çalışmalarının kesilmesine neden oldu. Bu arada halk kültürü ile ilgili, Ata- 
türk düşüncesi ile ilgili bazı küçük yayınlar da genel 
merkezce yayınlanarak tüm örgüte dağıtılmıştı. Genel 
merkezin sınırlı kalmasına karşın bazı şubeler yerel 
zorlamalarla çok olumlu çalışmalar sergiliyorlardı. Özellikle tiyatro alanında çeşitli halkevleri tiyatronun halka 
ulaşmasında ve Anadolu'da yaygınlık kazanmasında çok 
önemli görevler yapıyorlardı. Bu gelişme karşısında genel merkez bir Halk Tiyatrosu atılımına girişti, ilgili tiyatro adamlarının öncülüğünde bir hareket başlattı ve 
bu hareket kısa zamanda şubelerde yaygınlık kazanmaga başladı. Türkiye'nin her tarafından genel merkeze 
başvurular geliyordu; oyun seçiminde ve tiyatro uygulamasında yardım istiyorlardı. Genel merkezin iç sorunları bu hareketin sürekliliğini önledi. Bu arada Anadolu'nun her yanında, kentlerde, kasabalarda bir şenlikler dönemi başlamıştı ve halkevi şubeleri bu şenliklerin 
düzenlenmesinde öncülük yapıyorlardı. Genel merkez 
bu durumu inceleyerek bir Halk Şenlikleri projesi hazırladı, bunu yetkili makamlara ve kamuoyuna duyurdu. Kamuoyunda geniş ilgi ile karşılanan Halk Şenlikleri projesine resmi kuruluşlar ilgisiz kaldılar. Halkevleri genel merkezi bunun üzerine demokratik kitle kuruluşları ile dayanışma içerisinde tüm yurtta o örgütlerin şubeleri ile işbrliği yaparak Halk Şenlikleri düzen- ` 
ledi. Bu uygulamalardan sonra Türkiye bir şenlikler 
dönemine girdi. Genel merkezin yeterince örgüte yardımcı olamaması üzerine, Türkiye'de şenlik adına çok 
büyük kültürel yanlışlar taşıyan girişimler, çeşitli toplumsal ve siyasal nedenlerle düzenlendi. Şimdi bu yanlışların yaşandığı başıboş bir dönemin içindeyiz. Halkevleri genel merkezinin yeterince etkinliğe kavuşturulamaması kültürel gelişmemize büyük katkılar getirebilecek 
şenliklerin yanlışlar süreci içine girmesine neden olmaktadır. Bu konuda Kültür Bakanlığı da üzerine düşenleri yapmadığı için, yanlışlıklar ve eksiklikler sürüp gitmektedir. Halkevleri Genel merkezinin ayrıca halkbilimi, müzik, yazın, spor ile ilgili örnek grupları da çok 
başarılı çalışmalar yapıyorlardı. Ne var ki, bu çalışmaların çoğunluğu bir kaç senedir parasal, yersel ve de diger nedenlerden dolayı yapılamamaktadır. Ortada bir 
büyük örgüt vardır, yetişmiş kadrolar vardır, ama etkin çalışmalar gösterebilecek bir düzen kurulamamıştır. 
Un vardır, şeker vardır ama helva yapılamamaktadır. 
Kültürün gelişmesini, yaygınlık kazanmasını ve özerkliğe 
kavuşturulmasını isteyen devletin tüm kültür yetkililerine, Halkevlerinin içine düştüğü durum bir örnek olarak gösterilebilir. Türkiye'nin bu en yaygın, en eski 
kültür kuruluşuna el uzatılmayacaksa, kültürün yaygınlaştırılmasından ve özerkliğe (kavuşturulmasından lütfen artık sözedilmesin. Ortada bu tip örnekler varken 
söylenenler biraz komik oluyor. 


İkinci bir örnek olarak gene Türkiye'nin eski kültür sanat kuruluşlarından birisi olan Sanatsevenler Derneği gösterilebilir. Bu dernek yirmiyedi yıl önce kurulmuş yerel bir örgüttür. Uzun bir süre yalnızca loka] olarak hizmet ettikten sonra, son üç yıl içerisinde yeni 
ve genç bir kadronun elinde yoğun bir çalışma düzeni 
içerisine girmiştir. Yeni yönetim bu yoğun çalışmalara 
başlarken önce üye tabanının karşı koyması ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Burasını yalnızca lokal olarak 
görenler, sanat sözcüğünün tabeladan uygulamaya çıkarılmasına karşı durmuşlar ve eski alıştıkları düzeni 
geri getirmek için yeni yönetim kuruluna çeşitli zorluklar çıkanmışlardır. Bir yandan çeşitli davalar açarken, bir yandan resmi kuruluşlara şikayet etmişler, bir 
yandan çeşitli dedikodular yaparken diğer yandan üye 
tababına zor kullanmışlardır. Yeni yönetim bu tip engellerle uğraşırken planladığı biçimde kültür ve sanat 
çalışmalarını da hızla uygulamaya koymuştur. Son üç 
yılda, her yıl ortalama olarak yüzün üzerinde kültürel 
çalışma başkent halkıma sergilenmiştir. Kültür ve sanatın hemen her dalında çeşitli açık oturumlar, konferanslar, söyleşiler, sergiler, gösteriler, konserler ve çeşitli 
programlar düzenli olarak yapılmıştır. Bu programların 
düzenli olarak sürüp gitmesi, Ankara'da bir potansiyel 
oluşturmuştur. Varolan bazı değerlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Kendi köşesinde yalnız kalan 
sanat adamlarını halkın karşısına çıkarmıştır. Halk ile 
sanatçılar, yazarlar ve düşün adamları arasında çeşitli 
diyalogların kurulmasını sağlamıştır. Sanatçıların ve yazarların biraraya gelmelerini ve birbirlerini tanımalarını sağlamıştır. Dernek yönetimi bir kamuyararına kuruluş olmanın bilincinde olarak tüm sanat alanlarına, tüm 
kültür kuruluşlarına olanaklar ölçüsünde eşit açılmış ve 
güncelliği izleyen programları, çeşitli kültür kuruluşları ile işbirliğini başlatarak ortak düzenlemiştir. Bu çalışmalar arasında siyasal yönden birbirleri ile kavgalı 
bulunan çeşitli grupların kültür ve sanat çerçevesi içinde bir masada toplanabildikleri ve kavga etmeden tartışabildikleri görülmüştür. Bu da kültürün toplumların 
demokratikleşmesi ve toplumda hoşgörünün yayılması 
açısından ne derece önem taşıdığını bir kez daha gözler 
önüne çıkarmıştır. Çalışmaların giderek (yoğunlaşması 
programların da yoğunlaşmasına neden olmuştur. Artan ilgi, daha geniş programların düzenlenmesini getirmiştir; Böylece, çeşitli kültür sorunları üzerine haftalar, 
seminerler: ve kitap fuarları düzenlenmiştir. Dernek salonunun elverişliliğinin de katkılarıyla kısa zamanda 
Ankara'da bir kültür merkezi oluşmuştur. Sanatsevenler Derneğinin kamuoyunda bu derece ön plana çık'şası Türkiye genelinde de bazı yansımalar göstermiştir. 
İzmir, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi büyük kentlerden kendi yörelerinde bir Sanatsevenler Derneği kurmak üzere yönetim kuruluna başvurular gelmiştir. Yoğun çalışmalar çeşitli zorluklara ve devlet desteğinden 
yoksunluğa karşın etkili olmuş, toplumdan ses getirmiştir. Anadolu'da yaygın örgütlenme istemleri, başkentte yoğun bir kültür potansiyelinin oluşması Sanatsevenler Derneğini ikili bir yol ağzına getirmiştir. Dernek bundan sonra ya Halkevleri gibi federatif bir yapıya kavuşacak ve şubelerle konfederasyona dönüşecek, 
ya da Başkent'te özerk ve bilimsel yanı ağır basan bir 
kültür kurumuna dönüşecektir. Sanatsevenler Derneğinin gelecek yıllarda Türk toplumuna daha geniş kültürel katkılarda bulunabilmesi için bu iki dönüşümden 
birisi gerekmektedir. Bu dönüşümlerden birisinin seçimini önümüzdeki toplumsal koşullar, kamuoyu tartışmaları ve yetkili makamların ilgileri belirleyecektir. Sanatsevenler Derneği ağır parasal (sıkıntılar, hukuksal 
sorunlar ve ilgisizlikler karşısında bir yılda yüz programa varan çalışmayı yönetim kurulunun genç ve dinamik 
olması ve salonunun elverişli bulunmasına borçludur. 
Sanatsevenler Derneği ikici bir örnek olarak, Türk 
kültürünün özerkliğini savunan ilgililerine ve kültür 
poltikasını oluşturan yetkililerine sunulur. 


Örgütlenme sürecini demokrasi yolunda tamamlayamayan Türk toplumu, eğer demokratik sürecini kısa 
yoldan tamamlamak istiyorsa kültür alanında örgütlenmeye de ağırlık verilmelidir. 


Öfkeyi Yürütür Kan 
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he zulum 
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dölyatağında 
gülü 


he ki 

asfaltında kan gölekleri kentin 
kitaplar 

kan 


mecbur 
öfke 
devini 
mecburdur 


korkunç kalabalıklar olur 
alanlarda 


yürür kan 
özsuyudur 
gülücüksüz gençliğimizin 
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Çocuk ve « Çocuk Yılı » 
Emine Boztepe 


«Çocuklar en değerli varlıklarımızdır.» 

«Çocuklar geleceğimizdir.» 

«Çocuklara mutlu yarınlar armağan etmek görevimizdir.» 
1979 yılı boyunca bu ve buna benzer pek çok söz duyacağız. Hâlâ insanca dünyaya gelebilme olanaklarından yoksun olan, ilkel koşullarda dünyaya gelemeden 
ölen çocuklara; ilgisizlik ve olanaksızlıklar sonucu en 
basit salgın hastalıktan ötürü kitleler halinde ölen çocuklara; köy yollarında okula ya da doktora ulaşmak 
için çabalarken donup hayatını yitiren çocuklara; bir 
lokma ekmek için, ailelerine yardımcı olabilmek için, 
zehirli gazlar içinde boğulan, ellerini kollarını makine 
tezgahlarında yitiren, alın terlerini amansız sömürücülere peşkeş çeken çocuklara; Hiroşima'da, Vietnam'da, 
Nazilerin gaz vagonlarında Kitleler halinde katledilen 
çocuklara; kendi topraklarında mülteci olan Filistinli 
çocuklara 'armağan'dır bu yıl. Ve elbetteki, bir eli yağ- 
da, bir eli balda, yediği önünde, yiyemediği arkasında 
olan ama gene de mutluluğu sağlanamamış olan burjuva çocukları da bu yılı coşkuyla karşılıyorlar. Çocuk 
Yılı'nın amacını daha doğru kavrayabilmek, bu yıl 
içinde yapılacak çalışmaların sorunları ne ölçüde çözebileceğini objektif olarak değerlendirebilmek için, ilkin çocuğun ne olup olmadığını ve toplumların gelişim 
süreci içinde, çocuğun aldığı yeri incelemek gerekir. 

Çocuk, insanm yavrusu, hayata yeni başlayan küçük bir varlıktır. İnsanoğlu neslini sürdürebilmek için 
iki tür üretim içindedir. Neslini üretir ve neslinin yaşamını sürdürecek maddi servetleri üretir. İnsanoğlu- 
nun neslini sürdürecek olan çocuk, doğası gereği uzunca bir süre asalak yaşar ve madde - bilinç ilişkisini 
özünde taşır. İşte bu özellikleri, onu diğer canlı yavrularından ayırır. Çocuk varlığını sürdürebilmek için 
sosyal çevresine bağımlıdır. İnsan bilincini belirleyen 
sosyal çevre olduğundan, çocuğun gelişim sürecinde, 
onun her türlü davranış, zihin ve bedensel özelliklerini, ağırlıklı olarak belirleyen, o sosyal çevrenin koşullarıdır. Çocuğun içinde yaşadığı toplumsal düzen, üretim biçimi (alt - yapısı) ve ondan kaynaklanan üstyapı kurumları ile çocuğu düzene koşullar. 

İlkel komünal toplumda çocuğun eğitimi, klan içinde gerçekleşir. Çocuk doğal işbölümü içinde, toplumun 
yararına olarak üretime katkıda bulunur. Ancak üretici güçlerin gelişmesiyle, üretim araçlarının toplumsal 
niteliği ortadan kalkmış ve özel mülkiyet gündeme 
gelmiştir. Böylece ezen ve ezilen sınıflardan oluşan toplum biçimleri ortaya çıkmıştır. Sınıflı toplumlarda, üretm araçlarını ellerinde bulunduran egemen sınıflar kendi çıkarlarını koruyan bu düzeni sürdürmek ve yetkinleştirmek için tüm araçları kullanmışlardır. Bu toplumlarda, egemen sınıfların baskısınm en iyi örgütlendiği 
kurum, devlet ortaya çıkmıştır. Egemen sınıflar, devlet 
aracılığı ile baskılarını yasallaştırmışlardır. Sınıflı toplumlarda, çocuk da egemen Sınıfların çıkarlarını koruyacak ve onun baskı ve sömürü düzenini yetkinleştirecek bir konuma girmiştir. Çocuğu bu konuma getireblmek için ona verilmesi gereken eğitim, sınıflı toplumların ilk dönemlerinde ailenin görevidir. Özel mülkiyetin çekirdeği sayılan aile, en ufak ekonomik birimi 
oluşturur. Ezen ve ezilen sınıfların kesin olarak birbirinden ayrılmasıyla «kutsal aile» önem kazanmıştır. 
Ancak devletin giderek yetkinleşmesi sonucunda, çocuğun düzene koşullandırılma işi zamanla aileden devlete kaymıştır. 

Sömürü düzeninin en son evresi olan kapitalist 
toplumda, egemen sınıf burjuvazi, varlığını sürdürebilmek için, aile ve devlet kurumlarından olabildiğince 
faydalanmaktadır. «Kutsal Aile» kavramı ile gerçekleştirilmek istenen, çocuğun önce babasına, sonra babaların babası devlete bağımlı olmasını, başkaldırmamasını, küçük yaşta düzene koşullanmasını sağlamaktır. 
Günümüz dünyasının emperyalizm koşullarında, çocuğun düzene ( koşullandırılması, emperyalist eğitim ve 
kültür politikasına hizmet eden yaygın ve örgün eğitm kurumları ile yapılır. Bu düzene koşullama işinde, 
çocuğun yakın çevresi de bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
görev alır. Çocuğa metafizik düşünce sistemi ile idealist felsefenin gereği olan «kadercilk» ve <mutlakçılık» 
gibi kavramlar verilir. Bu yol ile çocuğun bozuk düzene karşı çıkması önlenmeye çalışılır. Çocuklara 'dünyada iyi ve kötülerin var olduğu, iyilerin her zaman 
kazandığı, kötülerin ise kaybettikleri öğretilir. Fazla 
soru sonnaması, üstüne vazife olmayan şeylere karışmaması, uysal ve itaatkâr olması öğütlenir. Bu bir anlamda çocuğa, “otoriteye başeğme, uslu durma» kavramının empoze edilmesidir. Çocukların oyuncaklarının 
seçiminde bile düzene koşullandırma amacı güdülmektedir. Erkek çocuklara tüfek, tank gibi savaş araçları, 
arasıra da teknik oyuncaklar, kız çocuklarına da bebek, küçük ev eşyaları gibi ev kadınlığına özendirici 
oyuncaklar alınmaktadır. Doğuştan beri «türlü çeşit» 
ninnilerle uyutulan çocuk, 2-3 yaşından itibaren de 
masallarla uyutulur. Bu masallarla, çocuğa gerçek ha- 


yat unutturulup, cinlerle, perilerle, devlerle, iyi kalpli 
prenseslerle dolu bir hayal alemi sunulur. Bu çeşit 
masallar, çocuğun düşüncelerini gerçek dışı olgularda 
yoğunlaştırdığı için, çocuğun gelişimini kötü yönde etkiler. Çocuklar bu yaşlardan itibaren tüketim için biriktirmeye başlarlar. Bu yönelim okul çağlarında da 
sürer. Çocuk okul çağına geldiği andan itibaren kendisine verilecek her türlü eğitimi almaya hazırdır. Bu 
çağdan sonra .olayları daha çabuk kavrar, öğrenir; yani artık iyi bir alıcı haline gelmiştir. Kreş, yuva, okul 
gibi örgün eğitim kurumları çocuğa direkt olarak burjJuvazinin eğitim politikasını yansıtır. Bu kurumlardaki 
bozuk eğitim sistemi, öğretmenlerin de bilinçli ya da 
bilinçsiz katkılarıyla, çocuğa, otoriteye başeğme ve büyüklerine saygı aşılar. Yine bu bozuk eğitim sistemi 
ile, çocuklarda her alanda rekabet kızıştırılır, bencillik, dalkavukluk, muhbirlik, bireycilik, Şovenlik, gruplaşma, dayanışmanın yok olması gibi kavramlar ve degerler gelişip yerleşir. Okullarda çocuklara tek tip forma giydirilerek, sınıf farklılıklarının yansıması yápay 
olarak önlenmeye çalışılır. Buna karşın emekçi kitlelerin çocuklarının durumunu gizlemeye bu forma yetmez, bu kesimlerin çocuğu olması, bizzat arkadaşları 
ve öğretmeni tarafından ona her fırsatta hissettirilir. 
Çocuk yaratıcı olmaktan çıkar, ezbercilik yaygınlaşır. 
Çocuğa, okul sıralarından başlayarak dünya malının 
değersiz olduğu öğretilir; ama buna karşın yine aynı 
okul sıralarında özel mülkiyetin o kutsallığı anlatılır. 
Çantasına, kalemine silgisine sahip olması, başkalarına vermemesi öğütlenir. Ayrıca yine bu bozuk eğitimin bir sonucu olarak, çocuk rüşvet ile kolay iş yaptırabilmenin yararını öğrenir. Bu rüşveti arkadaşlarına 
ve öğretmenine uygular. Kuvvetli ve üstün olana güçsüzlerin baş eğmesi gerektiğini anlayan çocuk, aynı 
şeyi kendi de uygulamak ister. Herhangi bir alanda 
beceri veya gücü olan çocuklar, etrafındaki çocukları 
kullanmayı öğrenir. 

Televizyonun da çocuk üzerindeki etkisi çok geniştir. Kapitalist düzenin çocuklara yutturmak için çabaladığı şeyleri, televizyon, çocuk programları ve reklam 
programları ile rahatça verebilmektedir. Televizyondaki kurgu bilim filmleri; jiklet, banka, bisküvi, gazoz, 
vs. reklamları, düzenin değer yargılarını çocuğa kolayca aktarır, Çocuğun önce babasına, sonra babaların babası devlete bağımlı olması, baş kaldınmaması, küçük 
yaşta düzene koşullanması amaçlanır. 


Kapitalist toplumlarda çocukların yığınla sorunları vardır. Bu sorunlar tümüyle diğer toplumsal sorunlarla içiçe olup ekonomik düzenden kaynaklanmaktadır. Kapitalist ülkelerde, özellikle emperyalist ülkelerin 
sömürü alanı içinde olan geri bıraktırılmış ülkelerde, 
toplumsal sorunlar ve buna bağlı olarak çocuk sorunları da yoğunluk kazanmış, büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Sınıflı toplumlarda, her soruna olduğu gibi, çocuk 
sorunlarına da sınıfsal açıdan yaklaşmak gerekir. Dünya genelinde emperyalist, kapitalist ülkelerde çocuklar, 
sınıflarının tüm özelliklerine ve yaşam koşullarına sahiptir. Dünyadaki sömürge ve yarısömürge ülkelerin 
çocukları da emperyalist boyunduruğun zulmü altındadırlar. Güney-doğu Asya'da, Hindistan'da, Pakistan'- 
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da, Güney Amerika'da her yıl milyonlarca çocuk açlıktan, bakımsızlıktan, salgın hastalıklardan ölmektedir. 
Eğitim düzeninin bozukluğu, yetersiz (beslenme, kreş, 
sağlıksız yaşam koşulları gibi sorunlar emekçi kesimin 
çocuklarının boyunlarında bir zincir gibi asılıdır. 

Bir ülkenin çocuk ölüm Oranı, o ülkenin genel 
sağlık durumuyla birlikte toplumsal ve ekonomik durumunu da yansıtan bir aynadır. 1970 ve 1975 sayımına göre nüfusumuzun ©, 42'sini çocuklar oluşturmaktadır. Türkiye'deki 0-4 yaş arası çocukların tüm çocuk nüfusuna oranı gelişmiş ülkelerden çok fazladır. 
Bu oran Türkiye'de % 51.9 iken, Fransa'da % 25.1, Almanya'da “6 23, İtalya'da % 22'dir. Türkiye'de 0-4 yaş 
arası bebeklerde ölüm hızı, kırsal bölgelerde 54.9, kentsel bölgelerde 38.8 dir. Toplam hız ise 50.9'dur. Diğer 
bazı ülkelerde ise bu oran çok daha düşüktür. Örneğin 
İsveç'te 1.69, Fransa'da 2.59 dur, çocuk ölüm oranı ise 
ABD de % 0.20, SSCB de % 0.15 iken, Türkiye'de bu 
oran % 1.53 dür. Köylerde doğan her 5 bebekten 1'i, 
bir yaşına basmadan ölmektedir. Gene kapitalist ülkelerde, egemen sınıflar tarafından çocuk emeği en kötü 
koşullar altında alabildiğine (sömürülmektedir. Bu da 
çözüm bekleyen o sorunların başında gelmektedir. İngiltere'de maden işletmeleri milyonlarca çocuğun kemikleri üzerinde yükselmiştir. Türkiye'de, özellikle tarım sektöründe çocuk emeği yoğun bir şekilde sömürülmektedir. Örneğin Hatay bölgesi pamuk tarlaların- 
da kullanılan işgücünün % 60 kadarı çocuklara aittir. 
Bir yıl içinde bu bölgede çalıştırılan yetişkin işçi sayısı 13.946 iken, çocuk işçi sayısı 24.442 dir. (Sayısal 
değerler için Bkz. UÇY TMKK 1979 Çocuk Yılı Konferansı; Konuşma Metni; UÇY Hatay İl Komitesi Başkanı 
Önay Özgedik). Bu sayılar, ucuz işgücü olarak, kapitalistler tarafından çocuk emeğine gösterilen rağbetin korkunçluğunu yeterince açıklamaktadır. Sanayi sektöründe de çocuk emeğinin sömürüsü «çıraklık» kurumu ile 
yasallaştırılmıştır. 
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Bugün Türkiye'de çırakların taban ücreti, asgari 
ücretin % 30'u kadardır. Bu durum, yani çocuk emeğinin sömürüsü 20.6.1977 tarihinde çıkartılan 2089 sayılı «çıraklık, kalfalık ve ustalık kanunu» ile yasallaştırılmıştır, 

Ayrıca kapitalist toplumda, kimsesiz, korunmaya 
muhtaç yığınla çocuk vardır. Devlet bunların “1'i gibi çok az bir kısmına yardım elini uzatmakta, geri kalan % 99u kaderiyle başbaşa bırakılmaktadır. Bu çocuklar yaşamak için uygunsuz yollara itilmekte ve toplumun posası haline dönüştürülmektedir. 

Kapitalist toplumların ekonomik buhranları, savaşları getirir. Bu kaçınılmazdır; oysaki savaş insanlığın, dolayısıyla çocukların en büyük düşmanıdır. Çünkü savaşlar çocukları ve insanları kitleler halinde yok 
eder ve sakat bırakır. Çağımızda yaşanan I. ve II. Paylaşım Savaşlarında, Vietnam ve Filistin katliamlarında 
bir neslin çocukları tümüyle yok edilmiş ve sakat bırakılmıştır. Neydi bu savaşların amacı? Ne için öldürüldü onca insan, onca çocuk, yüzlercesi, binlercesi anasının karnında, daha doğmadan? 

İşte tüm bu sorular kafalarda ve tüm bu sorunlar gündemdeyken 1979 yılı «Uluslararası Çocuk Yılı» 
olarak ilan edildi. Ve bu yılın Çocuk yılı olmasının gerekçeleri şöyle sıralandı, «Çoğunluğu 10 yaşın altında 
olan 1.5 milyar neden vardır.» «Çünkü tüm çocukların 
özel gereksinimleri vardır, ancak çoğu kez bunlar yeterince karşılanamaz». «Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz ve en değerli kaynağımızdır. Yarının dünyasının 
niteliğini, belki de (kurtuluşunu bugünkü (çocukların 
refahı, güvenliği ve gelişimi belirleyecektir». «Çünkü çocuklar bütünüyle büyüklere bağımlıdır ve onlara, vermemz gerekenin en iyisini borçluyuz». 

Uluslararası Çocuk Yılının ne olup olmadığı sorusu ise şöyle yanıtlanır. (Uluslararası Çocuk Yılı nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan broşürlerden) : 

«Çocuklar üzerinde odaklaşma, onları gerçek yerleri olan, dünya ilgi alanının merkezine oturtma fırsatıdır». «Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Beyannamesinin 20, yılıdır. Bu yılda, onun ilkelerinin hatırlandığı ve onları pratiğe uygulama çabalarının ik kat olduğu zamandır»; «Dünyanın her yerindeki çocukların 
yaşam koşullarını geliştirecek kalıcı eylemleri ileriye 
götürmek için, tüm Birleşmiş Milletler üyelerinin desteklediği bir yıldır»; “Çocukların çıkarı için, hükümetleri, örgütleri ve bireyleri - somut, yapıcı, pratik programlar çevresinde birarada çalıştırma zamanıdır». 

Amaçları olarak bu maddeleri sıralayan Birleşmiş 
Milletler çocuk yılını kitlelere yaymak ve para toplamak için şu önerilerde bulunuyor : 

— «Ocak 1979'da doğan tüm çocuklara özel bir ilgi gösterin.» 

— «Çocukların parlemento gününü düzenleyin.» 

— «Yılı simgeleyecek olan tek bir şarkı besteleyin.» 

— «Bölgeler arası çocuk spor yarışmaları düzenleyin.» 

— «Birleşmiş Milletlere üye olan her ulustan bir 
günlük silahlanma harcamasına eş düşen para miktarı- 
na dünya çocukları için özel olarak açılan para fonuna 
yatırın.» : 

— «Tüm dünyada oynanan futbol maçlarından 
gelen hasılatın bir günlük tutarını fona aktarın.» 

— <U.Ç.Y. T - Shirt'lerini satın.» 

— «Çocuk programlarına para sağlamak için yürüyüşler düzenleyin.» 

— <U.Ç.Y. pulları basın.» 

— «U.Ç.Y. için bir ağaç dikin.» 

— «Televizyonda çocuklara ilişkin, var olan en 
iyi filmlerden oluşan uluslararası bir festival düzenleyin» 

— «Çocukların televizyon ve radyo programların! oluşturun.» 
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— «Çocuk haklarını vurgulayan sloganlar basın.» - 

— «Çeşitli yarışmalar (o (film, fotoğraf, yazı, şiir, 
resim vb.) düzenleyin.» 

Bu önerilen eylemlerin yanısıra, çeşitli ülkeler bu 
yıla katılmakta ve yeni yeni eylem türleri önermekte 
ve bunları gerçekleştirmektedirler. Türkiye de bu ülkelerden biridir. U.Ç.Y. komitesi, bir dizi eylemin yanı 
sıra, «çocukların parlemento günü» düzenlemeyi, çocuk 
sağlığını bu günkü kötü koşullardan kurtarmak için 8 
milyon okuma - yazma bilmeyen anneye, Ziraat Bankasının hazırlayacağı, «annenin el kitabı» adlı bir okuma -yazma kitabını bastırmayı, bayram düzenlemeyi, 
var olan sorunları çözümleyecek «yoğun bir yardım» 
sağlamayı planlamaktadır. Bakanlıklar, bankalar ve gazeteler de, bu yıla katkıda bulunmaya çalışıp, yılın en 
güzel çocuğunu seçecek, çocuklar için hesap kampanyaları düzenleyecek, tüm okullarda süt verilmesini sağlayacaktır. 

Sosyalist ülkelerden Sovyetler Birliği bu yıla, sonbaharda yapılacak olan, çocuk Sorunları ile ilgili bir 
sempozyumla katılmayı; Macaristan, ( İlkbahar'da «çocuk hakları» üzerine yapacağı bir forumla bu yıla destek olmayı planlamakta olup, Polonya, uzaya ilk giden 
gemisi ile Çocuk Yılı'nın ambleminin altından yapılmış 
bir plaketini göndermiştir. 

Acaba yukarıda önerilen eylem türleri ile, daha 
önce Sözünü ettiğimiz çocuk sorunlarına çözümler bulunabilecek midir? Binlerce, iyi niyetli, insancıl kişiliğe sahip insanın (sorunların arkasında yatan gerçek 
nedenleri saptanmadan), sorunları çözme doğrultusunda çalışmalar yapmağa seferber edildiği bu yıl acaba 
«kutlanmaktan» öteye gidebilecek midir? Acaba yapılan tüm araştırmalar, dünya gezileri ve ayrılan para 
fonları, özellikle sömürülen işçi sınıfının, o emekçilerin 
ve ezilen halkların çocuklarının dertlerine son verebilecek midir? 

Devrimcilerin ve sosyalistlerin bu sorulara vereceği yanıt olumsuzdur. Çünkü, sorunların gerçek kaynağı saptanmamıştır. Çünkü, çocuk sorunlarının gerisinde yatan sömürü mekanizması gözardı edilmiş, çocuk sorunları diğer toplumsal sorunlardan soyutlanmaga çalışılmıştır. Çünkü, çarpıcı bir biçimde saptanmış 
olan sorunların çözümüne yüzeysel öneriler getirilmektedir. Çünkü, geri bıraktırılmış yarı -sömürge ve sömürge ülkeler bu yılda da dış kaynaklı yardımlardan 
medet ummaktadırlar; ve çünkü, emperyalistler belli 
etmeksizin tüm bu iyi niyetli çabaları kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmağa çalışmaktadırlar. 

Sosyalistler içinse, bu, değerlendirilmesi (gereken 
bir olanaktır. Çocuk yılında bize düşen görev; çocuklar- 
la ilgili tüm sorunların diğer toplumsal sorunlarla içiçe 
olduğunu ve tüm bu sorunların, insanın insan tarafından sömürüldüğü kapitalist düzenden (kaynaklandığını 
ve bu sorunların çözümünün, sömürüden uzak, sınıfsız bir toplum düzeni, yani sosyalizmi kurma savaşımının başarıya ulaşması ile mümkün olabileceğini en 
geniş kitlelere duyurmak ve kavratmaktır. Sorunların 
göreceli çözümünü O getirecek ekonomik, demokratik 
haklarımızı almak için kitleleri (o savaşıma sokmaktır. 
İşte bunlar bizim görevlerimizdir ve bu görevleri başarıyla yerine getirmek için tüm olanaklarımızla çalışmamiz gerekir. 

Sosyalist toplumlarda durum cok farklıdır. Ortada, çocuk sorunları diyebileceğimiz nitelikte, tüm emperyalist sistem içinde yaygın olan sorunlar yoktur. 
Tüm çalışanların geleceği garanti edildiği gibi, çocuğun geleceği de garanti edilmiştir. Devlet, doğumdan 
önce çocuğun her türlü gereksinimini karşılayacak durumdadır. Anne en azından 3 aylık paralı, 1 yıllık parasız izin hakkına sahiptir. Çocukların uzmanlarca eğitildiği kreşler, yuvalar, okullar, çocuğu toplumsal bir 
varlık olarak yetiştirirler. Çocuklarda, toplumun çıkarını her şeyin üzerinde gözeten bir kişiliğin oluşmasına 
yardım ederler. Bu toplumlarda, ne çocuğun sömürüsünden, ne de çocuğun yeteneklerinin kısıtlanmasından, 
yaratıcılığının törpülenmesinden O sözedilebilir. Yeterli 
eğitim, sağlık ve beslenme olanaklarından tüm çocukların eşit olarak yararlanması için maddi temeller vardır. 

Bu anlamda sosyalist ülkelere çocuk yılında düşen 
görev, kendi ülkelerinde varolan potansiyeli yükseltmek 
ve bir üst toplum biçimine geçiş için araç olarak kullanmak, enternasyonalizm adına tüm dünya halkları 
ve özellikle kurtuluş savaşları veren ülkelerde çocuk 
yılına bakışı doğru temeller üzerine oturtacak çalışmalar yapmak ve emperyalistlerin sınıfları uzlaştırma 
çabalarını engelleyip, onların gerçek yüzlerini teşhir etmektir. 

Sosyalist ülkelerde durum 
ülkelerde çocuklara sahip çıkacak, 
kurumsallaşmış bir yapı yoktur. Bu nedenle çocuklar 
için gerekli besinleri sağlama sorumluluğu ailenin 
omuzlarına yüklenmiştir. Maddi olanaksızlıkları yüzünden çocuğunun karnını bile doyuramıyan ailelerden, 
yeterli ve dengeli beslenme istemek, çocuklara protein, 
karbonhidrat ve vitamin vermeyi öğütlemek anlamsızdır. Bu ülkelerde, kişinin satınalma gücünü gözardı ederek, beslenme konusundaki eğitim yetersizliğinden sözetmek, sorunun çözümünden uzaklaşmaktan başka hiç 
bir şeyi getirmez. Emekçi kitlelerimizi sağlıksız beslenmenin kucağına atan, beslenme eğitiminin yetersizliği olsa bile, onları bu kördüğümden kurtarmayan, çözülmez duruma getiren de egemen sınıfların bozuk ekonomik düzeni ve kültürüdür. 

Sömürü gerçeğini göremeyen gözlere, beslenme 
eğitimini götürmekte direnmek, sömürü gerçeğini gözden kaçırmaktır. Kapitalist toplumlarda sorunlar, ezilen, sömürülen emekçi kitlelerin sorunlarıdır ve insanın insan tarafından sömürüsüne dayanan ekonomik 
yapıdan kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak, Çocuk Yılının sorunlara çözüm getirmekten çok uzak bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu tip önlemler, emperyalizm dönemini yaşayan, tekellerin, uluslararası mali oligarşinin ahtapot gibi kollarıyla kavradığı günümüz dünyasında sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bizlere düşen görev, sorunlara İlişkin gerçek çözümleri gözler önüne sermek, emperyalistlerin ikiyüzlülüğünü açığa çıkartmak amacıyla çalışmalar yapmaktır. İçiçe geçmiş tüm toplumsal sorunlar 
ve buna ilişkin olarak çocuk sorunu da ancak ülkemiz- 


böyleyken, kapitalist 
ailelerinden başka 


de ve dünyada insanca ve sömürüden uzak bir toplum 
düzeni savaşımının başarıya ulaşmasıyla (o çözümlenebilecektir. İşte o zaman TÜM YILLAR, ÇOCUKLARIMI- 
ZIN VE İNSANLIĞIN OLACAKTIR. 
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Dinçer Sezgin 


Memnun musun ellerinden 

böyle ak-pak 

ince narin 

nasırsız oluşundan 

ve kanının akarken görünüşü derinden 
söyle memnun musun ellerinden 


Beğeniyor musun ellerini 
tırnaklarını boyarken 
alırken o fazla kılı kaşından 
bir bakışta ustalığı anlaşılan 

dudak boyayışından 
ve yalnızca sana adıyan hünerlerini 
söyle beğeniyor musun ellerini 


Seviyor musun ellerini 

durmadan okşanmayı bekliyen 
öpülmeyi 

hep esmer dudaklardan 

ve ömür boyu 

parmak uçlarında dolaştıran dişiliğini 

söyle seviyor musun ellerini 


Haklı görüyor musun ellerini 
anadoludaki güzellerin 
tezek karan 
hamur yoğuran 
çift sürüp 

harman savuran bileklerinde 
toplanan sızı acıtmıyorsa yüreğini 
söyle haklı görüyor musun ellerini 


Söyle haklı mı ellerin 
uzanmamışsa bölüşmeye 
sızıyı acıyı yorgunluğu 

birlikte karşı çıkmamışsa ölmeye 

beceremişse bir kurşun olmayı 
devrimcinin tüfeğine 

söyle haklı mı ellerin 

sahibi olmaya bunca güzelliklerin. 


şa ma ma 


3. Balkan Film Şenliği çerçevesinde yapılan film 
gösterilerinde Türkiye'yi «Sürümnün temsil etmesi, yanı Sıra «Sürü» üzerine çıkan bazı eleştiri yazıları, böyle bir ayrıntılı inceleme - çözümleme yazısını gerekli 
kıldı. Yalnız filmi izlemekle kalmadım, Yılmaz Güney'- 
in özgün “Şivan ile Berivan» senaryosunu da okudum. 
Ayrıca “sansür kurulusnun «Sürü» filmine ilişkin 
26.9.1978 tarihli tutanağını da gördüm. Yazı, film/se- 
naryo ilişkilerine açıklık getirmekle kalmayacaktır, kanımca bazı eleştirilere, sorulara da çözümleyici yapısıyla ışık tutacaktır. 

«Sürü», göçerler üzerine bir sorunu canlılıkla yeniden gündeme getirirken —çekimden önceki soruşturma, söyleşi, gözlem ve çekim yerindeki saptamalarla—, 
yaşama Savaşımı veren bir toplumsal katmanın, aşiretin yok oluşunu sarsıcı biçimde anlatıyor. 

«Şivan ile Berivanə senaryosunun yazılmasında 
Siirt ve yöresindeki araştırma - gözlemlerin önemli 
«atkısı olmuş. Fuat Çelik bu araştırmaları, tanıklıkları 
gerçekleştiren kişidir. (Filmin baştaki tanıtım bölümünde, senaryo içinde adı geçmektedir.) Fuat Çelik'in 
«Sürüpnün çekimine başlandığı ağustostan bir ay önce 
yazdıklarında (Yeni Güney, sayı 7, temmuz'78), «Siirt» 
şöyle anlatılmaktadır: (o «..Cüzzamdan Trahoma dek 
tüm hastalıkların bölgede kol gezdiği, yapılan araştırma ve anketlerden anlaşılmaktadır. Bölgede doğan her 
üç çocuktan birisinin üç aya basmadan hayatını kaybetmesi Halk tarafından ‘Kader’ olarak o nitelendirilmekte ve doğal olarak karşılanmaktadır. Eruh, Şirvan 
ve Pervari ilçelerinde besin yetersizliğinden halkın % 50 
sinin verem olduğu, yaş ortalamasının 50'ye ulaşmadığı gerçeği bu olgunun raslantı sonucu değil de, sistematik bir sömürme politikasının ürünü olduğu gerçeğine kesinlik kazandırmıştır... Yaklaşık 20 göçer ailesinin, yersiz yurtsuz ve ilkel bir yaşantı içinde besledikleri milyonlarca baş hayvanın ürünlerini, Pervari 
ilçesinin emsali bulunmayan balını, en pahalı meşrubatların üsaresi olan meyan kökünü üretsinler ve besi 
yetersizliğinden verem olsunlar.» 

«Sürünün acı öyküsüne kaynaklık eden bu gerçekleri göz önünde tutarak filmi incelemeye koyulalım. 

Film, Halilan aşiretinden üç kardeşin —Necirvan, 
Baran, Ravni — at sırtında yol alışlarıyla başlar. (Tepeleri, tarlaları aşarken üzerine fazla basılmaksızın toprağın traktörle sürülüşü gösterilir. Filmde iki kez toprağın sürülüşüne tanık oluruz. İkincisinde Hamo traktörle karşılaşır. Aşiretinin çöküşünü başlatan yeni üre- 
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« Sürü » Üzerine Çözümleme Çalışmaları 
Oğuz Makal 


tim gücünün sembolü bu traktöre öfkeyle bakar. Yılmaz Güney senaryosunda Hamo'nun gözünden bu saptamayı şöyle yapar: «Motor toprağı altüst ederek yarmaktadır... Toprağın yakın sürülüşü, toprak altüst olur.. 
Bu çekim, çok yüksek kare ile çekilerek, değişimin o 
kendi içinde, kendi başkalaşımı ile oluşumunu ifade 
edecek biçimde düzenlenir... Belli ki birşeyler değişmektedir—» 

Üç kardeş, bacıları Berivan'ı aramaktadırlar. Şivanla evli Berivan hastadır. Bir köy evinde «şeyh» 
tarafından okunmaktadır. o (Göçerler aralarında hoca 
bulundurmadığı için(!) çevrelerinde bulunan bir şeyhe 
Berivan okunmak üzere götürülmüştür. Yılmaz Güney 
senaryosunda bu sahne için şöyle bir öneri getirir. «İlerdeki doktor sahnesiyle çelişmesi daha iyi olablir. Yani 
doktorun kendisine dokunmasına izin vermeyen Berivan, Dervişin bedenine yazı yazmasına rıza gösterebilir.») 

Şeyhin evi önünde ‘derman’ bulmaya gelmiş yatalak, yaşlı, kadın, çocuk köylülerle birlikte oturan 
Şivan'ın küçük kardeşi Silo, Halilan'ları görür, Şivan'a 
haber verir. 

Necirvan, Şirvan'a dileklerini anlatır. Kardeşleri 
Berivan'la konuşmaktır dilekleri. Şivan ikna edici 
dost sözler söyler, Silo, Şivan'ın olumlu karar verme 
aşamasında olduğunu görür, atılır: 

SİLO — Konuşturma onları.. 
larımız: öldürmüştür!.. 

Necirvan'ın karşı yanıtıyla olay biraz aydınlanır. 

NECİRVAN — Siz de bizim kardaşlarımızı, 
yeğenlerimizi öldürmediniz mi? Yüreğimizi acılara boğmadınız mı Silo? Biz, herşeyi sineye çektik, ölülerimizle birlikte acılarımızı da mezara 
gömdük, barışalım dedik, barışı bozdunuz. Bacımızı verdik, dost olalım dedik, yeniden düşman . 
oldunuz. 

Necirvan'ın uyarıcı, dostluğa, barışa cağırıcı etkileyici sözleri Şivan'ı etkileyemez. Berivan'ı alıp uzak- 
Taşır. 

Bundan sonraki görüntülerde üç kardeş biraradadır. Bir ağaç altında sürdürdükleri söyleşinin de odak 
noktası «barış» olur. Necirvan'ın önerisiyle umutlarını 
kırmayıp yeniden Berivan'la konuşmayı deneyeceklerdir. 

Kara kıl çadırların çevresinde sürü, Hamo Veysikan, oğul Abuzer, kadınlar vb. Bu görüntüler göçer topluluğunu tanrtıcı özelliktedir. Abuzer saralıdır. Ansızın 
düşer. Ağzından köpükler gelir, titrer. Aşiret halkı koş- 


onlar kardaş- 


turur. Abuzer'in karısı taşla kırdığı coğanı burnuna dayar. (Fikret Otyam «Beritan Aşireti'nin o Dilekçesi»nde 
aşiretin doktorunun da, eczacısının da kendileri olduğunu söyler. Örneğin verem için Dereotu, karın ağrısı 
için Zambur çiçeği kullandıklarını belirtir. Burada, Sara 
için kullanılan kuru soğandır.) 

Hamo Veysikan, Silo'nun anlattıklarına (o öfkelenir. 
Şivan'a yaklaşır, söylenir. Şivan önce yanıtlamaz babasını. Ama karısına, sevdiği kadına söz atınca Hamo, yanıtlamak zorunda kalır: 

ŞİVAN — Evet.. biz.. barışı, biz bozduk... konulan kuralları önce biz çiğnedik. o Halilan'ların 
üzerine silahlı adam gönderdik, kardaşımız Abuzer'i gönderdik... ayıp ettik... 

Saplantılar içindeki Hamo, olanca öfkesiyle yeni 
sözler eder. Şivan'ın sözlerinin gerçek olmadığını bağırır. Şivan'la Hamo'nun tartışması acı sözlerle sürer. 
Şivan, yalnız babası değil, ataerkil bu aşiret düzeninin 
başı da olan Hamo'ya belli bir saygınlık içinde yanıtlar 
verir : 

ŞİVAN — Sen benim babamsın, atamsın, sana boynumuz kıldan incedir, öyleyse izin ver 
sen bize, gidelim o zaman... Gidelim ki sen de 
bizden kurtul, için rahat etsin... 

Şivan'ın 'gitmek'le ilişkin sözleri Hamo'yu iyice çileden çıkartır. Gitmek istiyen oğula, kendisinden kopmayı dileyen bu aşret bireyine, bu iş gücü sahibine acımasızca vurmaya başlar Baba/oğul çatışması, Şivan'ın 
gitmeyi arzulayan yeni sözleriyle aşiret reisi aşiret üyesi çatışmasına dönüşür. 

Berivan tüm olup bitenleri görmüştür. Şivan, Berivan'ın çadırına yönelir. Bitkin, kan içinde çöker. (Film 
boyunca Şivan'la (o Berivan'ın gözleriyle, o duygularıyla 
gerçekleştirdiği sessiz konuşma böylesi burukluk. içinde 
sürer.) 

Tüm bu yaşamların içine çarpıcı bir müziğin eşliğinde ellerindeki teflerle «dervişler» girer. Sanki tüm 
bu olup bitenlere tanıktırlar, bir yıkılışın, bir çöküşün 
törenine gelmişlerdir. Geldikleri gibi son derece irkiltici 
oradan uzaklaşırlar. (Filmde teflere vuran ellerin yakın 
çekimiyle başlayan bu sahne gerçekten şaşırtıcı bir etki 
yaratmakta. Aşiret halkının suskuyla izlediği siyah cüppeli, beyaz gömlekli bu kişiler, filmin duygulara yönelik 
yapısı içinde bir uyarıcı, uyandırıcı işlevini de görürler. 
Oraya dek yaşananları gözden geçirmeye yöneltici uyarıcı bir işlev.) 

Çadırda akşam yemeği yenmektedir. Şivan ve Berivan dışında aşiret bireyleri oradadır. Suskuyla, zorlukla 
yenilen bir yemektir bu. Hamo'nun I. karısının «Şivan, 
sahiden gidecek? İzin vereceksen ?» sorusuna aHmo kızgınlıkla «Giderse gider... elini kolunu tutan mı vardır? 
Dert mi?» yanıtını verince, Hamo'nun 2. karısı, yani Şivan'ın anası kalkar. Hamo'nun kadına Şivan için söyledikleri bu onulmaz yarayı yeniden kanatır. 

HAMO — Nasıl bir oğul doğurmuşsun gör 
işte.. oğlan değil, bir leke!. leket. 

Şivan'ın gitmek isteğine, Abuzer de karşıdır. Hamo'nun düşündüklerine özdeş görüşleri vardır. Davranışları da Hamo'yu anımsatır. Örneğin, Berivan'ın hasta 


inceleme 


olduğunu söyleyen karısını boğmak ister, kadın zorlukla 
kurtulur. 


Şivan, Fırat'ın Cinleri'ndeki «Genco» gibi yol-iz 
bilmeyen, doktor bilmeyen kişi değildir. Berivan'ı doktora götürmek isteğinin yanı sıra, kente göç etmek, işçi 
olmak, içinde bulundukları bu zor koşulları ne yapıp 
ne edip aşmak dileğindedir. Şivan'ın, Berivan'a sevgi, 
acıma, sevecenlikle anlattıklarında bu gerçekler daha 
da gün ışığına çıkar. Ama, Şivan'ın Berivan'dan yanıt 
alma isteği giderek trajik bir duruma dönüşür, tek bir 
ses, olumlu bir devinim alabilmek için Berivan'a vurur, 
canını. acıtır. (Berivan'ın baba/oğul arasındaki bu iç çatışmada kendi payını kabullenişi, onu giderek suskun 
kılmış, yazgısını uysallıkla bekleyişe itmiştir.) Olayın 
içine yeniden karışan Hamo, gelini için yeniden acımasız, düşüncesiz sözler eder. 


HAMO — Hasta değildir o, o bir Halilan’- 


dır... bir düşmandır.. düşmanın hastalığına da 
üzülünmez.. düşmanın hastalığa da inanılmaz.. 


Özgürlük Türküsü 


(HAZİRANLAR için yazılmıştır) 


Bir çocuk yüz çevirdi karanlığa 
alabildiğine çıplak, kuşkusuz 
vurdu kinini 
demir kelepçe duvara. 


Çocuk, çocuk değil de, 
sabaha koşan ayaklanmış sevinçlerin 
toz pembe gökyüzüne çizilmesi. 


Çocuk, çocuk değil de, 
yokolup gidecek zalimlerin 
can korkusu. 


Çocuk silah, 
çocuk türkü, 
çocuk ölüme meydan. 
Ve yine işledi makinalar, bazokalar, 
tekelciler, bankacılar; 
ölüm üreten korkularıyla 
dövdüler gözlerini çocuğun. 


Ve ardından iki, 

ve ardından üç, beş, on. 

Ve ardından yüz, bin milyon. 
Mert, cesur, çıraçakmak 
açıkyürek yaşayacak çocuklar 
-döndüler aydınlığa, kuşkusuz 
vurdular duvara. 

Silahları ellerinde, yangın. 


Babür Pınar 
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Çerçi'nin ortaya çıkışı. 

Fikret Otyam'ın «çerciler, alıcılar» konusundaki saptamaları(2) şöyledir: «Önemlidir çerçiler göçerlerin yaşamında.. Az gelişmiş ülkenin az geliştirilmiş ürünleri- 
nin, emcik boncukları, pırtıları, lâstik ayakkabıları, iğneleri, sonra üzümdü, leblebiydi, tokaydı atıp atıp sırtına varıyorlar çadırların yanına.. Çoluk - çocuk, kadınlar kızlar toplaşıyorlar çerçinin sergisi etrafına.. Geçmiyor para pek.. Çocuklar yün veriyorlar çerçiye, ne 
kadar ağırlıktaysa yün, o kadar üzüm leblebi veriyor 
çerçi. Takas yöntemi geçiyor...» «Sürü» deki çerçi asıl 
görevini, söz konusu toplumsal yaşamdaki «değişimi ve 
ticareti» gerçekleştiren rolünü oynarken, bir yandan da 
«haberci», «ulak» görevini yükümlenmiştir. Çerçiyle ilk 
karşılaşan Abuzer ve Silo'dur. Silo torbasından çıkardığı ama ne olduğunu bilmediği kurşun levhaları satmak 
dileğindedir. (Yılmaz Güney senaryosunda kurşun levhaları, daha doğrusu «ünlü bir kralın destanını yazan 
yüzlerce levhaları öykü geliştirici bir öge olarak kullanmak istemiştir. Yurdumuzda sık sık ortaya çıkan tarihi eser kazıcılığı, kaçakçılığından biridir bu. <Sürü»de 
Silo, buldukları değerli tarihi yapıtları yok pahasına ellerinden kaptıran bilisiz köylülerden birini simgelemektedir. Ama filmde aynı olgu karşımıza açıklıkla çıkmaz. 
Nedeni de Silo'nun, dolayısıyla izleyicinin bu gerçeği 
kavrayacağı plan filmde bulunmamaktadır, senaryoda 
olmasına karşın.) Silo, kurşun levhaları açıkgöz çerçiye 
bir kilo kuru üzüm, bir kilo da lokuma değişmiştir. 
Ama yine de sevinçlidir: 

SİLO — Ahh! ah!.. Adamın şehirde 
olsa, her gün lokum yer, kuru üzüm yer... 


ABUZER — Senin aklın da hep şehirlerde... 

Çerçi aşiret çadırlarına yaklaşır, çocuklar, kadınlar 
onu coşkuyla karşılar. Emekle, binbir zorlukla üretilen 
yağ, yoğurt, peynire, tuza, şekere, 'kibrite, leblebiye 
değiştirilir. Çerçi, ticaret görevini tamamlayınca, elçilik 
rolünü oynamak amacıyla Hamo'ya varır, söyler: 

ÇERÇİ — Ben baştan dedim, elçiyim. Diyorlar ki, Hamo ağaya selamımızı söyle.. O bizim de 
büyüğümüzdür, bacımızın da babasıdır, atasıdır. 
Diyorlar ki bu düşmanlığı sürdürmeyelim aramızda. Bacımız Berivan hastadır, izin versinler, bir 
halini hatırını soralım.. 

Hamo, çerçinin elçilik rolüne tepki gösterir, kızar. 
Şivan çerçinin gelişinden yararlanarak, doktor ve iş 
bulma konusunda yardımcı olmasını ister. Şivan ve çerçinin kısa söyleşisinde değişimin sonuçları sözle daha 
açık ortaya konulur. Örneğin Şivan «İyi bir iş bulursam 
ayrılacağım.. hayvancılık öldü.. meralar ateş pahası. 
Her taraf sürülüyor baksana» der. 

Şivan, Berivan'ı doktora götünmek amacıyla Pervari'ye iner. 

Sene#yoda Gazeteci - Avukat Basri süregelen düşmanlığı, Veysikanlar için bilmediklerimizi— örneğin, Silo'nun kendinden çok büyük karısı, Hamo'nun Siirt 
tutukevinde öldürülen en büyük oğlu Nizgin'in karısıdır— bu sahnede anlatır. Jandarma komutanına giderek Veysikanlarla Halilanlar arasında bozulan barışı 
yeniden kurması için ricada bulunur. 


bir işi 
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Berivan kendini doktora göstertmez. Halilanlar kardeşleri Berivan'la konuşmak için fırsat kollamaktadırlar. Onlara Abuzer engel olur. Şivan, yardımıyla Anka 
ra ile haberleştikleri esnafa uğrar, gelen telgrafı alır. 
Sürünün kısa sürede Ankara'ya götürüleceğini öğrenir, 
yanı sıra sorar; 

ŞİVAN — Sen bir iş bulacaktın bana.. YSE- 
de.. hâlâ var mı o iş? 

Esnaf söz konusu işin olabilmesi için altmış bin 
lirasının olması gerektiğini söyler. Şivan'ın dışarıya çıkışıyla Halilanlarla arasındaki kısa, öfkeli, acılı konuşmalar başlar. Konuşmaların özü yine barış üzerinedir. 

NECİRVAN — ..Bizim hatamız, sadece 
barış istemekti, barışa kurban ettik o başka ha- 
ta... Bunun kurbanı da sen oldun işte. 

Saralı Abuzer'in bu gerilimli ortam içinde yere 
düşmesiyle, Necirvan ve Ravni kardeşleri Berivan'a sorular yöneltir. Berivan «İstiyor musun kocanı? Tek kelimeyle evet ya da hayır... istiyor musun?» Sorusuna uzun, 
acılı bir susuştan sonra başını eğerek yanıt verir. Necirvan yapacakları bir şeyin kalmadığını anlar, pava 
vermek ister, Berivan almaz. (Halilanlarır barış uğruna 
kurban etmek zorunda kaldıkları «kardeş» teması, bu 
sahnelerde daha açık görülür. Tüm filmde görülen 
şimdiye dek Oo sinemamızda rastlamadığım güzellikteki 
sözler - konuşmala bu sahnede de heyecan uyandırıcıdır.) 

Baba Hamo, çobanın okuduğu telgrafla («sürüsyü 
çağırdıklarını öğrenir. Amacı söz verdikleri sayıdaki 
koyundan daha fazlasını götürüp satmaktır. Önlerinde- 
ki kışı sağlıkla çıkartabilmeleri için gereklidir bu. 

Hamo, Abuzer'i Şivan'a yollar. Şivan ve Berivan 
ayrılma hazırlıkları yapmaktadır. Hamo durumu öğrenince telaşlanır. Berivan'ın hastalığı nedeniyle ileri sürülen ayrılma istemine karşı çıkar. 

HAMO — Ayrılmak ha.. sürüyü tam götüreceğimiz sırada... 

Şivan'ın tüm Söylediklerine karşın gitmekte direnmesiyle karşılaşınca öne sürülen koşulları zorlukla kabullenir. Berivan'ın yanında, Berivan için kafasında yarattığı basma kalıp, acı verici düşünceleri yineler. 

HAMO — Şartlarını kabul ediyorum, mecburum çünkü, ama dönüşte hem senden, hem de 
Berivan'dan kurtulmak için... Bunu da böyle bil.. 


Yaşadığımız 


Geceler kısa, gebe ve ödlek 

Öğünümüz tuz yarım okka 
ekmek çeyrek 

Demokrasi buymuş demek 


Dönemem 
Haber salmayın sıladan 


Nedim Çay 


A İİİ 


Allah senin de, Berivan'ın da belasını versin.. hepinizin... 

Silo ve çerçinin yeniden karşılaşmaları. Silo, çerçiye levhaları kaptırıyor. 

Şivan kasabadan döner, söyledikleri pek iç açıcı 
değildir. Ulaştırma Bakanlığı taşıma işlerine zam yapmıştır. Oysa Hamo koyunların parasını altı ay önce almıştır. Üstelik vagonlara girecek koyun sayısını da azaltmışlardır. Bu yeni gelişmeler üzerine Mirza şöyle der: 

MİRZA — Bizim bu işten zerre kadar ikârımız yoktur, ziyanımız çoktur. Koyunları peşin 
sat, herşeye zam gelsin, paranın değeri düşsün, 
sonra da bu işten ekmek ye... 

Yol hazırlıklarının başlaması, kadınların hazırladığı, birçok belgesel görüntü. Ardından sürünün çadırlar- 
dan ayrılışı. Hamo, Şivan, Abuzer, Silo, Mirza sürünün 
çobanlarıdır. (Filmin yönetmeni Zeki Ökten en çok sürüyle ilişkin çekimlerde zorluk çektiklerini o belirtiyor: 
«Sürü çekimlerinde sürü bizi yönetti. Otlaması, sulan- 

' ması, dinlenmesi, sağılması, tekrar dinlenmesi, otlama- 
ya çıkışı bize çok zaman kaybettirdi.» Cumhuriyet, 9 
Mart 1979) 

Sürünün kasabaya getirilişi, (Kasabada Halilanlar 
beklemektedir. Hamo ve Şivan, diğerleri sürüyle birlikte ilerlerken duyulan silah sesleri. Ansızın başlayan 
şaşkınlık, karmaşa, dağılan koyunlar. Çatışanlar bu iki 
düşman aşiret değil, başkalarıdır. Bu gerçek aydınlığa 
çıkarken sürü yaydan kurtulan bir ok gibi fırlamış, önüne gelen herşeyi devirmiştir. (Yılmaz Güney sürünün 
dağılışıyla şunları anlatmak istemektedir: «Koyunlar bir 
sel gibi dağılırlar. Panik içindedir sürü.. Herşeyi dağıtır. Bu, denetimsiz güçlerin neler yapabileceği, aynı zamanda hiçbir sonuca ulaşamayacağının ifadesidir.») 

Sürünün kasaba içindeki dağılışı, çatışma, telaş, 
yardımlaşma, törelere saygı —çatışmadaki (taraflardan 
birine sopayla vuran kadına el kaldınmayan kişi—, çatışma Sonrası koşup gelen jandarmalar, kısa kısa daha 
birçok özgün çekimle bezenmiş filmin en güzel sahnelerinden biridir bu. Aynı zamanda başarılı bir kurgu 
çalışmasına da örnektir. 

Bundan sonraki «veterinerin rüşvet alışı» sahnesi 
Sansür Kurulu'nca senaryodan çıkartılmıştır. 

«Sürü» de günlük yaşam akışı içindeki kendine özgülükler bile unutulmamıştır. Örneğin, kasabalı üç gencin istasyon müdürünün kızlarına çapkın kaçamak, utangaç bakışlar fırlatmaları, kızların gülücüklerle yanıt 
vermeleri, istasyon müdürünün olaya tanık olması, 
söylenmesi vb. 

Ambar müdürü ve diğer memurlar rüşvet olarak 
koyun alırlar. (Sansür Kurulu bu rüşvet sahnelerinin 
de çıkartılmasını istemiştir.) Öte yanda ana Halilan ve 
oğulları Berivan'la konuşmayı dilemektedir. Ambar 
müdürü karşılaştığı İstasyon Müdürü'ne az sonra ko. 
yunlar yüklenip tren kalktığında önem kazanacak bir 
sorunu ortaya koyar. 

AMBAR MÜDÜRÜ — Sürü için... nolu vagonları ayırıyorum, yalnız... nolu vagonda geçenlerde DDT gelmişti, bir mahzuru olur mu acaba? 
Koyunlara bir zararı olur mu? 


KDUWHAIS 
zu! Xi ek: es 


Halilanlar tüm çabalarına karşın Berivan'la konuşamazlar. Tren kalkarken yalnızca (Necirvan'ın buruk 
sözleri duyulur. 

NECİRVAN — Berivan, bacım... O elimizden 
birşey gelmiyor, bizi bağışla.. bizden kötülük gelsin istemiyoruz.. İnşallah Ankara'dan iyi olur gelirsin— Gidip de gelmemek, dönüp de bulmamak 
var.. hakkını bize helâl et bacım... Bizi, bütün 
Halilanları, bağışla... Bizler sana” kötülük ettik.. 


Tren 

«Sürünün birinci bölümü belgesellikle iç-içe, canlı, özenli anlatım kaygılarıyla tamamlanır. İkinci bölüm 
«tren»dir. Filmin kaydedilmesinde, filmik kuruluşunda 
başarı dolu bir bölüm. Yaşananlar üzerine sıcak, uyarıcı bir bakış, izleyicinin anlaması istenen saptamalar 
Pervari'den Ankara'ya varışa dek yakalanan gerçeklerle 
dolu filmik bir söylev. Vagondaki saptamalar, konuşmalar; treni izleyen üretici köylüler, çocuklar; trendeki 
satıcılar; jandarmalar arasında oturan ve suçu türkü 
söylemek olan ozan; dergi satan çocuk; tren penceresinden görülen evlerin duvarları üzerindeki yazılar —örneğin «Kahrolsun Ağalık»>—, vagonda köylülere ‘öykü’ 
anlatan kişi; istasyondaki kör adam ve çocuk; bir çocuk 
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hırsızın ayakkabı çalışı vb. (Not: Sansür Kurulu duvardaki yazıların ideololik amaçlı olmamasını istemiştir.) 
Tüm bunlara ek olarak, Şivan'ın, Hamo'nun, Silo'nun 
birbirleriyle ve çevresindekilerle ilişkilerindeki çelişkileri sergileyici canlı oyun güçleri de övgüye değerdir. 


Güney'in senaryosunda yukarda coşkuyla söz ettiğimiz sahnelerin çoğu yer almaktadır. Ama başarılı bir 
saptama, filmik bir kuruluş Zeki Ökten'in özveri dolu 
çalışmasıyla gerçekleştirilmiş. Daha doğru bir söyleyişle, 
tüm film çalışanlarının özverisiyle... 


Trenin hareket edişiyle olaylar başlamıştır bile. İstedikleri denli koyun alamayan makinistler, sık sık yaptıkları frenlerle hayvanların ayaklarını kırarlar. (Sansür Kurulu bu sahnenin de çıkartılmasını istemiştir.) 
Trenin bir istasyonda durmasıyla konuşma olanağı bulan Şivan ve Hamo arasında geçenler gerçekten ilginçtir: 


HAMO — Bunların yüreklerinde şuncacık insanlık kalmamıştır. Millet soyguncu, Oo vurguncu 
kesilmiştir. Biz eskiden eşkiyaları dağda bilirdik. 
Şimdi düzdekiler eşkiyaların piri olmuşlar.. 


Makinistlerin oynadığı bu kanlı oyun yetmemişcesine daha acımasızcası sürünün başına gelir. Vagonlara 
giren hırsız koyunları aşağıya bırakır, yardımcısı seslerinin çıkmaması için hemen orada bir bıçakla işlerini 
bitirir. Mavi renkli bir Murat 124'de kesilen koyunları 
toplar. Tüm bunları Hamo serinlemek isteğiyle başını 
pencereden dışarıya çıkardığında görür. (Senaryoda hırsızlık olayı iki kez yinelenmiştir.) Ardından, DDT'li vagonlardaki koyunlar birer ikişer ölmeye başlar. Yaşananlar Hamo'nun yeniden konuşmasına yol açmıştır : 


HAMO — Ben sana dedim, gelmesin dedim 
Berivan.. Bütün uğursuzlukların sebebi odur.. Berivandır.. Bak, koyunlar çalınıyor, koyunlar ölüyor.. Tek tek ölüyorlar... 


Sonra araya giren topal orospu ve pezevengi. Suçlu 
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aylık 
tiyatro 
isi 


derg 


cihangir 
akyol sok.16 tophane. ist. 


26 


inceleme  —————ğ 


koyunların çıkartılışı, Hamo'nun Şivan üzerine yürüyüşü, gelişigüzel vurmaya başlaması. Oysa Hamo yitirişleozanın jandarmalar arasinda götürülüşü. Vagondaki ölü 
rin başındadır. Hamo, tepki gören ölümcül vuruşlarını 
şöyle açıklar : ; 


HAMO — Bırakın, bırakın beni.. Size n'oluyor? Bırakın!, Siz karışmayın.. bırakın.. biri oğlum, biri gelinim.. istersem vururum, istersem öldürürüm. 


Hamo'nun bu sözleri ataerkil toplumda —burada 
göçerler—, maddi üretim koşullarından doğmuş, çocuk 
yaşlardan o güne üretici olması sağlanmış, ama aşiretin 
dışına çıkamadığı üçin «serbest emeği» bile elde edememiş kişilere «reis»lerin hangi gözle baktığını da saptar. 
(Marx bu olguya «gizli kölelik» adını vermektedir(5). 


Yeniden tren hareket eder. 


Abuzer ölü koyunların başında kalmıştır. (Açıkcası, filmde Abuzer'in ne olduğu tam anlaşılmıyor.) Hamo, koyunlara bekçilik için Şivan'la yer değiştirir. 


Genç Silo'nun orospuyla ilgilenişini pezevenk sezer. 
Pazarlık ederler. Ortaya çıkan paralar ve ardından 
beklenebilecek olaylar... Kadının Silo ile yatışı, cebinden gizlice paraları alışı, trenin bir istasyonda duruşu, 


kadının âcele gidişi... İş işten geçtikten sonra Silo'nun 


arayış çabaları boşunadır. Üstelik Hamo karşısına çıkmıştır : 


HAMO — Ula dürzi, bir şey mi oldu, ne arıyorsun ? 


SİLO — Yok birşey, yok birşey.. 
HAMO — Ula ne oldu? 
..v0 Ankara. 


Burada içtenlikle söylemeliyim ki, beni en az etkileyen bölümdür. Ankara'ya dek gerçeğin (o yansıtılmasındaki başarı kusursuz denilebilir. Kentin yapısına 
doğrudan doğruya dayanan «yabancılaşma» ile sarsıcı 
bir etki yaratma çabası, kişileri birbirine bağlayan, karşı karşıya getiren canlı ilişkileri zayıflatmıştır. Bu bö» 
lümde «daha çok duygu»ya yönelinmiştir. (Gerek filmde, gerek senaryoda kişiler arasındaki ilişkilerin zayıflığı açıkça görülmektedir. Sanki bu bölüm, gerek yazım, 
gerek çekim açısından 'oldu bitti'ye getirilmiştir.) 


Ankara: «Şehir, nüfusun, üretim âletlerinin, sermayenin, zevklerin ve ihtiyaçların toplandığı (temerküz ettiği) bir yer haline gelmiştir bile; kır ise bu durumun tam tersini gösterir; (yani kır) tek başına kalmışlığı ve bölük pörçüklüğü temsil eder»(9). Şivan ve Berivan, «yönetim zorunluluğunun, polis teşkilatını, vergileri, vb., yani kısacası beledi işleri ve genel olarak siyaset dediğimiz şeyi gerekli kılan»() Ankara'da, Türki- 


5 ye'nin başkentinde kendileri için değil, başkaları için 


üretilenlere bakarak, şaşarak sürüyle birlikte yürürler. 


ŞİVAN — İşte Ankara büdur Berivan, ceyla- 


nım... Ankara.. Bize bir:'marş öğretmişlerdi as- 


kerde, ya da ilk mektepte... Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara.. 
İşte başkentimiz... 


Gösterişli, zengin işi bir otomobille celeplerin gelişi. Hamo'ya çıkışmaları. Koyunları bir hafta daha beslemeleri için buyruk vermeleri... Hamo için, celep karşısındaki boyun eğişinin nedeni de Berivan'dır. Şivan'ın 
Hamo'ya yanıtı, durumları konusunda kesin bir açıklık 
getirmektedir. 


SİVAN — Sen bizim atamızsın, babamızsın, 
ama gerçekleri gör artık. Veysikanlar diye birşey 
kalmadı, baba, kalmadık.. O eskidenmiş.. ama 
şimdi yoksul; perişan birer göçeriz.. aç ve perişanız. Veysikanlar ölmüştür artık, gerçekleri gör. 


Şivan, Berivan'ı sırtlayarak inşaat bekçiliği yapan 
arkadaşını bulmak için yürür. Bulur arkadaşını, üç çocuklu bir aile. Kendi aralarında söyleşirler. (İnşaat bekçisi, kısaca, Ankara'ya ilk gelişte karşılaştıkları durumu 
anlatıyor. Şimdiki halinden memnun. Oğlu sessiz dinliyor.» denilmesine karşın senaryoda, filmde o <«oğul»un 
sınıf - emek - sömürü üzerine yadırgatıcı bir söyleviyle 
karşılaşırız.) 


Hastane. Her zaman rastlanan «hasta kuyrukları» 
na Şivan'ın girişi. Gelmeyen sıra. 


Şivan'ın Hamo'dan aldığı beş yüz lirayla Berivan'ı 
doktora götürüşü. Ama Berivan, Pervarideki doktora 
karşı tutumunu burada da yineler. 


Bir akşam, ucuz, şarkılı bir aile gazinosuna giderler. Liseli çocuk mitinge gitmeyi yeğler. İnşaat bekçisi, 
karısı gazinoda Sunulanları ilgiyle izler. Gazino çıkışı, 
yabancılaşmayı daha seçik yansıtan çeşitli mağaza-vitrin görüntüleri. 


Sabah. Şivan kalkar, dikkatle bakar Berivan'a. Berivan ölmüştür. Bağırır. Ağlar. Berivan'ı kucaklayarak, 
ağır, acılı bir türkü söyler. 


Şivan, babasına «Berivan öldü..» der, ama Hamo 
trajediyi sonuna dek sürdürmeye kararlıdır. «Başımıza 
gelen bütün felâketlerin sebebi odur» diye yanıtlar. Ve 
ilk kez Şivan, Hamo'yu suçlar. . 


ŞİVAN — Sen bir insan değilsin.. sen bir delisin, sen bunamış bir ihtiyarsın.. artık yaptıkların yetti... 


Hamo ile Şivan'ın kavgasına (celeplerin adamı da 
karışır. Söyledikleri Şivan'ı çileden çıkartır. Kabadayı- 
nın gırtlağına yapışır, sıkar. Adam, Şivan'ın kollarında 
sallanır. Ölmüştür. Çevredekiler (o Şivan'â saldırır, polis 
yetişir, Şivan götürülür. 


Berivan ölü döşeğinde. Hamo, inşaat bekçisi, karısı. 


Hamo'nun inşaat bekçisine söylediklerinden Saplantıla-. 


rının alabildiğine kökleştiğine, tüm «insani» duygularını 

yitirdiğine tanık oluyoruz. v 
Hamo'nun yanında Silo, telgraf yazdırırlar. (Senaryoda Silo bu ara gazete okumaktadır: «Gazetede an- 


tika eşya kaçakçılığından söz edilmektedir. Tarihi degeri milyonları bulan ünlü kral bilmem kimin destanı 
yurt dışına kaçırılmıştır. Resim, Silo'nun verdiği levhaların resmidir. Silo bunu okuyunca beyninden vurulmuşa döner.» Filmde bu sahne yoktur. Ayrıca Hamo ve Si- 


lo'nun Şivan'ı tutukevinde ziyaret sahnesi de yer al- 


mamaktadır.) 


«Sürü», Hamo'nun son umutu, dayanağı olan Silo'- 
nun kalabalık içinde yitişiyle, kaçışıyla biter. Hamo'nun 
tok başınalığını, Ankaranın o fotoğraflarında simgelenen 
yapılar, bankalar, Cento'lar ezer. 


«Sürüden yansıyanlar. 


Ülkemizin sarsıcı bir ekonomik - sosyal değişimi yaşamakta olduğu, toplumsal katmanların da bu değişimden paylarını aldığı saptanmaktadır. Kapitalizmin varlığıyla, kentlerden, kasabalara, köylere dek devam eden 
yeni çelişkilerle, yeni çatışmalarla yeni boyutlar kaydeden bu değişimin «geri olanı», «zayıf olanı» yok edeceği 
söylenebilir, 


«Sürü» genel yapısıyla ideolojik olarak tarafsız bir 
estetik sanat ürünü değildir. Filmin yapıldığı evrede 
göçer sorunlarının filmdeki özdeş gerçeklik taşıması, 
«Sürünün bakış açısını belirginleştiriyor. Bu sorunsalın 
yanı sıra, Türkiye üzerine geniş bir panorama çizmesi, 
izleyicinin bazı kavramlar üstünde yeniden düşünmesi- 
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ne yol açabiliyor. eo Çarpıtılmış gerçeğin yerine, çeşitli 
gerçekler üzerine geniş bir bakış açısıdır yansıyan. Bu 
yüzden de «Sürüsnün neden yana olduğunu sormamak 
gerekebilir. «Sürü» gelişenden, o güçlenenden, ilerleyenden yanadır. Filmde açık seçik asıl gelişen, güçlenen, 
yani işçi sınıfının savaşımı, kararlılığı yansımakla birlikte; Türkiye işçi sınıfının değiştirmek istediği geri, baskıcı, çelişkilerin var olduğu bir toplumsal düzen, kapitalizmdir yansıyan. 


«Sürüəde izleyicinin algılamakta zorluk çektiği bir 
yığın 'işaret'ler bulunmaktadır. Gerçekte izleyicinin bildiklerini yeniden gözden geçirmesine yarayacak bu işaretler, dolayısıyla da işaretlenenler, filmin anlaşılmasın- 
da, kavranmasında yardımcıdırlar. Örneğin, işaretleyen 
—keklikler; işaretlenen— özgür olamamak, O tutsaklık. 
İşaretleyen —sürü; âşaretlenen— örgütsüz güçler. İşaretleyen —iraktör; işaretlenen— egemen olanın değiştire- 


bilirliği. İşaretleyen —çadır önündeki fidan; işaretlenen— ` 


tek başınalık, kök salamamak, örgütlenememek, İşaretleyen —dervişler; işaretlenen— bilinçli olmayan eylem 
kalıcı değildir. 


Bu belirtmeleri estetik ve fiziksel duyuşla birlikte 
yeniden okumaya çalışırsak, yabancısı olmadığımız anlamlarla karşılaşırız. Örneğin, işaretleyendeki estetik 
duyuş —Berivan keklikleri alır, kadına verir (omuz çekim); fiziksel duyuş—yüzündeki acı; işaretlenen—siz de 
özgür değilsiniz/dönüşü olmayan o yolculuğa gidiş/yitik 
vb. 


Olumsuzlamayla bitişi üzerine... 


«<Sürüşnün bitişi senaryoda tanımlanan gibidir. Bu 
bitiş, «Umut»daki sonu anımsattı bana. «Umut»daki Ceb. 
bar'ın usunu yitirmeye dek varan umutla bekleyişini, 
kuru ağacın altında dönüşünü anımsayabildiniz mi? 
«Sürüzde bu dönüş yerine Hamo'nun tek başına kalışıy- 
la paniğe kapılışı, korkusu konmuş. Ama içerdikleri açısından ayrımlar taşımaktalar. Hamo «kader» gibi gördüğü çöküşü «gelinəin kişiliğinde karşı çıkarken, <gelinsin ölümüyle bazı şeylerin düzelebileceğini umut etmektedir. Örneğin, bekçi ile konuşmasında şöyle demektedir : 


HAMO — Konuşmak istiyorlardı. Gelip konuşsunlar. Ben bu uğursuzu sırtımda taşıyamam 
memlekete. Çünkü bu bir Halilan'dır. Veysikanlara uğursuzluk getirmiştir. Ben götürmem. 


Gerçekte Hamo ekonomik zorlukların korkusu içindedir. Aynı konuşmada devam eden sözleri bunu doğrulamaktadır. 


Bu yoklukta koca parası, tabut parası, ilaçlama 
parası veremem. Halilanlar konuşmak istiyorlardı bacılarıyla... buranın adresini vereceğim, ge- 
“lip konuşsunlar. 


Yılmaz Güney'in «arkadaş» filminde «son» özellikle karanlıkta bırakılmış, «seyircinin kendi kendine bir 
sonuca varması istenmiş»ken (6), «Sürü»deki bitiş oldukca açıktır. (Film gösterildikten birkaç gün sonra yaptığım küçük bir soruşturmada kimsenin Silo'nun yitişiyle ilgilenmediğine tanık oldum.) 


«Sürü» üzerine genel düşünceler. 
1. <Sürüəde mesaj tek olmakla birlikte, olayların 


çokluğu, o yaşananları izleyicinin anlaması, yargılaması 
için yeterli zamanı bırakmamaktadır. 


2. <Yayladaki göçerlerrde, «trenle sürünün götürülüşüşndeki kaydediş başarısı, üçüncü bölüm «Ankara»da aynı düzeyde değildir. 


3. Filmik zaman kavramına yeterince «üçüncü bölümde» saygı gösterilmemiştir. 


4. Sahne ve planlar çoğunlukla senaryoda betimlendiğince çekilmesine karşın, senaryoda açımlanması, 
değişmesi ya da yeniden üretilmesi istenenler filmde 
yer almamıştır. 


5. Filme söylenenler —konuşmalar— ayrı bir canhlk, gerçeklik katmıştır. «Konuşma dili» övgüye değerdir. 


(1) Otyam, Fikret, «Karasevdam Anadolum», Türkiye 
Yazıları yayınları Sanat Dizisi: I, 1978, Ankara, 
s. 49. ; 


-(2) ` Otyam, y.a.ge,, s. -35. 


(3) Marx, Engels, «Alman İdeolojisi», Sösyal Yayınlar, 
çeviren Selâhettin Hilâv, 1968, İstanbul, s. 41. 


(4) Marx Engels, y.a.g.e., s. 91. 
(5) Marx, Engels, y.a.g.e., s. 91. 


(6) Yedinci Sanat, «Yılmaz Güney Arkadaşı Anlatıyor», Sayı 18. 
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Tarih 


Özdemir İnce 


Eşkiya, göçebe, talancı ve çocuk atalarım 
kızıl 'külâhlı, çarıklı süvariler; 
bazan ücretli asker tekfurların yanında, 
y bazan asarlar kapısına bir tüccar kentin 
; bazan da bir dipnotu el yazması kitapta. 


Eşkiya, göçebe, talancı ve çocuk atalarım, 
aşiret kökenli yoksul halk azapları; 
kapıkulu olmamış geçip giderken tarih, 
ne ahi Selçuklu'ya ne fatih Osmanlıya, 

bir zaman dayanağı tıpkı sınırları olmayan, 
zulmün, zorbalığın, açlığın pususuna. 


Çocuktur ataları, yurtları sırtlarında, 

bıçak gibi bakarlar suskun bakışlarıyla 

uzun saçları uzar atların terli boynunda, 

soylu beylere karşı «kara budun» denilenler, 
bir ırmak serinliği geçer gözlerinin içinden, 
sevimli olduğunu bilmezdim atlarımın'bu kadar. 


Eşkiya, göçebe, talancı ve çocuk atalarım; 
derisi yüzülüp samanla doldurulan şaman 
ve eşek üzerinde kent kent dolaştırılan, 
kızıl ikülâhlı, çarıklı süvariler, 

aşiret kökenli yoksul halk azapları, 
uygarlıkları arasında -bu tüccar gölgelerin. 


Mehmet Günsür'ün Öyküsü 
Kahvehane 


Cemal Usta, servis otobürsünden indiğinde kulaklarında 
makinaların uğultusu dinmemişti. Heryanı tıngırdayan eski üçyüziki Mersedes, üç/on- 
bir vardiyasının son birkaç işçisiyle beraber, karanlığın içinde yitip gitti. 

Cemal Usta, kötü linyit 
kömürü kokan rutubetli ve sisli havayı derin derin içine çekip bıraktı. Sonra bir sigara 
yaktı. Ne zaman yapıldığı çoktan herkesçe unutulmuş çamurlu ve çukurlarla delik de. 
şik asfalt yolun kıyısından, tek 
katlı dükkanlar ve ölü ışıklarını buğulu camların ardından 
güçlükle dışarı yansıtan kahveler arasında ağır ağır yürümeye başladı. 


Sonuna kadar açılmış televizyonlardan caddeye dökülen cıvık bir kadın sesi, a'ları 
ve e'leri uzata uzata, «aman 
eşref, canım eşref»i söylüyordu. Çiseleyen yağmurun saş 
damlardaki tıkırtısı, köpek ulumaları, kaldırımlara çamurlu 
sular fışkırtarak kırmızılı morlu ışıltılarla sarsılarak geçen 
minibüslerin çatlak egzos hırıltıları ve her evden, her kahveden yükselen «Eşref» türkü- 
“ sü birbirine karışarak, gecenin 
bu geç vaktinde, ilk anda sessizmiş gibi görünen mahalleyi, insanı çok ibunaltan, tuhaf, 
karışık bir gürültüye boğuyor. 
du. 

Cemal Usta, arasokağa saptığında gürültünün biraz olsun 
azaldığını hissedip rahatladı. 
Adımlarını ağırlaştırarak bbir 
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Birbirine 
sokulmuş, tedirgin tedirgin yürüyen iki bekçiye ateş verdikten sonra hızlandı. Köşeyi dönünce kahveyi gördü. Diğerlerinin aksine, ışıkları yanmıyor- 


sigara daha yaktı. 


du. Televizyon da kapalıydı. 
Yalnız, çay ocağının orada ha. 
fif bir ışık vardı, Kahve boştu. Yarı açık kapıdan içeri süzülünken, ocağa doğru, «benim, Cemal» diye seslendi. Boguk bir ses, «gel hele gel» diye yanıt verdi. 

Nurettip, ocağın mermeri- 


ne iki mum dikmiş oturuyordu. Yanında yarıya inmiş bir 
şişe şarap, yağlı kağıtta beyaz 


peynir kırıntıları, yerde boş 
bir şişe daha vardı. 
Nurettin, iri, bol beyaz 


saçlı başını ellerinin arasına 
almış, öylece oturuyordu. Kırçıl bıyıkları iyice sarkmış, gözleri yarı kapalıydı. Geniş omuzları arada belli belirsiz sarsılıyordu. 

Onu herkes «Nuri Baba» 
diye bilirdi. Hemşerileri Nuro 
derlerdi. Yıllar önce Tunceli”. 


den (kalkıp gelmişti. Fabrikadan emekli olalı beri, yani beş 
yıldır, bu kahveyi işletiyordu. 
Kahvenin adı yoktu. «Nuri 
babanın kahvesi» derlerdi, Nurettin, son seçimlerde Halk 
Partisi'nden ihtiyar heyeti üyesi seçilmişti. 

Sabah, gün doğmadan çok 
önce, ocağı ateşler, yedi/üç 
vardiyasının servisini uykulu 
gözlerle bekleyen, bir iki de 
poğaça atıştıran işçilerle şakalaşırdı, «Yahu Nuri baba, sabahın köründe amma da neşelisin» diye takılanlara da, «N'aparsın kurban, hepiniz daha 
uyuyorsunuz, Sizi biraz uyarmasam bu kafayla elinizi kolunuzu tezgaha okaptırırsınız, 
çoluğunuza çocuğunuza ben 
mi bakarım sonra» diye yanıt 
verirdi, bol 'bol gülerek. 

Uykulu işçileri servise uğurladıktan sonra, camları ardına dek açar, birer birer siler, sonra yine kapayıp, ıslak 
bezle sandalyelerin tozunu al 
dıktan sonra, sırasıyla Ferdi 
Tayfur'un, Ecevit'in ve Hz. Ali’ 
nin ve en sonunda da, en yükseğe astığı atına binmiş Mustafa Kemal'in camlarını çerçevelerini iyice bir parlatır, kıyılarında geyiklerin oynaştığı 
çok mavi derelerin, yine çok 
acı yeşil ormanların arasından kıvrıla kıvrıla aktığı duvar 
halısını yerinden indirip silkeler, yine asardı. Bütün bu işler bittikten sonra, 'kendisine 
bir kahve yapar, bir de sigara 
yakıp pırıl pırıl çay bardakları 
ve fincanlar arasında, ocağın 
arkasına geçip otururdu. 

Ardından, bütün işler bittikten sonra çıkıp gelen çırağı Ali'nin getirdiği gazeteleri 
önüne açıp «Allah allah, vay 
vay, oh be.. vay anasını...» di- 


öykü 
ye kendi kendine söylenerek 
bir bir herşeyi okurdu. Öyle 
ki, gazetelere daldığında, işi 
gücü unutur, huyunu bilen 
müşteriler, saygılı bir sessizlik içinde çay kahve işlerini 
Ali ile hallederler, tavla pullarını da pek şakırdatmazlardı. 

Sonra Nurettin, akşama 
dek koşuşturup dururdu. Arada masalara oturur, gazetelerden okudukları üzerine, kendisi de bir sürü yorum ekleyerek, gözleri iri iri, dünya ve 
Türkiye'ye dair bir yığın şey 
anlatırdı. Ve günlük gazeteyi 
bile çoğu kahveye geldiklerinde gören bu insanlar, onu gerçek bir ciddiyetle dinlerler, 
sonra da «vay anasını« derlerdi. 

Cemal Usta ile fabrikadan 
tanışıyorlardı. Cemal, Bulgaristan göçmeni idi, 1950'lerde 
ailecek buralara geldiklerinde, 


20 yaşında, iyi bir frezeciydi 
ve ailesi onu, neredeyse zorla 
alıp gelmişti. Cemal, orada, 
Gençlik Örgütü'nün üyesiydi. 

İstemeye istemeye geldiği 
bu «anayurd»u, önceleri çok 
yadırgamıştı. Fabrika kurulup işe girdiğinde, ona «Cema! Usta» demeye başlamışlardı. Yadırgaması ve yabancılığı zamanla geçmişti. Sendikanın örgütlenmesinde ve 
68'deki direnişte, Nuri Baba 
ile beraberdiler. O günlerden 
beri, Cemal ile Nurettin, pek 
öyle fazla konuşmaya gerek 
duymadan, anlaşırlardı, Cemal 
usta, ona arada takılırdı; «Sen 
emekli olduktan sonra iyice 
yozlaştın be Nuri baba, ufacık 
bir kahven var diye kendini 
patron mu sanıyorsun, üstüne 
üstlük (bir de Halk Partisi'nden aza seçildin...» 

Nuri Baba, her seferinde 


Kirmen 
Abdullah Akay 


Bir kara döngüdür kirmenlerde bükülen 


Kara (keçilerin kılı, 
Kara koyunların yünü, 


Örüm örüm göçebe çadırlarında, 


Kiilkitler vurulur ilmiklere 


Makaslanır alınlarından çiçekler 
Mekiklerin mermi gibi uçtuğu yerde 


Elleri düğüm düğüm kızların 
Masuraların her dönüşünde 


Bir dağ gölgesi düşmüş üstümüze 

Bir bulut geçer taş mı yüklü, kış mı yüklü bilemediğimiz 
istak zamanların buzlaştığı soğuk yüzlerde; 

Vurulmuş sabahların aydınlığı 


Büküldükçe kopan iplikler gibiyiz 
Düvenler geçiyor üstümüzden 
Değirmenlerin öğüttüğü tane tane 
Ak yüzlü çocuklarımız yeni günlere 
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ciddi ciddi üzülür ve bağıra 
çağıra kendini savunurdu : 
«N'olmuş aza olduysak, kalbim sizinle değil mi, size bağış da veriyorum, seçimlerde 
herkesin ödü koparken kahvemi de size verdim». «Kahvemi 
de size verdim» dedikten sonra, iyice heyecanlanır, 1977 
Mayıs'ından beri dilinden düşürmediği o seçim toplantısını, sandalyesini şöyle geriye 
itip, bütün kahveye belki kırkıncı kez anlatmaya başlardı. 


Nasıl önce kızlı erkekli 
gençler gelmişler, sokağın bir 
başından öbür başına bezler, 
bayraklar çekmişler, nasıl içerlere sarılı kırmızılı afişler asmışlar, «Ecevit'in resmini de 
kapatmışlardı ama, olsun» derdi, sonra hoparlörler kurup 
türküler, marşlar çalmışlar, 
ardından vardiyadan çıkan işçiler de gelmiş, genç kızlar ve 
oğlanlar ve vardiyadan gelen 
işçiler, kollarına sarılı kırmızılı bantlar bağlayıp caddeyi tutmuşlar, sonra içersi bir dolmuş, bir dolmuş, Ali ile ikisi 
bir türlü çay, gazoz yetiştirememişler, sonra genç, yaşlı, 
kadın, erkek bir sürü konuşmacı çıkmış, dünya ve memleket meselelerini anlatmışlar, 
herkesin anlayacağı gibi anlatmışlar. 


«Çok büyük ve şenlik bir 
konferans olmuştu yani» diye 
noktalardı konuşmasını. Cemal 
Usta, «Konferans değil, kahve 
toplantısı» diye düzeltince de, 
«Yok, yok konferans» derdi, 
«Alman'ı, Amerikalı'sı bilmem 
nerde toplanıyor, ne kimse görüyor, ne biliyor, onal bile gazeteler konferans diyor, işçiler 
toplandı mı, bunda âlâ konferans mı olacak», Kısacası, Nu- 
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öykü 
ri Baba için konferans, çok büyük ve çok siyasi bir olaydı. 
Kahvesinde konferans yapıldığı için de hep sevinir, «yahu 
yeniden seçimler ne zaman» 
diye keyifle sorardı. 


Eh 


Cemal Usta raftan bir çay 
bardağı indirip şarap doldurdu, Bir dikişte içti. Bir tane 
daha doldurdu. Sonra bir sigara yaktı. Bir tane de Nurettn'e tuttu, Nurettin'in sigarayı alan eli titriyordu. Cemal 
Usta kibriti çaktığında, yüzünün çok, ama çok fena olduğunu bir daha gördü. Kibriti 
çakarken kendi oelide epeyce 
titremişti. (Mermer tezgâhta 
yanan mumların alevi, dışardan gelen hafif rüzgârla bir o 
yana, bir bu yana gidip geliyordu, iki büklüm oturan Cemal ile Nurettin'in dev gölgeleri tezgâhın ardındaki raflar- 
da, neşeli bir halay çeker gibi 
omuz omuza dönüp duruyordu. Her ikisi de, sipere yatmış 
gibiydiler orada. Sanki gecenin bu vaktinde, o küçük çay 
ocağının öte yanında, koca bir 
ordu, koca bir düşman ordusu 
üzerlerine geliyordu. Ve sanki 
yalnız onlar kalmıştı bu son 
siperde. 


Mavi tepe ışığını döndüre 
döndüre sokaktan geçen bir 
ekip arabasının patırtısı sessizliği bozdu. Cemal Usta, dişlerinin arasından sövercesine, 
«Gösteriş yapıyorlar, sanki yeni uyandılar» dedi. 


Ve ibaşından beri susan 
Nurettin, birden doğrulup co. 
şarak, görülmedik bir düşü anlatır gibi ellerini koca koca açarak, anlatmaya başladı, Kesik, karmakarışık konuşuyor- 


du, Bazen, sesi inceliyor, uzaklaşıyor, Dersim'den İstanbul'a 
yeni gelmiş genç Nuro oluyor, 
bir iki cümleyi oraların ağzıy- 
la söylüyor, bazen de olduğundan yaşlı, olduğundan da perişan bir an susup, dalıp gidiyordu. Sayıklayan ateşli bir 
hasta gibi mırıldanırken, birden bütün kahveye konuştuğu 
zamanki gibi düzgün, pürüzsüz, 
anlatıyordu : 


«Geçen gece, hani memlekete gidip gelmişti ya, bütün 
kahveye kayısı pestili, cevizli 
sucuz dağıtmıştı. Tavlayı, pişpiriği bırakmıştı herkes, Kolaymı, kaç senedir unutmuşuz, 
çocukluğumuzun hatırası. Ak 
damlara serilirdi kayısı pestili 
ve sonra satılırdı, biz hiç dokonamazdık, gizli gizli çalardık, işte öyle tatlıydı. Herkes 
oyunları bırakınca ocağın al 
tından sazı çıkarıp vermiştim. 
Tabii, bizi kırar mı. Hey gidi 
hey, 'Dersim dört dağ içinde, 
gülü var bağ içinde’ diye çalıp 
söylemişti. Nasıl bizim oralar 
diye sormuştum, hiç sorma 
Nuro Baba demişti, hiç sormamıştım ben de ama o demişti, n'oldu ağama n'oldu, 
sarardı benzin soldu, ağam 
burdan gideli, bu yerler viran 
oldu’. Ama sonra bir bir anlatmıştı. Deme Eşref can, deme kurban.. Yaa, Nuro Baba, 
demişti. ‘İşte böyle rezillik bizim oralar, de ki senin bıraktığın gibi... 


«Eşref can, yiğidim benim. Bir sabah 'giderkene uğramıştı, Bugün mektep yok 
baba, gel seni de götüreyim, 
büyük yürüyüş var demişti. 
Hani eByazıtta talebelerin üzerine bomba attıklarının ertesi, 
ikahveyi kapayıp girivermiştim 


koluna. Dönene kadar beni 
yanından ayırmadıydı. Gece 
dönünce de, iburada, ocağın 
arkasında bulgur pişirmişti, 
berabercene oyemiştik, teybi 
sonuna kadar açmış da, 'Zorbalar ikalmaz gider’ diye marş 
çalmıştık, berabercene.» 


Sonra Nuro Baba birden 
sustu. Kapanıp kaldı. Cemal, 
bir sigara daha yaktı. Boş 
paketi yumuşturup ocağın Öte 
yanına rastgele fırlattı. Sarışın, şakakları hafif aklaşmış 
başını o tezgahın mermerine 
yaslayıp, derin derin bir iki 
nefes çekti. Fevziyi ilk gördüğü günü anımsadı derken. 


İlk bakışta çok çekingen, 
biraz da silik bir izlenim br 
rakmıştı üstünde. Giriş fişini 
birlikte doldunmuşlardı. Fevzi 
Akyüz, doğum o 1952 Edirne, 
öğrenim ortaokul, mesleği işçi, «Kaç para âidat verebilirsin?» diye sormuştu Cemal 
Usta, «10, 25, 50, 100», «istediğini seç», «Yüz» demişti hiç 
düşünmeden, «yeni sözleşme 
imzaladık da» demişti ardından, utangaç. Sık sık gidip gelirdi Fevzi ve kimse kendisine 
birşey söylemeden, ne yapılacağını, ne yapması gerektiğini 
hep bilirdi. Sessizdi genellikle, 
ama çok konuşan öğrencileri 
de, ne zaman ve nasıl okudugunu belli etmekten özenle 
ikaçındığı kitapların, dergilerin 
içinden derin bir bilinçle ve 
şaşılası bir yaratıcılıkla süzüp 
aldığı görüşlerle susturup, şaşkına çevirirdi. Çalıştığı fabrikadan, «işyerinde parti propagandası yaptığı» için sendiika tarafından patrona ihbar 
edilip atıldığında hiç de bocalamamıştı. İşlere daha bir sı 
kı sarılıp, «işsizlik adamı laç- 


ka eder Cemal Abi» diyerek, 
önceki ücretinin yarısını bile 
alamayacağı küçük bir atölyeye hiç düşünmeden girivermişti. Karısını ve küçük oğluğunu sık sık toplantılara getirirdi. «Az kaldı az» derdi, 
gözleri oışıldayarak, «benim 
hanım da yakında...» Pek sık 
sinirlenmezdi, ama bir sendikalarda son zamanlarda olup 
bitenlere, bir de sağa sola afur tafur edip tepeden bakan 
bazı arkadaşlara hiç dayanamazdı. Tepesi atıp yüzü karardığında, Cemal Usta'nın 
«Aman Fevzi, aman disiplin...» 
diye uyarmalarına bile aldırmaz, ona bile bağırıp çağırır 
ama sonra yine sakinleşerek, 
kimseye yapmadığı şeyi yapar, 


Desen : Mehmet Günsür 


Cemal'in (boynuna sarılırdı. 
«Başaracağız değil mi Cemal 
Abi, sen bu işlerin başarıldığı 
yerleri de gördün, başaracağız 
değil mi...» derdi. Cemal de, 
açık ve (kesin, «başaracağız» 
derdi, Böyle günlerin akşamlarında, karısını, oğlunu bir 
de küçük Yeni Rakı şişesini 
alarak Cemal Ustalara gelirdi. 


* 
** 


Cemal usta güçlükle yerinden doğruldu. Nurettin, beyaz başı koca ellerinin arasında öylece oturuyordu. Koluna girip kaldırdı. «Hadi Nuri 
baba» dedi, «bize gidiyoruz». 
Nurettin hiç bir şey söylemeden kalktı. Sonra iki koca adam, beyaz ve sarı başları öne 
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eğik, kolkola, artık hepten eriyip mermer tezgaha yapışmış 
mumlara sırtlarını dönüp, O 
son siperi de arkalarında bırakıp, devrilmiş (o sandalyelerin 
ve cam kırıklarının arasından 
kahvenin kapısına doğru yürü. 
düler. Hazreti Ali'nin ve Ecevitin resmi, masaların aralarında bir yerlerde, camları çerçeveleri dağıtmış, öylesine yatıyordu. Ferdi Tayfur, kara 
bıyıkları ve saçlarıyla ve o 
şark gülümseyişiyle, nedense 


öykü 
sapasağlam, yerinde duruyordu. Atına binmiş Mustafa Kemal'in resmi ise, gerilerde biryerde, iyice karanlıktaydı, görünmüyordu. Kahvenin içine 
kötü kömür kokan rüzgarın 
dolduğu kırık camların hemen 
yanındaki duvara asılı acı yeşilli, gök mavili, geyikli, ormanlı halının bir başı çivisinden kopmuş, rüzgarla oraya 
buraya sallanıp duruyordu. Ve 
iki koca adam, hiç duyulmamış bir ezgi eşliğinde, hiç gö- 


Haydi Söyle 
Oğuzhan Akay 


Batak - çulluklarının şölen konukları kimlerdir? 
Ey kulakları çilek küpeli, çiçek gözlü kızlar 
Henkes gerçekleri görebilseydi eğer 

oturup bir güzel resimlerini yapardı onların » 
yansılarındaki hüzne gülümseyenler 


Balık ağalarının sabırlı emekçileri kimlerdir? 
Ey yağmur saçlı, gül yaprağı dudaklı kızlar 

Her eylemin sonucu sezilebilseydi eğer 
dolaşıp da günlerce, karabatakları bulmazdı ya 
sevdalarına akşam güneşi diyenler 


Sınırsız acıların kahırlı kahramanları kimlerdir? 

Ey kaşları kuş kanatlı, yanakları yürek yalımlı kızlar 
Kemrnilip durur muydu aydınlıklar eğer 

bunca uğraşmasa, çaba göstermese bunca 
yasakları özgürlük gibi heceleyenler 


Bütü..n bu olanlardan sonra bile, ne dersin, 
duyulmaz mı hâlâ haykırış'arin? 
Çok sesli bölüngülerin toplantı odalarında; 
Ey saz benizli oğullarım, çitlenbik kızlarım, can ınmaklarım 
halkım, duyulmaz mı? haydi SÖYLE 
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rülmemiş bir oyun oynarmışcasına özenle yürüyerek dev. 
rilmiş sandalyelerin ve cam kırıklarının arasından 'kayıpa 
vardılar. Dışarı çıktılar. 


Karşıdaki kahve hâlâ ışıl 
ışıldı. Buğulu camların. ardından son haberleri okuyan spiikerin sonuna kadar açılmış 
donuk sesi sokağa taşıyordu : 


«İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, «Genel sağlık hizmetlerinin henüz ulaşamadığı, 
İstanbul'un uzak ve kalabalık 
yerleşim bölgelerindeki vatandaşlara sağlık hizmeti götürmek amacıyla gezici sağlık ekiplerinin planlandığını, komutanlıkça planlanacak bir programa göre, ilgili bölgelere gidecek olan 'bu ekiplerce, isteyen vatandaşların sağlık kont- 


rol ve tedavilerinin ücretsiz 
olarak o yapılacağını» bildirmiştir... 


«İstanbul ( Alibeyköy'de 
dün gece kimliği 'belirlenemeyen kişilerce bir kahvehaneye 
açılan ateş sonucu, biri öğrenci, diğeri işçi iki yurttaş hayatlarını kaybetmiştir. 

Eşref Öztürk ve Fevzi Akyüz adlı yurttaşların ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili so- 


- ruşturma sürmektedir.» 


«TRT Haber Merkezi'nin 
hazırladığı haberleri izlediniz, 
hoşça kalın.» 


* 
** 


İki koca adam, beyaz ve 
sarı başları öne eğik, kolkola, 
asfaltın çamuruna bata çıka 
yürüdüler, Uzaklarda biryer- 
de, köpekler uluyordu. 


Türkiye Yazıları 


Okurlarına 


Mektup 
Osman Serhat Erkekli 


yoksulları anlatmaya başlıyorum 


henüz başlamadım 

birtakım anılar var 

sözgelimi pembe bir düşünce halinde 
kurtulamadığım anılar 


yaşadığım aşklardan sözgelimi 
tanıdığım insanlardan 
birtakım yaralar kaldı bende 


varsın bulunsun onlar da 
ben her an başlayabilirim 


ben her an başlayabilirim 
eğer ki şiir terketmediyse toprağını 


kentli bir şiir unutmadıysa 
modem bir şiir olup da 

unutmadıysa gezginliğini 

hakir gürülmüşlerin kolu 

fakir bırakılmışların kanadı olduğunu 


unutmadıysa 
ben her an başlayabilirim 


geciktim ben 

vaaz vaad mezmur ve ilâhilerine 
karnım tok 

diyebilmek için 

geciktim ben 

işte hakir görülmüş bir ulus kadar 
yanınızdayım 

diyebilmek iiçin 

gecikmem gerekti 


elbet biraz geciktim 
ama öğrenmem gerekti 
bir Şiir nasıl yazılıyor 
onlar 

en iyileri nasıl yazıyor 


işte şiirim için çalıyor vardiya düdükleri 
hüzne paydos 


işte şiirim için çalıyor vardiya düdükleri 
yoksulları anlatmaya başlıyorum 


başladım bile 
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kendileri 


Muzaffer Hacıhasanoğlu 


Yaşam Öyküsü 


Geri dönüp baktığımda bir kasabada (buluyorum 
kendimi. Daha öncelerden bir şeyler anımsasam da düş 
gibi onlar. Kale, çarşı, taş hükümet binası, Jandarma 
karakolu, daha aşağılarda birbirine kavuşup Kızılırmağa dökülen iki çay —Baharda coşup yazın suyu çekilen—, bahçeler, bahçeler, dut ağaçları, ayva ağaçları... 
Babam o kazanın Maarif Memuruydu; o zaman öyle deniliyordu. Başöğretmendi iki okuldan birinde. Okul avlularında, dersliklerde geçti çocukluğumun Oo yılları; 
sevmezdim sokaklarda oynamayı, gözlerdim öteki çocukları da girmezdim aralarına; görünmez bir baskı- 
dan mıydı, özyapım gereği miydi, onların yabancı saymalarından mıydı? Kardeşim —benden iki yaş küçük— 
karışırdı kavgalarına, oyunlarına. Uzak mıydım tümden onlardan? Hayır, büyüklerinin küçüklerinin davranışlarını, konuşmalarını izlerdim. İlk öykülerimde, bir 
romanımda vardır o kasaba. 


Anam, tez adam olsun diye belki de, erken göndermek istemiş okula, ayak diremişim, gitmemişim. 
Belki de korkmuştur bu çocuk okumayacak diye. Eski yazıyı da yeni yazıyı da bilirdi anam; ayrılmazmı- 
:şım dizinin dibinden dergi, kitap bulunca «Oku şunu 
da, şunu da oku!» diye. Kendim okumayı öğrendikten 
sonra ak kağıt üstündeki karalardan ayrılamadım bir 
türlü. : 

Posta haftada iki ya da üç gün gelirdi Ankara'nın 
burnunun dibindeki kasabaya. Akşam üzerleri, postahanenin önünde, Ahmet ağanın yaylısını beklerdim merak ve coşkuyla; istasyondan postayı çekerdi o. İki günlük ya da üç günlük gazeteler, «Çocuk Sesi», «Afacan» 
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dergileri... O günlerde bugünkü kadar kitap yayınlanmıyordu, hele çocuklara seslenen kitaplar; «fki Can 
Yoldaşışyla «Yeraltına Seyahat»ı anımsıyorum. 


Kompozisyon dersinin adı tahrir'di. Başarılı buluyordu öğretmenlerim; okumaya düşkünlüğüm, düş kurma eğilimim yazmaya itiyordu beni. 


Nedense herkes koşuğa özenir işe başlarken bile; 
düzyazı, konuşur gibi yazıvemnek bir hüner sayılmıyordu belki de. Ölçülü, uyaklı çocukca şeyler... Hececiler ezberimizde: «Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın 
bu toprak..», «Çamlıkları dolaşır rüzgâr gibi kuşları» 
vb. 


Dördüncü o sınıftaydım; okulun duvar gazetesini 
—Işık'tı adı— bir arkadaşımla birlikte hazırladık. Onun 
yazısı, resmi çok güzeldi. Öteki sınıflardan yazılar toplar seçerdik beğenimize göre; öğretmenimiz de karışırdı ara sıra. Kardeşimin öğretmeninin seçtiği bir yazıyı 
duvar gazetemize koymadığım için olay çıktı; bağırdı, 
çağırdı, kardeşimle uğraşmaya başladı bayan öğretmen. 

«Othellooyu okuduğumda beşinci (o sınıfdaydım. 
Dersliklerden birinde öğretmen masasının üstünde bulmuştum. Meraktan O bırakamamıştım elimden; hapis 
kalmıştım okulda. Yerli Mallar Haftasında, ulusal bayramlarda biz de gösteriler yapar, bu arada oyunlar koyardık sahneye; okuduğum bambaşkaydı. Ondan sonra 
bir yaz tatilinde Nazım Hikmet'in «Unutulan Adam»ını, 
«Benerci Kendini Niçin Öldürdüssünü memleketimizde- 
ki evin kitaplığında buldum. Dayı bellediğim bir yakınymındı o kitaplar... Oyuna sevgim arttı yeniden, şii- 


rin başka türlü yazılabileceğini de öğrendim. Çoğunluk 
sevmez oyun kitapları okumayı; ben hâlâ bırakmadım 
oyun okumayı. 


Ortaokul ikinci sınıftaydım Ankara'ya geldiğimiz- 
de. Hacettepe ile Samanpazarı arasında eski bir Ankara evinde oturuyorduk. İtfaiye meydanında o çağın kodamanlarının çocuklarının okuduğu lisenin orta bölümüne kaydoldum. Büyük kent korkusu, çalımlı büyük 
bürokrat ve politikacı çocuklarının yanındaki ezilmişlik bir süre bunalttı beni. Babaları ister istesin, ister 
istemesin, öğretmenler, yöneticiler özel bir ilgi gösteriyorlardı onlara. 


Babamın başöğretmen olduğu okul Samanpazarındaydı. Eski, evden bozma bir yapıydı; en iyi yanı öğretmen kitaplığının orda oluşuydu; G. Duhamel'i, F. 
Dostoyesvki'yi, Anatole (o France'ı, M. Şolohov'u orda 
buldum. Bir haftada iki kitap bitirdiğim oluyordu. Babam kızıyordu gözlerim bozulacak diye. 


Kötü bir öğrenci değildim. Beni en çok ilgilendiren iki ders Türkçe ve Fransızca idi; ne var ki her ikisinin de öğretimi yanlıştı o günlerde; bugün de düzeldiğini sanmıyorum. En iyi notları aldığım halde doğru 
dürüst Fransızca öğrenemiyordum; büyük çoğunluğun 
amacı öğrenmek değil sınıf geçmekti; öğretmenler de 
ona göre davranıyorlardı. Türkçe - Edebiyat öğretmenim Ruşen Ferit Kam'dı; büyük saygım vardır kendisine. Divan edebiyatını çok sever ve çok iyi bilirdi; ancak Yahya Kemal'den öteye geçmezdi. Çağdaş Türk 
yazarlarını, yabancı yazarları kendim buldum. «Ses» de 
Sabahattin Ali'yle «Çıkrıklar Durunca» da, <Bacayı İndir Bacayı Kaldır» da Sadri Ertem'le, «Kiralık Konak» 
da «Yaban» da, «Ankara» da Yakup Kadri Karaosmanoğlu'yla karşılaştım. Kitaplığa yeni çıkmış kitaplardan 
almasını öneniyordum babama. O günlerde Ankara'nın 
gezinti yeri Anafartalar caddesi ve Ulus meydanıydı. 
Topu topu üç tane büyük kitapçı vardı: Akba, Berkalp, 
Hachette... Akşamları çantamı eve atar atmaz Ulus'a 
iner bakardım camlıklarına yeni bir kitap çıkmış mı 
diye. Halkevi kitaplığına, Genel kitaplığa (alıştım bir 
süre sonra, Divan edebiyatını yadsıyor muydum tümden? Hayır, Fuzuli'nin, Naili'nin, Nedim'in sevdiğim 
gazellerini ezberleyivermiştim farkında olmadan. Koşuk, oyun biçiminde bir şeyler yazıyordum lise sıralarında, bir yere gönderdiğim, kimseye gösterdiğim yoktu. 


Liseyi bitirdiğimde Siyasal Bilgiler Okulu —O zaman öyleydi— yla Tıp Fakültesi arasında bir seçim yapma durumunda kaldım; Tıp Fakültesinde karar kıldım. 
İstanbul, daha büyük bir kent, deniz, değişik bir yaşam: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yurdun- 
da parasız yatılı olarak kalıyordum. Değişik memleketlerden gelmiş, çeşitli düşüncelerde arkadaşlar: Irkçı- 
Kafatascılar, Kemalistler, Sol eğilimliler, sinema ve 
danstan başka bir şeyle ilgilenmeyen Amerikancılar... 
Tartışırdık aramızda, ender olarak iş yumruklaşmaya 
kadar varırdı. Eminönü Halkevi kitaplığı, Bayazıt Kitaplığı... Yine koşuk biçiminde denemeler. Bunlardan 
«Gibi» başlıklısını «Büyük Doğu» ya gönderdim; ummu- 


kendileri 


Kurt dağında, ordugâhta 
Yıl 1949 


yordum yayınlanacağını. Necip Fazıl daha süpermürşit 
değildi; dergisinde Sait Faik, Oktay Akbal gibi yazarlar yer alıyordu. İlk şiirimin yayınlanması çok sevindirmişti beni. Daha bir şevkle sarıldım kaleme. İstanbul 
Halkevlerinin dergisi «İstanbulya göndermeğe başladım 
yazdıklarımı, koşuk, düzyazı; yayınladılar. 

bir yandan © okuma - yazma 
tutkusu; kopamıyordum ikisinden de. Eminönü Halkevindeki konferansları, Şehir o Tiyatrolarındaki oyunları —En geride bile olsa— kaçırmıyordum. 


Bir yandan dersler, 


Varlık dergisi yeni biçimiyle çıkınca yazdıklarımı 
Yaşar Nabi'ye göndermeye başladım. Koşuk biçimini 
bırakıp öyküyü denememi öğütledi bir yanıtında. İlk 
öyküm Varlık'da yayınlandı: «Bir Fotoğraf oCanlanıyor»... Çoğu okur beni hâlâ o öyküyle anımsar. «Edebiyat Dünyası» nı çıkaran Sabahattin Hüsnü 26.V1.1948 
tarihli mektubunda yazar arkadaşların mahlas kullanan eski bir yazar olduğumu sandıklarını yazmıştı. 
Daha önceki yazılarımda soyadım Doluca idi. 

Askere gitmeden önce iki ay Çubuk'ta bulundum 
Sıtma Savaş Tabibi olarak; dolaştım tüm ova köylerini. 
Bataklık çoktu; sıtmadan, atebrinden sapsarıydı benizleri çocukların, karınları şiş... Çubuk-Ankara ulaşımı 
bile bir sorundu. «Çeşme Meselesi» öyküsü oradandır; 
«Emin Efendi» yi de orda buldum. 
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Askerliğimi Erzurum'da yaptım, Karga Pazarı dağlarında, Alayın, taburun bulunduğu yerlerde cinler cirit 
oynuyordu. Bitmeyi bilmiyordu kış. Bir koyağın içindeydik, karşıki tepeler bembeyaz. Atların çektiği kızaklarla iniyorduk Erzurum'a, Yazın da gün dağın ardına 
döndü mü soğuk başlıyordu; üşüyorduk kışlıklarımızla. 
Çay, Sigara, içki... Değişik tipler tanıdım erlerden, subaylardan. «Bu Dağın Ardı na ordan yola çıktım. 


Askerlikten sonra Gaziantep'e atandım Sıtma Savaş Tabibi olarak. 1950 lerde de hareketli bir kentti 
Gaziantep; insanları çok (çalışıyor, çalıştığı kadar da 
eğleniyordu. 1973 de gördüğümde değişmeyen bir iki 
yeri yakalayamasam tanıyamayacaktım Antep'i. Kilis 
de benim bölgemin içindeydi; dolaştım tüm ilin köylerini, kaçakçı köylerinden geçtim, sınır okarakollarını 
gördüm. Beylerin köylerindeki evsiz çulsuz köylüleri, 
atları, itleri, konaklarıyla beyleri tanıdım, Sazlarında 
oturup —Bir acı kahve içerek— seyrettim olup bitenleri. <Bu Sabah», «Kibrit Kutusu», <Tarihə de Gaziantep'tendir. 


Evlendim 1950 de; kendi isteğimle ve zorlukları 
yenerek —Geçim zorluğu (o endişesiyle— 1500 nüfuslu 
Şabanözü ilçesine naklimi yaptırabildim. Koca bir kenti bırakıp bir köye gelmek istiyordum, onda da bin türlü engel çıkarıyorlardı. Kaymakam kapılarının ayakla 
itilerek açıldığı yıllara rastladı Şabanözü Hükümet tabibliğim. Demokrasiyi ters anlamanın coşkusu, ticaniler... At nalı gibi DP rozetleriyle dairelerde iş takip 
eden ocak başkanları... Dağda, ovada tüm köylerini 
gezdim Şabanözü'nün, Orta'nın. «Dağ Başındaki Ölü», 
«İsli ve Ötekiler» «Kardeş», «Sıcak» ordandır, «Kasaba 
Kadınları» da. 


Uzmanlık çalışmalarımı Ankara'da S.S.K. ve Numüne Hastahanelerinde yaptım. İlk kitabım «Bir Tesbih Tanesi» çıkmıştı; Nurullah Ataç «Bir Hikâyeci» başlıklı bir yazıyla kitabım üzerinde durdu; tümüyle ele 
alınırsa beğenen bir havası vardı. Bazıları Ataçın benim için verdiği yargıyı yanılgılarından biri saydılar; 
herkesin aynı görüşte olması beklenilemez. Baki Süha 
Ediboğlu övgü dolu bir yazı yazmıştı. Uzun öğrenim 
yıllarım geçtiği halde Ankara'yı sevememişimdir. Has- 


Babam, annem, eşim, çocuklarım 


38 


kendileri 


tahanelerinde çalıştım; izledim günden güne değişen 
kenti ve insanlarını. «İnsanlar, Dualar, Ölüler», «İhtiyar ve çocuklar», «Tamam mı», «A Typical Typist» vb. 
Ankara'dandır. 


Bir gün Orhan Barlas'la karşılaştım, «Ataç sana 
kızıyor» dedi, «Kitap göndermemişsin». Eleştirmenlerle, 
yazarlarla tanışmamıştım; hiç birisine kitap gönderme- 


miştim. Özür dilemek için Kızılay'daki ünlü pastahane- ` 


de buluştuk, bekledik Ataç'ı. Özür diledim. Huyuna alışana kadar çok zorluk çektim. Kızsa, azarlasa da yitirmezdim sevgimi. Numüne Hastahanesinde yatağı- 
nın başına geldim, zor aralayabildi gözlerini, <Hacıhasanoğlu...» dedi, yumdu yeniden. 


Girmedim sanatçı çevrelerine; işim, özyapım en- 


gelliyordu herhalde. 


Uzman olduktan sonra Tosya Devlet Hastahanesinde çalıştım beş yıl. Çeltik tarlaları, orman, meyva 
bahçeleri, arı gibi insanlar; her evde dokuma tezgahı... 
Girmediğim ev, görmediğim köy kalmadı hemen hemen; sevgiyle yaklaştım hepsine; değişik insanlar tanıdım. 27 Mayıs devriminde Tosya'daydım. Daha önceki tutumum o günlerin en saygın kişisi yaptı beni. 
Coşkuyla 'karşıtlarını karalamaya (o uğraşanları engellemeye çalıştım. Hiç sesi çıkmayanlar kahraman kesilmişlerdi; muhbirler çıkmıştı orta yere. Partilerin yeniden kurulmasına izin verildiğinde politikaya, eylemci 
politikaya itmeye kalktılar. Kimler? Tam karşısında 
olduğum görüşün o sahipleri; kendilerini tehlikelerden 
koruyabileceğimi düşünüyor olmalıydılar; ayrıca halkın 
sevgisi, saygısı... Özür diledim, kabul etmedim. «Dana», 
«Cehennem Otobüsü», «Kader Otu», «Ağlayan Bebek» 
ve daha bir çok öyküler, <Tadsız Dünya». 


Kısa bir Almanya gezisi yaptım 1961 de. Düzenli, 
tertemiz yaşamı görünce şaşırmadım desem yalan. 


Bir yıl Ayvalık Sağlık Merkezinde çalıştım. Doğayı 
çok sevdim; insanlarla anlaşamadım yeterince. «Denizin 
Görünümü», «Yıkık Duvarın Üstünde», «Kedi Boğan»... 


Babamın ölümünden sonra bir yıl Ankara'da kaldım. Sevemedim büro hekimliğini. 


En uzun süre Malatya'da çalıştım, Devlet Hastaha- 


. nesinde, S.S.K. Hastahanesinde. Çok sevdim, memleke- 


tim belledim Malatya'yı; doğa güzeldi, insanlar yakın. 
Gece gündüz benim kapımı rahatça çalabiliyorlardı hastaları için. İki kez yürek infarktı geçirdim; inandırama- 
dan onları hastalığıma. «Ne olur bakıversin doktor bey». 
Kımıldamam yasaktı; direniyorlardı. Hekim hasta ilişkisinde inanmak önemliydi. Malatya 1964 -1972 yılları arasında devrimci düşüncenin geliştiği, kültüre sana- 
ta değer veren kentlerimizden biriydi: Dernek çalışmaları, açık oturumlar,' konferanslar, tiyatrolar... 1972 
darbesinden sonraki günleri de orda yaşadım. Olaylarn öncesinde Cumhuriyet Gazetesinin birinci sayfasın- 
da «Paşa ve Gençlik» başlıklı yazım, olayların hemen 
sonrasında da <Politikacılar Düşünmez»; solcu toplama 
hareketinin daha birinci günü adım söylenmeye başlandı; ha bugün ha yarın günlerce sürdü. Malatya'dan bir 


otobüs dolusu adam götürdüler (Diyarbakır'a; hiç bir 
kötü eylemi olmayan devrimci, solcu düşünce sahibi 
kişileri ertesi gün bırakmak zorunda kaldılar. Daha 
sonraki günlerde eğemen güçler bağnaz düşünce sahipleriyle birleşip mezhep kavgalarını ve etnik sorunu körükleyerek halkı birbirine düşürdüler; kara sakallı kara cahillerin, çoluk çocuğun ellerine sopalar verip yürüttüler sokaklarda, sağa sola saldırttılar; gözleri dönmüşlerin yürüyüşünü gördüm muayenehanemden. Daha sonrasının nasıl geliştiği ortada. Emekli olduktan 
sonra iki yıl serbest çalıştım Malatya'da; politikacılar 
gocundular, içlerinden solcu sayılan biri, «Doktor bey, 
emekli oldun, neden hâlâ burda duruyorsun?» dedi 
açık açık; partiye O gireceğimden korkmuş olmalıydı, 
«Merak etmeyin» dedim, «Milletvekili ya da senatör olmak aklımın köşesinden geçmiyor.» Rahat uyumuştur 
ondan sonra belki. 


<Yolculuk» adlı oyunumu Malatya'da yerel bir tiyatrodan seyredebildim; çok da güzel oynadılar. Milliyet Sanat Dergisinin illerde sanat olayları arasında sayıldı o yıl. Aynı oyun daha önce Amasya Halkevinde 
de oynanmıştı haber aldığıma göre. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kahve tiyatrosunda oynandı. Aynı yıllarda Suat Taşer'in Öykü Tiyatrosu Topluluğu 
«Bir Fotoğraf Canlanıyor» u oynadılar İzmir'de; göremedim. 


Çok olay gördüm, çok kişi tanıdım Malatya'da; <Eller», «İhtiyarın Ağaçları», «Türkülü Ekmekler», <Faytona Ağıt» daha bir çok öyküler ve «Yolculuk». 


1974 denberi Ankara'dayım — Bu arada bir yıl 
kadar Suluova'da fabrika hekimliği yaptım—; emekli 
de olsa insan kopamıyor tümden hekimlikten, ancak 
az zamanımı alıyor, yorulmuyorum eskisi kadar; okuma, yazma olanağım arttı. Bu yılbaşından önce sol gözümden bir katarakt ameliyatı geçirdim; eskisinden daha çabuk yoruluyorum okurken; bırakamıyorum okumayı yazmayı. 


Yazarlıkta 33 yılı hekimlikte 31 yılı doldurmuşum. 
İkinci kitabım «Bu Dağın Ardı» 1954 de çıkmıştı; çeyrek yüzyıl olmuş. Yaşar Nabi'den istedim, depoda kalabileceğini düşünerek kalmamış; sahaflarda aradım bulamadım. Metin Altıok bulmuş bir kitapçıda, şaşırdım, 
sevindim. 


Hiç bir kurumdan, kuruluştan ödül almadım. Bir 
konferanstan çıkarken, önceden tanımadığım, bir okurum yaklaştı, «Siz Hacıhasanoğlu musunuz?» dedi, 
«Evet» dedim, «Ben» dedi, «Sizi okuduktan sonra sevdim öyküyü ve okumayı»; onun bu sözleri en büyük 
ödüllerden biri oldu benim için. Bir de büyük usta Sait 
Faik'in konuşmalarından ikisinde beni de o günün öykücüleri arasında sayması. 


Öykücü olarak bilir bilenler beni; oysa 
her türünde bir şeyler yazmaya çalıştım: Öykü, 


yazının 
Ro- 


kendileri 


Eşim ve ben 
(Foto Spor, Malatya) 


man, deneme, makale, fıkra, kitap tanıtma yazısı, oyun, 


koşuk... 


Öykülerimi, yeniden gözden geçirerek, topladım 
dosyalarda: «Eller» «Türkülü Ekmekler», <Dağ Başındaki Ölü», «İnsanlar, Dualar, Ölüler», «Meydanlar, Güller», “Piyano Çabuk Cevap Verir». Ötekilerle birlikte 
sekiz öykü kitabı ediyor. 


Gazetelerde yayınlanan romanlarım: «Kasaba kadınları> — Değiştirdim adını «Bal ve Sinekleri» dedim—, 
«Emin Efendi», «Tadsız Dünya», «Evlerde Sevgi Yoktu»... 
Daha yayınlanmayanlar: «Çürük Çamur», «Trenler Yine Gidiyor». 


«Yolculuk» tan başka, «Azgın» — İstanbul Şehir 
Tiyatroları repertuvarına aldığı halde oynanmadı —, 
«İhtiyarlar Çocuk Gibidir», «Kocalar, Oğullar» — Çağdaş Sahne bu mevsim oynayacaktı; tiyatro bölümü 
ancak çocuk oyunları sahneye koyabildi. Aynı oyunu 


Güngör Dilmen İstanbul Şehir Tiyatrolarına tavsiye 
etmişti. — adlı oyunlarım var. 

Düzyazılarımı da «Paşa ve Gençlik», «Yaşamanın 
Anlamı», «Sözcükler Zinciri», «Türkülerle Gelen» baş- 


lıklı dosyalarda topladım. 


Öyküyle ilgili bir açık oturumda sordular: «Neden 
yazdıklarınızı kitap haline getirmediniz?» Yanıtladım: 
«Ya ben pazarlamayı bilmiyorum, ya da yazdıklarım O 
denli değerli değil.» Belli bir yaştan sonra yayınevi kapılarında dolaşmak, türlü huysuzlukları hoş görebilmek 
herkesin yapabileceği iş değildir. 


İşte böyle karınca kaderince sürdürüp gidiyorum 
okumayı yazmayı; hiç bir savun olmadı şimdiye dek 
«Şöyle yazarım, böyle yazarım» diye, iyi gözleyebildigğimi, doğru bildiğimi, kimseden çekinmeden, herkesin 
anlayabileceği biçimde yazmaya çalıştım; ömrüm oldukca da yazacağım. 
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Kuş, sınır tanımayan bir uçucudur. Bu yüzden, çağlar boyu özgürlüğü simgelemiştir. Bütün çocuklar, 
kuşlar gibi ikanatlanmak, uçmak ister... Bu düş, ne güzel yaraşır onlara! O düşsel fırtınaların vazgeçilmez 


yolculukları, hep kuşlarla yapılmaz 
mı? Çocuklar kuşlar kadar güzel, 
suçsuz ve pürüzsüzdür. Bu oyüzden 


çocukların yüreği, çırpınan bir kuşa 
benzer. Yürek ne söz, onların kendileri birer kuştur. Evet, evet, yeryüzünün tek yerebasan kuşları çocuklardır... 


Bir yürektir, mektup. Aynada 
yüze bakar gibi, yüreği yazmaktır... 
Bir özgürleşmedir o. Mektup sanki 
bu yüzden, yüzyıllar önce kuşların 
ağzında taşınmıştır bir yerlere... Kuş. 
Yürek. Mektup. Özgürlük. o Birbirleriyle kankardeştirler. 


Tuncay Urcan da İzmir'in kuşlarındandır. Ege'nin sonsuz mavilerin- 
de yıkanan kuşlarla tanımıştır yeryüzünü. Sonra, bir çini denizine apansız çuvermiştir. Ak kağıtlarda, 
çelik bir iğneyle çizginin olağanüstü 
lüklerinde mizah gülü olarak açmıştır. 


Bu taç yaprakları açtığı günlerde, bir kuş yollamıştır Tuncay'a. Kazandığı bir ödül için sorular iletmiş- 


tim... O gün bugündür kuşlarım, İz- - 


mire konar. Kan ter içersinde sayfalarca yürek taşırlar... Sonra, onunaltı nisanındurdu 
başlayan 


kiler... 1977'nin yirmi 
dan 1979'un başına uşuçup 
bu söyleşi... «Sayın»larla 

ilk mektuplar, «Sevgilişlere dönüştü, 
Sonra 


birbirimizi hiç görmeden... 
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Yüreğini Çizen Çizgi 


Turgut Çeviker 


birgün, giz parçalandı. Bir eski İstanbul sokağında yüzyüze geldik. 


Bir insan olarak, salt mektuplarıyla değil, yüreğini çizen bir çizer 
olarak da sevdim. Zaten, bu attı 
kancayı, derinliklere... Yazı ve çizi... 
Yaşamın, vazgeçilmez : yaramazlığı... 


Düşünceleri, çizgilerle kağıda 
yansıtmak, epeyce zor ve sorumluluk gerektiren bir iş. Bu yükü, karikatürümüzde yıllarca yaratarak taşıyanlar az değil. "70'li yıllarda, dönemin acısına denk düşercesine karikatürümüzde genç soluklar belirdi. 
Çoğunluğu yaşayan ustalarla beslenmişti. Hızla, bereketli bir yağmur gibi bu toprağa düştüler. Yeni acılı 
dönemler yaşadılar, yanlarına yenilerini de alarak. Tuncay, işte bu kuşağın çocuğu. 

Tuncay'ın çizgi uğraşı, epey gerilere gider. Bir yarışmada kazandığı 
ödül, onun ilk kez karikatürünü basılı kıldı. Yayınlanan bu ilk karikatürü, uzunca bir çabanın getirdigi dille çizildi. Ezen -ezilen ilişkisini, üretim aracı ve üretilen bağlamında çarpıcı bir biçimde yansıtıyordu. O günden bu yana çizgisini, bir 
usta gibi kullandı. Acemilik ve tedirginlikleri . uzağında yaşadı, çizgisi. 
Hemen tüm cizdikleri, bilinçle - rastürünlerdi. Ele 
aldığı olguyu yansıtırken, sorunsalın 
en karakteristik öğelerini kapıp, kaçatısını kurdu. İnsani 
gerçekliği dile getirirken, varsıl sınıduyum- 


lantısız— yaratılmış 


rikatürünün 


fn varlığının yaralandığını 
sattı. 


Bir kenti parçalarcasına yokeden 
atomun gölgesine yangelip yatan, 
kanemici karikatüründe sorunu, müthiş bir açıklıkla yansıtmaktadır. 
Sonra gecekondularda yaşayan insanları öldürüp, uzaklaşmakta olan 
tankın izinden giden greyder, bu insan yığınlarına uygulanan «muamele»yi yine açık ve çarpıcı bir biçimde gözlere sokmaktadır. o Tuncay'ın 
mizah anlayışına çok uygun iki karikatürdür bu. 


Gelişim sürecinde Tuncay, bir 
dili, bir kişiliği koymuştur. 970-979 
yıllarının en önemli genç karikatürcülerinden biri olması, onun çizgi 
mizaha ciddi bir iş olarak bakmasından; disiplinli, zeki, gözlemci, tutarlı ve yetenekli bir İnsan olmasın- 
dan kaynaklanır. 


Tuncay, bir karikatüründe, leyleğin gagasına bir kundaklı çocuk 
tabutu tutuşturmuştu; bir bankanın 
amblemini anımsatırcasına. Çağımızda kuşlar, mektuptan başka acılar 
da taşıyorlar tabii. Kendi acılarını 
da. Yok ediliyorlar, hoyrat ateşli silahlarla... «Vurmayın kuşları, / çünkü ozanları vuruyorsunuz» diye şiirler söyleyen Salah Birsel'i dinlemeyip vuruyorlar, gökyüzü mavisinin 
sonsuz yüzücülerini(?) Güzelden yana insanları da. Ama bu kan ayinleri bitecek... İnsanlar, kuşlar sınırsız 
sonsuzluklarda uçacak... 


Özgürlük getirilecek etiyle, kanıyla, emekçisiyle, yazarı, çizeriyle... 
Kuş. Yürek, Mektup. Özgürlük kardeş olacak... Daha nice <zarfsız kuşlar göndere»ceğim dost Tuncay Urcan'lara... 


Terimle Suladım Hollanda Lalelerini 


Neden mi barışmasız bakıyor gözlerim 
neden mi suskunluğumda acı var 


Bak dinle 
dinle beni Maria 
sen akıllı kızsın 
aklın basar bunlara 
Bir bak 
toprağından yolunup alınan 
gecliğinin cevheri çalınan 
firiğe durmuş ekin gibi 
yel önünde efil efil salınan 
Şu Susuz 

topraksız delikanlılara 
kollektif yaşam aşkına 

bir bak Maria 


Bi» bak 

sırtı tokuç belikli 

kulağının menciği delikli 

çelik mavisi gözleri 

nar çiçeği dudakları 

mekke namusuyla mühürlü 

şu fidan kızlara 

emeğin ürünün aşkına 

sevdanın umudun aşkına 
bir bak Maria 


Bir bak 
ağrı dağını başında taşıyan 
bıyıkları çağmel çağmel 
yaşı geçgin ama 
gönül onbeşinde diyen 
yumruk yürekli 
kartal bakışlı 
şu sırım gibi 

yarım asırlık delikanlılara 
inancın kavgan aşkına 

bir bak Maria 


Bir bak 
şu tepende duran 
yağmur yüklü buluttan 
daha bereketli olan 
toprak yüzlü 
çağla gözlü 
bir içim su 


Murtaza Vural 


bağrı: tahammül yüklü analara 
dövüşenler düşenler aşkma 
bir bak 
Söyle Maria 
nerde beni yöğüren 
nerde beni doğuran 
sıla nerde 
yar nerde 
ya ben nerdeyim 
nerde Maria 
Söyle 
işçilerin vatanı yoktur diyen 
aslan yeleli rıstamız aşkına 
şafak alınlı 
çekiç bakışlı önderler aşkına söyle 
söyle Maria 


bir avuç ateş 

ve gözleri 

bir avuc cam parcası olan 

şu çocukları doğuran 

Biliyorum benim deği! 


ayağımın altında devinen bu toprak 


ben de 
bu toprağın insanı değilim 
sıla özlemiyle yanar 
yanip tutuşur göz bebeklerim 
isyan bıçağıma biley taşı 
şu senin ülkende çektimlerim 
Fabrikalardayız Maria 
gıyotinler presler 
torna tezgahları 
kaynak motorları 
volantlar dişliler arasında 
olanca gücümüzle 

sarıldık yaşama 
olanca gücümüzle kavgalara 


Mengene ağzında boylanır sevdam 
özlemim dağları yakar 
gurbeti umudum 
türkülerim tüfek çatar 
birgün göbeğinde 

zulmun Maria 
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KITAPLAR 


Alnında Mavi Kuşlar 


Kadının kendini gerçekleştirmesi sorunu, bir kadın yazarın romanında biçimleniyor. 

Batı edebiyatlarında, «emanzipations terimiyle dile getirilen kadın 
hakları, kadının özgürlüğü, kadın-erkek eşitliği sorunu, sosyal gerçekliği 
işlemeyi görev edinen akımlarda özel 
bir önem kazanmıştır. Genellikle akıl. 
cı — insancıl temellere dayalı bir 
dünya görüşü ve hayat felsefesiyle 
beslenen edebiyat akımlarında kadın, kişiliğini gerçekleştirme, kafasını geliştirme konularında, erkeklerin yönettiği bir dünyada hakkı yenen bir yaratık olarak ele alınmış 
ve bu durum, toplumsal bir gerçeklik niteliğiyle işlenmiştir. Erkekle düşünce düzeyinde arkadaşlık kurabilen, 
felsefe - kültür konularında tartışmalara, sohbetlere katılabilen kafalı kadınların roman figürleri arasına girişi, meselâ Alman edebiyatında «Aydınlanma» döneminde (Aufklärung) 
18. yüzyılda gerçekleşirken, o kadın 
haklarının sorun olarak ele alınışı 19. 
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KESİ 


yüzyıl edebiyat akımları içinde akıl 
cı - devrimci ve görevlendirilmiş (angaje) nitelikte olan «Junges Deutschlandəda karşımıza çykar, ve bir 
dizi <emansipasyon romanının yaratılmasna yol açar. Kadın sorunları 
önemini koruduğu sürece, bu konu 
toplumsal gerçeklik olma niteliğini 
sürdürmektedir; buna bağıntılı olarak da edebiyat verilerinde yerini 
korumaktadır. Hatta konunun toplumsal önemi ağır /bastığından edebi 
değerinden söz edilemiyecek birçok 
kitaba, roman — öykü biçiminde içerik oluşturmuştur. 


Aysel Özakın'ın romanı için bu 
geçerli değil. Yani «Alnında Mavi 
Kuşlar» yalnızca kadın hakları sorununu ele aldığı için değil, bu sorunu 
sanat bilinci, biçim kaygusuyla işlemeyi bildiği için değerli. Yazarın tanıdığı çağdaş batı romanını, çağdaş 
roman tekniğinin yeniliklerini Türk 
romanına uygulayışı, üzerinde durulması gereken bir başarı. 20. yüzyıl 
anlatım sanatının belirleyici yeniliği, 
zaman tekniğidir. Roman konusunun 
dış çerçevesini elden geldiğince daraltmak, bunu çoğu kez o yirmidört 
sat gibi belirli bir süreye indirgeyerek «yirmidört saat romanı» denen 
biçimi yerleştirmek, ama roman figürlerinin çağrışıma dayalı hatırlamaları, iç monologlarıyla romanın 
«iç zamanışnı elden geldiğince geniş 
tutmak esasına dayanır bu teknik. 
Dos Passos, James Joyce, Musil, Böll 
gibi nesir ustalarının başlatıp yerleş- 


tirdiği ve çağdaş Avrupa romanında 
sayısız uygulayıcılar bulmuş olan bu 
tekniği Aysel Özakın'ın eserinde başarıyla uygulanmış görüyoruz. Türk 
romanında bu tekniğin ilk uygulayıcısı Aysel Özakın değildir kuşkusuz. 
Ahmet Hamdi Tanpınar «Huzur» romanında ilk uygulamanın o örneğini 
vermişti. «Alnında 
olay bir günle, belli bir günle, 1 Mayıs 1977'yle sınırlıdır. Roman kahramanı Armağan, kanlı olaylarla sonuçlanan 1 Mayıs günü, gösterilerin 
yapıldığı alandan geçer, (olaylardan 
kıl payı kurtulur, ama ağabeyini ve 
erkek arkadaşı Sinan'ı merak eder; 
kendisini ve kardeşini aynı şekilde 
merak edip Anadolu'dan (İstanbul'a 
gelen öteki ağabeyini yolcu ettikten 


sonra, Z Mayıs sabahı bir telefon 
kulübesinden Sinan'ı arar. Bu dış 
çerçeve içinde roman figürlerinin, 


özellikle Armağan'ın çağrışımlar zinciri içinde hatırladığı ilk genç kızlık, lise öğrenciliği yılları, annesinin 
ondan dinleyerek (o öğrendiği evlilik 
öyküsü, ağabeylerinin hayat çizgileri, 
öte yandan da Sinan'ın önemli yaşantıları roman dokusuna (katılarak 
iç zaman süresini iki kuşağın hayatını yansıtacak kadar uzatır. 


Türk kadınının toplum içindeki 
yeri, davranış biçimleri, gördüğü işlem, hayatını biçimleme, kişiliğini 
oluşturma konusundaki tutumu, romanda dört hatta beş ayrı kadın figürde dile gelmektedir. Bunlardan 
yalnızca biri, Armağan'ın annesi, bir 


Mavi Kuşlar»da .Ț 
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önceki kuşağın kadın temsilcisidir. 
Öğrenim görmesi söz konusu olmadığı gibi, kiminle evleneceği konusunda da söz sahibi olmamıştır. Babasının uygun gördüğü birine, 17 yaşında bir köy sahibinin oğluna, 13 
yaşında gelin edilmiştir. Kayınpederi 
namusuna göz dikince baba evine 
kaçar. İkinci evliliğinde de kocası- 
nın kıskançlık kaprisleri (o yüzünden 
gün göremez. Suskun bir direnişten 
başka şey gelmez elinden. Bir dokuma tezgâhı aldırır kocasına, geç 
saatlere kadar tezgâh başından kalkmaz, çocukları için kendini o feda 
eden kadınların kaderini yaşar. Hayat tecrübelerinden edindiğini kızına 
aşılamak ister: «Kızının da erkeklerden nefret etmesi, uzak durması gerektiğine inanmıştı. Bu tiksintiyi aşılamak istemişti - ona.» (S. 2) Romanın bu o figürü, aslında Türkiye'de 
kadın haklarının yasallaştığı bir devirde yaşamıştır, ama Anadolu'da 
hâlâ yasaların değil gelenek ve göreneklerin belirleyici olması nedeniyle bu haklardan o yararlanamamıştır. Kızı Armağan da yine geleneklerle ılımlandırılmak istenen bir 
eğitim ve yaşam alanıyla sınırlandırılmıştır. Lise öğrenimine «izin verilmiş», ama üniversite için evinden 
ayrılması sakıncalı görülmüştür: Davranışları, ailenin erkeklerince, babası ve ağabeylerince belirlenmektedir: «öğlenmeyi, gezmeyi, bacak bacak üstüne atarak oturmayı, arkadaşlarının evine gitmeyi, sokaktan 
duyulacak biçimde yüksek sesle şarkı söylemeyi, kolsuz ya da kısa etekli elbiseler giymeyi, otobüslerde ayak- 
ta gitmeyi, yasaklamıştı ona.» (S. 
168) Ailenin endişesi, Armağan'ın onların kontrolünden uzaklaşınca kötü 
yola düşmesidir. Onun kendi kendini yetiştirmesi için, kitapların dünyasna bir kapı açarlar. Armağan'ın 
önünde yeni ufuklar açılır, başka 
dünyaları tanır, düşünmeyi öğrenir. 
Ağabeyinin arkadaşı Akın'la nişanlandığında kendisini bekleyen ev kadınlığının sınırlı dünyasını, nişanlısının hayalindeki uysal — pasif kadın imajını sezinleyince bu işten vaz 
geçer: «O anda üstü yaldızlı bir sandık belirmişti gözünün önünde. Annesinin onun için dokuduğu örtüler 
bu sandıkta duracaktı. Okuduğu kitaplardan kalan düşünceler, sözler, 
büyük şehir özlemi ve farkı olma 


—————— 


kesit 


tutkusu da bu sandıkta (o duracaktı. 
İnce örtüler gibi onlar da zamanla 
sararacak, eriyecekti. Geriye ne kalacaktı? Toz alan, bekleyen ve öteki 
kadınlarla dertleşen bir kadın..» (S. 
54) Armağan, “sınırları görülmeyen 
bir hayat»ı «yemekten sonra içilen 
kahvenin, yolculuk hikâyelerinin ve 
güven içinde yaşamının tadıyla sınırlanmış bir hayat»a yeğler. * Şehir 
kitaplığna memur olur, kütüphanede 
okuma hevesini tatmin edecek orta- 
mı bulmuştur. Şiir denemeleri vardır, kendini çevresindekilerden ayırdetmektedir. Onların «tuhaf» buldukları bu kız, başkalarına tepeden bakmaktadır; çünkü, onların «küçük 
mutluluklar, küçük duygular birikintisinde yaşadığını seziyordu.» (S. 58) 
Babasının kesinlikle &hayır» demesi- 
ne karşın İstanbul'a yerleşmek, bir 
yayın evinde iş bulmak, bağımsız olmak, kendini gerçekleştirmek girişiminde bulunur: «şairliğine, okuduğu 
kitapların kazandırdığı (o düşüncelere, 
çantasındaki son maaşına güveniyordu.» (S. 28) Armağan'ın İstanbul'da 
otel ararken, iş ararkenki ruh hali, 
acemiliğini saklamak, kendini <uygar» ve tecrübeli göstermek amacıyla oynadığı erkeksi kadın rolü romanın bence en canlı bölümlerini oluşturuyor. Otobiyografik temeli yadsınmayan bu eserde, yazarın roman kahramanıyla özdeşliği etkisi (o uyanıyor 
okuyucuda. Şiirlerini yayınlayan dergi sahibine iş aramak için başvurduğunda, Armağan'ın ruh hali şöyle 
canlandırılıyor :. Armağan sigarası- 
nın dumanını üfledi ve biraz yapmacık bir ciddiyetle konuştu. ..... Uzandı ve erkeksi bir biçimde külünü 
tablaya doğru silkti. Böyle davranabildikçe kendine güveni (o artıyordu.» 
(S. 33) «Uygar davranmak, kadın: 
larla erkekler arasnda uygar arkadaşlıklara alışmak istiyordu. İstanbul bunu gerektiriyordu. Görgüsüz, 
ilkel bir taşralı kız gibi davranmamalıydı.» (S. 35) Armağan davranışlarını hep aklıyla belirlemek, bilinçli yaşamak durumundadır. Annesinin aşılamak istediği nefreti benim- 


semek istemez, erkekler dünyasıyla 
ilişki içinde olmak zorunluluğunu 
duyar: “Sanat alanında arkadaşları 


olacaktı. Kadınların çoğu önemli konulardan söz etmeyi sevmezdi. Öy- 


leyse İstanbul'da arkadaşları daha 
çok erkekler olacaktı. Çağdaş ve dev- 


rimci bir şeydi bu.» (S. 36) Sinan'la 
ilişkilerini de bu düzeyde sürdürmeye kararlıdır. Onu yayınevinde tanır. 
Fransa'da öğrenim (görmüş, reklâm 
filimleri yaparak hayatını kazanan 
sanatkâr — aydın kişilerden biridir 
Sinan. Türk aydınları arasında orta 
kuşaktan, batı hayranı hümanist 
eğitim görerek yetişmiş, halk yığınlarına karşı mesafeli, eylemci — militan olmayı kabullenmeyen, ama 
mevcut düzeni de kabullenmeyen kuşağın temsilcisi. Armağan Sinan'la 
konuşurken, onunla birlikte olurken, 
daha önce tanımadığı bir aydınlar 
kesimini öğrenir. Şiirlerinin başka 
bir açıdan — salt devrimci içeriği dečil, sanat kaygusunu ölçü tutan bir 
açıdan eleştirilişini yaşar: «Okudum 
şiirlerini, dedi, birkaç güzel şey var, 
ama devrimci şiirler yazmaya çalışıyorsun. ..... “Yaşarlığı olmalı. Özgün 


olmalı. Nene gerek senin o büyük, 
sonra ... iddialı sözler? Kurtuluş, insanlık ... ..... “Duygularla yazılan şiir. 
İmajlarla, küçük can alıcı ayrıntılarer iie 'ama bir gizlilik vardır şiir- 


de. Bir fısıltı vardır, şiirin sesi, bir 
büyüsü, kendi gerçekliği vardır. Slogancılığın olduğu yerde, özentinin olduğu yerde şiir olmaz.» (S. 80) 


Daha yaşlı, daha tecrübeli, Avrupa görmüş İstanbullu oluşu, Sinan'a Armağan'ın karşısında âdeta 
eğitici havasında alaycı bir mesafe 
sağlar. Ama, Armağan düşüncelerini 
savunmadan geri kalmaz, zaman zaman tartışmaya dönüşür konuşmaları. Aralarında eşit düzeyde bir arkadaşlık kurulamaz. Sinan hep öğreten, tanıtan, yol gösteren, daha bağımsız, daha cesaretli, daha girişken 
olmayı öneren kişidir. Armağan ona 
güven kazandığı ölçüde önerilerine 
uyar, çevresini genişletir, taşralılığın 
çekingenliğinden: sıyrılır. Romanın 
son satırları, Armağan'ın Sinan'ı merak ettiği için telefonla arayışını, 
onun yanında olma ihtiyacını dile 
getirirken «mutlu son»un uzak olmadığını sezdiriyor. 


Eserde Armağan'ın Oo kuşağından 
birkaç kadın figür daha var: Armağan'la aynı odayı kiralayan eylemcidevrimci kız öğrenci Tülin! «Hiç süslenmiyor ve Armağan'ın görüştüğü 
aydın çevresini beğenmediğini, hepsini 'revizyonist' bulduğunu söylüyordu.» (S. 67). Devrimci kadın figürlerden bir başkası da Armağan'ın 
yengesi Sevim! Politik tutumların- 
dan dolayı öğretmenlikten ayrılmak 
zorunda bırakılan Sevim'le kocası 
Tahir romanın ideal evlilik imajını 
oluşturuyor. Dünya görüşleri, politik 
inançları birbirinin aynı olan bu 
çift, birbirlerine karşı davranışları, 
ev işlerini, çocuk bakımını birlikte 
paylaşmalarıyla örnek evliliği yansıtyor. Özgürlüğü uğruna savaş veren 
kadınların bir başka temsilcisi de 
Tülay. Armağan, çocukluğundan tanıdığı Tülay'la, Sinan'ın arkadaş çevresinde karşılaşır. Gazeteci olmuştur, birçok engelleri aşmıştır ve anlaşıldığına göre, Anmağan'ınkine yakın bir başkaldırışla yapmıştır bunları. Kendini gerçekleştirmek için 
savaş veren genç kızlar kuşağının 
en somut motifi, romanda Armağan'- 
ın şu sözlerinde dile geliyor: «Anneme benzemekten çok korkuyordum. 
Onun yanında yaşarsam ben de öyle hayata küskün, çaresiz bir kadın 
olurum diye korkuyordum. Çünkü 
istesem de istemesem de ondan etkileniyordum.» 


Prof. Dr. Gürsel Aytaç 


Irmak 


Ruşen Hakkı'nın ilk öykü kitabı Sokağın Ucu Deniz(!) üzerine yazdığımız bir yazıda şöyle demiştik: 
«Ruşen Hakkı'nın öyküleri, gerçekli- 


ği çağrışımlar aracılığıyla yansıtır. 
Genellikle anlık o duygulanımlardan 


devinen öykücü, yer yer Kafkamsı 
bir atmosfer yaratma eğilimindedir. 
(..) Öykülerin çoğundaysa çocuk duyarlığından devinerek bir gerçekliği 
duyumsatma yolunu seçen yazar, belli ki çocukların iç dünyalarındaki bozulmamış görkemli algı gücünü önemli bulmaktadır. Bu algı gücünü nesneler evrenine yönelten yazar, toplumsal çelişkilerin özlerini ortaya -çı 
karan ayrıntıları sergilemeye çalışır.» 
2 

Sokağın Ucu Deniz için geçerli 
olan bu yargılar, üazarın yeni yayımlanan ikinci öykü kitabı Irmak (?) 
için de büyük ölçüde geçerliliğini koruyor. Dil ve anlatım yönünden olduğu kadar kurgu ve temalar yönünden de öyle. Şu var ki Irmak'ta daha bir yerindelik görülür. Alegorinin, 
soyutlamaların daha bir dengeli kullanıldığını söyleyebiliriz. Önceki kitapta toplumsal olana dolaylı yaklaşım, bu kitapta daha doğrudan bir 
yönsemeyle karşımıza çıkar. 


<Oynanan yeni bir oyun- değil. 
(...) Faşizme kurban isteyenleri bir 
bir sergilemeliyiz.» (s. 5) cümleleriyle giriyor kitabına Ruşen Hakkı. «Çirkin Oyun»da çocuk ve baba arasındaki ilişki, toplumsal alana göndermeler yapılarak dile getirilir. Faşist 
bir babanın evdeki ilişkisi bile teröre dayalıdır. «412 Mart'ın sorgusu suali, tutuklanması gözaltısı, dayağı işkencesi kalacaksa da öğrencilerde, 
öğretmenlerde, işçilerde, o yazarlarda, 
ozanlarda, aydınlarda; 12 Mart'ın sorumsuz sorumlularına da bir kocaman ayıbın, bir hukuk devleti olamamanın lekesi kalacaktı...» (s. 13) 
cümleleriyle de egemen sınıfların 
burjuva hukuk anlayışına bile katlanamayışları vurgulanır «Geceyle Gelen»de. 


«Evlat Acısına Son» ve «Grev 
Öncesinde de ilerici hareketler karşısında düzenle uyuşmuş olanların 
konumu anlatılır. Kitaba - adını veren «Irmak» adlı öykü uzun bir öyküdür. 12 Mart faşizm denemesinin 
işkencecileri, kitap toplatanları yargılanır. Öykü kişileri çocuklardır. İşkenceciler ve kitap toplatanlar vardır bir de. Yakılan kitaplardaki şiirleri ezberleyen balıklar tek tek gelir 
ve ezberledikleri şiirleri okurlar ırmak kıyısında. Bu durum terörcüler 
için dayanılmaz bir acıdır. Yakıp yok 
ettiklerini sandıkları düşünceler, şiir 
dizeleriyle bir kamçı gibi (yüzlerine 
çarpılır. Alegorik bir anlatıma başvurulan öykü, «çocuk yazını» açısından da önemli bir öyküdür. Çocukta 
şiir sevgisini, şiir beğenisini uyandı. 
rabilecek bir öyküdür. Gerek anlatım gerekse içerik yönünden son yıllarda bu alanda verilmiş “ürünlerin 
bir çoğunu aşmaktadır. Ders kitaplarına gönül rahatlığı ile alınabilecek 
bir öyküdür. 


Ruşen Hakkı, çocuktaki soyutlama yetisini önemsiyor daha çok. Bu 
görüşünde de haklıdır. Çocuğun somut olanı daha iyi anlayabileceği gibi bir kanı yaygındır. Ruşen Hakkı 
bunun tersini doğruluyor kitabıyla. 


Irmak ile öykü çizgisini daha 
olgunlaştıran Ruşen Hakkı için, kendisini aşmasını bilen bir yazar diyebiliriz. 


(1) Sokağın Ucu Deniz, 
Ruşen Hakkı, 
rı, İzmit - 1977. 


Öyküler, 
Yalım Yayınla- 


(2) Sokağın Ucu Deniz Üstüne, Ahmet Telli, Türk Dili Haziran- 
1978, S: 321. 


(3) Irmak, Öyküler, Ruşen Hakkı, 
Yalım Yayınları, İzmit - 1979. 


Ahmet Telli 


Gecekondu Öyküleri 


Türkiye'nin izlediği çağdışı ekonomi politikası sonucu ortaya çıkan 
köyden kente göç olayının sonucu» 
dur gecekondu olgusu. Bu olgu önce sanırım şiirle girdi yazın dünyamıza. Birçok şair ürünlerinde gecekondu konusunu imgesel ve öyküsel 
düzeyde işlemiştir. Hatta «Gecekondu» adıyla bir şiir kitabı da yayımlanmıştır. Müzik alanında «dolmuş 
müziği» denilen çarpık bir tür de 
doğmuştur. Bu türe «gecekondu müziği> de diyebiliriz. Aslında gecekondu ile dolmuş arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Roman alanında, kenardan | 
köşeden, değinmelerin dışında pek işlenmemiş bir konudur gecekondu, 
Bedri Rahmi'nin, özellikle son resimlerinde, dağı taşı dolduran gecekondular gökyüzüne bile sıçramıştır. 
Ancak tüm bunlar, özellikle yazın 
alanında, tümü kavramaktan ırak 
serpiştirmeler düzeyinde kalmış çabalardır. Türkiye'nin sosyo - ekonomik çerçevesi içinde ele alınarak 
yerlerine otrutulmuş değildir. «Köy 
romanı» adı verilen yazın olayı da, * 
gerçekten bir olay olmasına karşın, 
genel çizgileriyle bu yargımın dışında 
değildir. 12 Mart dönemini işleyen 
ürünlerin kimileri de bu yüzeyselliğin 
dışında kalamıyor. Bu yazıda sözünü 


edeceğim öyküler kitabı, gecekondu 
ile ilgisi konu düzeyinde kalmasına 
karşın, bu alanda ilginç bir örnek 


gibi gelmektedir bana. 


Kemal Ateş'in «Çürük (Kapı>(1) 
adını taşıyan bu kitabının adı bile, 


ilk anda yaptırdığı çağrışımla, gecekondu olgusunun içinde yaşadığımız 
düzenin çürüklüğü sonucu ortaya 
çıkmış olduğunu o vurgulamaktadır. 
Yazıma başlarken de söylediğim gibi, 
iç göç sorununa bağlı olarak gelişen 
gecekondulaşma, çok güncel sorunların gündemde olması nedeniyle, belki 
de kanıksama sonucu, bugün ikinci 
planda kalsa bile bir açık yara gibi 
durmaktadır Türkiye'nin bağrında. 
Şimdilik kendi yazgısına terkedilmiş 
olan gecekondu kesiminin iyileştiricisi de belki kendisi olacaktır. Irak 
bir olasılık gibi görünse de, Türkiye'- 
nin gelecekteki işçi potansiyeli, bugünkünden daha çok, gecekondudan 
çıkacaktır. O nedenle, Türkiye'nin 
kurtuluşuna büyük ölçüde o gecekondunun katkısı olacaktır. Ancak þu- 
nun (kendiliğinden olmasını beklemek 
yanlış bir saplantı olur. Çünkü gece- 
'konduda yaşayan insanlarımız henüz 
köyden ayağını kesmiş değildir. İşçi 
sınıfı bilincine ulaşması için önce bu 
bağın kopması gerekir. Bu oluşumun 
sağlanmasında elbette yazın adamlarımıza görev düşmektedir. Kemal 
Ateş, öykülerinde şimdilik çözümleyici bir işlevselliğe varamamış olsa 
bile önemi yansınamayacak © olan 
sergileme işini başarı ile yapmaktadır. Sanırım çözümleyici bilincin 
gözleme dayanan bu sergileme üzerine kurulması, geliştirilmesi (o yararlı 
olacaktır. Kemal Ateş şimdilik, gecekonduya yerleşmeye çalışan ve yerleşmiş olanın sorunlarını sergilemektedir. e Gecekondulu insanı buraya 
iten nedenler yok ortada. Umarız o 
nedenleri de roman boyutunda işlemeyi düşünüyordur, 


Kitabın ilk öyküsü olan Çürük 
Kapı'da, her yolu deneyerek, gecekondusunu yıkımdan kurtarmak isteyen bir ailenin çabaları, heyecanları 
ve bu yönde yöreleriyle olan ilişkile. 
ri öykülenmektedir. Atike Teyzenin 
Kuyusu'nda, mahalleyi susuzluktan 
kurtarmak ve yetiştirdikleri ağaçları 
kurutmamak için açtıkları kuyuyu 
ellerinden çıkarmamak uğruna didinen bir yaşlı kadınla bir çocuğun 
çabaları ve sonunda yenilgileri sergileniyor. Oruçtum Yav!.. adlı öyküde 
ise evlendirildiği kadınla, oruç olduğu için, yatamayan Selim Dayı'nın 
kadını elinden kaçırması ve dolandırılması alaylı bir dille anlatılmaktadır. Buna benzer mizah ögeleri Ke- 


kesit 


mal Ateş'in özge öykülerinde de kendini gösterir. Gece Kaçan Müşteri'de, 
borçlarını ödememek için geceleyin 
mahalleden kaçmaya çalışan ailenin 
gecekondu bakkalının evindeki yansıması var. Bu öykü, gecekondulunun 
henüz kişisel ikurtuluş çabasında olduğunu duyumsatıyor. Erdal adlı öykünün kahramanı, babası Almanya'- 
da olan bir çocuk. Gecekondu bakkallarının para yerine (o kullandırdıkları 
ve sonra çöp bidonunda yaktıkları 
kuponlardan çalmak isterken bir 
raslantı sonucu yanmaktan kurtarılışı anlatılıyor. «Çürük Kapıdaki öykülerde çocuklar önemli bir yer tutuyor. Bu durum, sanırım, öykülerin 
Kemal Ateş'in çocukluk anılarından 
kaynaklanması yanında gecekondu- 
nun yazgı olmadığını ileride çocuklarm anlayacaklarına olan inancından 
ileri geliyor. Çocuklardan sonra kadınlara da önemli bir yer sayrılmış. 
Şen Ola Düğün kitaptaki en uzun 
öykü. Gecekondu o semtlerinden birine giden bir dolmuştaki tipler konuşturularak sinemacısı, şoförü, imamı 
ve cinsel ilişkileriyle gecekondu insanları sergileniyor. o Terzi'de, hazır 
giyim sanayiinin bir küçük terzinin, 
dolayısıyla tüm sanayi gelişmelerinin 
küçük el sanatlarını nasıl devreden 
çıkardıkları verilmektedir. Aklım Hep 
Onlarda başlığını taşıyan öyküde ise, 
ana - baba - çocuk ilişkileri sergileniyor. Köylülükten kurtulamayan ama 
kentli olmaya da özenen insanların 
sağlıksız ilişkileri, Oo öyküsel gerilimden çok, düz bir üslupla veriliyor. 
Bektaşın Eski Karısı adlı öyküde, 
sonradan kendisini de çağırması koşuluyla, karısını Almanya'ya gönderen adamın karısı tarafından terkediliş serüveni var. Ancak adam evlendiği yeni karısıyla mutlu olduğu 
için sonuçtan memnundur, Boya Kutuları, kitapta mizah yönü ağır basan başarılı öykülerden biri. İki mahalle bakkalı arasında, alttan alta 
süren çekişme ile Bakkal OHafız'ın 
kadınlarla olan ilişkileri anlatılıyor 
bu öyküde, 


Kitabı okuyup bitirdikten sonra, bir gecekondu mahallesinin tablosu açılıveriyor önünüzde, Rahat, 
yalın, yumuşak çizgilerden oluşan bir 
tablo, yer yer atasözleri, deyimler ve 
argolarla renklendirilmiş üstelik, 
«Şiirsel anlatım» sözünü sevmediğimden, daha doğrusu, bu sözün anlamı- 


e e RA S 
nı pek kavrayamadığımdan kullanmıyorum. O nedenle, Kemal Atej'in 
sağlam bir düzyazı kurgusu var, demekle yetineceğim. «Küçük kaplar 
gibiydi çocukların yüreği, hemen taşıveriyordu» gibi betimlemeler, az 
da olsa, duygusal bir taklaşım katıyor kimi öykülere. 


Öte yandan «öyküde tip çizilmez» gibi bir iddia vardır. Kemal 
Ateş «Çürük Kapıdaki öykülerde çizdiği tiplerle bu iddianın tutarsızlığını da kanıtlamış oluyor. o Yazarlıkta 
zor işlerden biri olan tipleştirmeyi 
kısa kısa öykülerde başarabilen .genç 


bir yazarın geleceğine umutla bakmak gerekir. 
(1) Çürük Kapı, Öyküler: Kemal 


Ateş, Okar Yayınları, 2. Baskı, İstanbul - 1979. 


Hüseyin ATABAŞ 


TV GÜNLÜĞÜ 


Her yayın aracı kendi okuyucusunu, izleyicisini yetiştirir, giderek 
yaratır dersek, yanlış mı olur acaba? Fotoromanların okuyucuları bellidir, örneğin. Bunların eline Faulk' 
ner'i, Joyce'u, Dostoyevski'yi, Sartre'i 
verseniz ayni rahatlıkla, ayni ilgiyle 
okuyabilir, aynı tadı alabilirler mi? 
Bu soruların yanıtı elbetteki «Hayır»dır. Burada bir soru geliyor usuma; acaba bu tür okuyucuları fotoromanlar mı yarattı, yoksa bu tür 
okuyucuların varlığını bilen açıkgözler mi fotoromanları sürdü piyasaya? 
Bu soru yumurtayla tavuk örneğini 
anımsatıyor ilk bakışta ama, bence 
hiç de öyle değil. Ekonomik durumları ne olursa olsun, okuma beğenileri 
gelişmiş, ekin düzeyleri belli bir çizginin üstüne çıkamamış, isteklerinin 
dar geçitlerinde. sıkışıp kalmış, fotoroman kahramanlarıyla özdeşleşmeye hazır okuyucu tipleri, bu tür 
yayınlardan önce de vardı. Onlara 
tutarlı bir eğitim © uygulanabilseydi, 
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beğenilerinin gelişmesine yardım edecek köklü bilgiler verilebilseydi elbetteki bu tipler fotoroman okuyucusu olarak çıkmıyacaklardı karşımıza. 
Öyleyse fotoromanlar, yayınlanmaya 
başladıktan sonra kendi okuyucularını yaratmışlardır. Çünkü fotoroman 
çizgisinde duran bir büyük kitle, etkilenmeye hazır bekleyip durmaktadır. İşte bu tür yayınlar, beklemekte 
olan bu kitleyi avucuna almış; onların beklentilerine, içdünyalarına, bilinçaltlarına, duygularına, özentileri- 
ne uygun konular bulmuş, bu insanların eksikliklerini elden geldiğince 
sömürerek, kendilerini izliyecek bir 
okuyucu topluluğunu oluşturmayı becermişlerdir. Becerivermişlerdir kolayca. Bir başka örneği gazetelerden 
verebiliriz. Bugün Hürriyet'in, Günaydın'ın O izleyicileri, okuyucuları 
bellidir. Her iki gazete de yıllarca, 
kendi türlerine uyan bir okur kitlesi oluşturmuşlardır. Bu okurların 
eline Cumhuriyet'i, Milliyet'i, Aydınlığ'ı verseniz hiçbir tad alamazlar bu 
gazetelerden. İlle de ( koşullandıkları gazeteyi isterler. 


Basılı kitle iletişim araçlarında 
durum böyle de radyo ve televizyonda bir başka türlü mü? Elbette degil, Radyo da, televizyon da kendi 
dinleyicisini, izleyicisini oluşturuyor, 
yetiştiriyor hiç durmadan. Ülkemizde Radyo ve Televizyon devletin tekelinde olduğu için, bu gün bir tür 
dinleyici ya da izleyici yetişiyor Türkiye'de. Hem de, Devletn Radyo ve 
Televizyonu neyi verirse onlarla yetünmek zorunda kalarak yetişiyor. 
Radyo, değişik istasyonlar kurarak 
dinleyiciye seçenek olanakları veriyor. Ama Televizyon izleyicisinin hiçbir seçeneği yok. Tek kanaldan yapılan yayınlarla yetinmek zorunda. 
Bununla, şunun altını çizmek istiyorum; TV izleyicisi kendi beğenisine 
göre edinmiyor bazı şeyleri. TV'nun 
verdiklerine bağlı kalarak ediniyor, 
ne ediniyorsa beyaz camdan. Yani 
ipin ucu TV'nun elinde. Başka bir 
eğlencesi olmıyan, olamıyan TV izleyicilerini düşünecek olursak, beyazcamın bu tür -izleyicileri yayının 
başından sonuna değin karşısında 
oturttuğunu ama onlara bir Hürriyet gazetesi kadar da seçebilme hakkı tanımadığını görürüz. İzleyici beğenmediği bir yayınla karşılaşınca 
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başka bir kanalı çevirme olanağın- 
dan yoksun olduğu gibi, böyle bir 
yayın karşısında, TV'nun düğmesini 
kapatıvermek düzeyinden de yoksundur henüz. Kızar, küfreder ama 
bütün yayını da baştan sona izler. 


Televizyonumuz işte, hiçbir seçeneği olmıyan böyle bir izleyiciyi 
eğitmek, eğlendirmek, onlara birşeyler öğretmek, kamuoyunun oluşmasına yardımcı olacak bir bilinç 
düzeyi kazandınmak zorunda. Ve de 
kendini bile eleştirebilecrek bir izleyici kitlesi yetiştirmek zorunda. Benim uydurduğum şeyler de değil 
bunlar aslında. 359 sayılı TRT yasasıyla, Anayasanın 26 ve 121. maddelerinin TRT Kurumuna (yüklediği 
görevlerden bazıları. Pekiyi, ne yapıyor Televizyonumuz bilinçli, doğruyu 
seçebilen bir izleyici kitlesi yetiştirmek yolunda acaba? 


Verilecek yanıt tek cümledir: 


Hiçbir şey yapmıyor! 


Tersine kötü bir izleyici kitlesi 
oluşturmak için, bütün olanaklarını 
kullanıyor : 


Yeşilçam'ın en ‘kalitesiz’ filmlerini yayınlamakta sakınca görmüyor. 


Tümüyle Amerikan emperyalizminin savunucusu olan ‘dizileri peş 
peşe ekrana getiriyor. 


Yüzbinler, milyonlar (o harcıyarak 
‘yerli dizi adıyla, Kiralık Konak gibi, Sakinler Apartmanı gibi, Zeytinler Altında gibi, Bağrıyanık Ömer ve 
Güzel Zeynep vb. gibi, izleyiciye birşey katmıyan ya da yanlış bildiriler 
götüren yapımları yayınlamaktan çekinmiyor. 


Spor programlarının yayın saatlerini arttırarak da bir güzel beyin 
yıkamaya, izleyiciyi uyuşturmaya devam ediyor. 


Kötüye koşullandırılan izleyici, 
sürekli kötüyü istiyecektir böylesi 
yayınlardan sonra. Yabancılaşacak- 


tır kendine. İçerikli, (o öz'lü sorunları 
doğru biçimde ortaya koyan yayınlardan sıkılacaktır giderek. Gelecekte bu tür yayınlara ağırlık veren bir 
yönetim gelirse TRT Kurumunun başına, şuraya Çiziyorum, işi çok zordur. 


Kültür emperyalizminin hizmetçisi olan Zengin ve Yoksul ile Kaçak 
dizileri yayınlanırken, anımsıyacaksın gazeteler yazmıştı, onların programda yer aldığı geceler büyük kentlerin sokakları boşalıyonmuş. Yine 
anımsıyacaksınız bu dizilerin sonunu «tahmin» eden, edebilen okurlarına ödüller bile vermişti bazı gazeteler. Düşünün şimdi, bu dizilerin 
en heyecanlı bir yerinde yayını kesiverseniz neler olur. Ya da cn heyecanlı bir bölüme gelinmişken diziyi yayından kaldırıverseniz. Bana 
öyle gelir ki, bu tür yayınlara koşullandırılmış izleyici TRT'yi taşa tutar, cam çerçeve bırakmaz indirir 
aşağıya. Ama söz gelimi kırk yılda 
bir yayınlanan «Pamuk İşçileri» gibi 
bir programı yayından 'kaldırsanız, 
inanıyorum ki kimsenin kılı bile kıpırdamaz. İyi, doğru, bilinçli, öz'lü, 
halktan yana, işçiden yana, sömürülenden yana programlara alıştırmadı 'TRT izleyiciyi çünkü. Bir zamanlar, bir politikacı «Alaman TRT'si» 
diye bir söz etmiş ve günlerce, aylarca «gırgırca alınmıştı. Ama bugün 
«Amerikan TRT'si> desek kimse yadırgamıyacak bu sözümüzü, o çünkü 
TRT'miz böyle olmak yolunda kararlı adımlarla yürüyor. 


Televizyonun bugünkü yayın politikasını nitelemek gerekirse, bu politikaya bir ad koymak gerekirse, 
«Uyutma (o politikası» adından daha 
yaraşırını bulmak pek güçtür. İzleyiciyi bilinçlendirmemek için, izleyiciye içinde bulunulan toplumsal koşulların kötülüğünü unutturmak ve 
onların dikkatlerini başka bir yöne 
çdkebilmek için, izleyicinin soru sormasını engellemek için ne geliyorsa 
elinden, onu yapar durumdadır Televizyonumuz. İzleyici ekranın başında gülsün eğlensin, zamanını *hoşça' geçirsin, hatta zamanın nasıl 
geçtiğini bilmesin de, yayın nasıl 
olursa olsun, der gibidir TRT Televizyonu. 


Şu eğlence programı adıyla yayınlanan programların çokluğuna ve 
bunlara harcanan paralara bakın. 
Ezberledikleri birkaç şarkıyla, birkaç 
hafif müzik parçasıyla yıllardır ekranlarımızda konuk olan sanatçı adl kişileri düşünün tanrıaşkına. Sonra da, hiçbir sorumluluk duymadan 
böylesi kişilerin yıllarca programlar- 


da yer almasına izin veren yöneticileri getirin gözünüzün önüne. 


Sonra şu spor programlarının 
giderek artan yayın saatlarını ve 
böylesi bir duruma neden o gereksinim duyulduğunu düşünün. Neden 
izleyici bu denli spora, daha doğrusu futbola düşürülmek isteniyor acaba? Her haber (o bülteninden sonra 
spor olayları, pazar günleri naklen 
yayınlar ya da geniş geniş verilen 
maç özetleri, her Pazartesi «Spor 
Olayları» programı, Çarşambaları değişik kupa maçlarından naklen yayınlar. Ne oluyoruz? Neyi gölgelemek, perdelemek istiyor TRT. Gaz 
guyruklarında, benzin kuyruklarında, tüpgaz kuyruklarında, et kuyruklarında, yağ kuyruklarında, pirinç ve 
şeker kuyruklarında, sigara kuyruklarında gününü tüketen, sinirlerini 
geren insanlarımızı böylesi yayınlarla avutmayı, boşaltmaya mı çalışıyor 
televizyoficularımız ? Toplumsal olayların ajitasyonunu, maçların heyecanıyla oyoketmeye mi çalışıyorlar 
acaba? İzleyici, burun buruna olduğu, burun buruna yaşadığı sorunlarm kökenine inmesin, kendini bu 
duruma düşüren yönetime soru soracak bir bilinç edinmesin, sabrının, 
emeğinin, alınterinin kimlerce nasıl 
sömürüldüğünü düşünmesin mi istiyorlar yani? Geçsin televizyonun 
karşısına Müller gol atamadı diye 
üzülsün, Geagen golü kaçırdı 
“hayıflansın', Barcelona maçı yitirdi 
diye 'ah' çeksin, ama kendisini kuyruklara düşüren yönetimi hiç düşünmesin, emeğinin ve alınterinin nasıl sömürüldüğünü aklına bile getirmesin, paşa paşa gidip yatağına yatsın mı istiyorlar? Tümünü suçlamayayım televizyonu yöneten kişilerin. 
Ama görünüm odur ki, TV'nin yayın politikası böyle art düşünceli izler. taşımaktadır. Kişinin aklına bu 
soruları ister istemez getirmektedir. 


Spor yayınlarında konuşan ki- 
.şilerin yaptıkları yanlışlıklar, kullandıkları dilin kötülüğü, hatta dilimizden habersiz oluşları yukarıda 
; yazdığım anayanlışlıklar yanında 
hiçbir şey değildir. Naklen yayında 
konuşmacı Müller yerine İvançeviç 
demiş, Barcelona yerine Real Madrid demiş, hiç önemli değil bunlar. 


Halkımız İvançeviçi tanısa nolur, ta- 


diye 


nımasa nolur Real 


yani? Kupayı 
Madridde kazansa bir halkımız için, 
Malmö de kazansa bir. Önemli olan 
televizyonun izleyiciyi belli bir yönde 


koşullandırmak için durmaksızın, 
düşünmeksizin çaba harcamasıdır. 


Sözün sırası gelmişken spor yayınlarının artmasındaki ilk sorumlu- 
nun İsmail | Cem olduğunu belirtmek- 
te yarar vardır. O'nun TRT Genel 
Müdürü olduğu zamana değin, böyle- 
Hatta 
uyutma, perdeleme politikasını da 
TRT yayınlarına ilk getiren | İsmail 


Cem'dir gibime geliyor. Bu konuyu 


sine fazla spor yayını yoktu. 


ayrıca ele almak iyi olur sanıyorum. 
TRT için, giderek iktidarlar için bü- 


yük sorun olan İsmail Cem Olayını, 
yayıncılık politikası açısından irdelemekte büyük yararlar vardır. O zaman, dağların birer küçük tepe olduğu çıkacaktır ortaya. 


TRT yöneticileri artık, eleştirilere kulak vermek zorundadırlar. 

Hele hele kötü bir izleyici kitlesinin oluşmaya başladığını, böyle bir 
izleyiciyi (oluşturduklarını görmeye 
bunun 
acısını sancısını, gelecekteki iyi niyetli, sorunlara doğru açıdan bakan yöneticiler (hatta yapımcılar) çekecektir. 


başlamalıdırlar. Göremezlerse, 


Sezer Durukan 
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KİTAPLAR 
DERGiLER 
GÜNLER 


3 Mayıs 1979 Perşembe 
«Salon Sami» benim akşam sı- 


gınağım. 

«Salon Sami» İzmit'te bir salon. Bu salonun bir bölümünde bilardo, bir bölümünde eğlencelik kâgıt oyunları oynanır. Akşamları işimden çıktım mı, çoğunlukla «Salon 
Sami»ye sığınırım, Anastra oynarım. 
Başımı dinçlerim. Sonra evime giderim. Birbuçuk duble rakımı içtikten 
sonra, derlenip toparlanan yemek 
masasında okurum, yazılarımı yazarım. İzmit'te ofset olarak yayımlanan 
bir günlük gazeteye (Kocaeli Gaze: 
tesi, tirajı 10 binden aşağı .düşmez) 
günlük yazılar yazıyorum; onun için 
her akşam yazmak o zorundayımdır. 
Köşemin adı: Günce. 


Bir zamanlar dergilerde kitap 
tanıtma yazıları yazardım. Yeditepe, 
Dost, Güney sürekli yazdığım dergilerdi. Şimdilerde üçü de çıkmıyor 
artık. Belki bu nedenle, kitap tanıtma yazılarımı tavsattım. Elbette bu 
bir yenilgidir benim için. Yazmak istedikten sonra dergi mi yok? 


Masamın üstünde Behçet Necatigil'in «Beyler», İsmail Uyaroğlu’. 
nun «Aşktan ve Umuttan Aldım 
Yılları», Nurullah Can'ın «İnsanlara 
Doğru», Halim Uğurlu'nun «Kan Su 


Kesince» adlı şiir kitaplarıyla Necati - 
Güngör'ün: «Sevgi Ekmektir» adlı öy-“ 


küler kitabı “duruyor. 

Bu kitapların tümünden köşemde söz etmiştim. Ama bu yazıları yalnızca (Kocaeli'deki okurlarım 
okudular. Ben istiyorum ki, yazdıklarım dergilerde de yavımlansın. Ya- 


yımlanir mı? 


Behçet Necatigil'in «Beylersi için 
yazdıklarımı tutup Varlık'a gönderkasit 


miştim. 1978 aralğından þu yana 
yazım Varlık'ta çıkacak diye bekliyorum. Hâlâ çıkmadı. Neden acaba? 
Sanırım çok kötü yazdım... 


23 Nisan öncesi Ahmet Say İzmit'teydi. İzmit'in tek meyhanesi diyebileceğim ADALI'da oturup içmiştik ve edebiyat üstüne söyleşmiştik. 
Bundan böyle kitap tanıtma yazılarını Türkiye Yazıları'na gönder, demişti. Ahmet Say gittikten sonra 
düşünmüştüm. Benim yazdıklarım 
hem kitap tanıtma, hem denemeydi. 
Yazdıklarıma «günlük» de denebilirdi. Onun için seçeceğim başlık bunların karışımı bir şey olmalıydı. Sonunda (buldum. Yazılarımın genel 
başlığı «günler - dergiler - kitaplar» 
olacaktı. 


Ve yazmaya başladım... 


«Günler İçin Tutanak» 
gerçekten güzel! 


tutmak 


«MAVİNİN ÖLÜMÜ» 
4 Mayıs Cuma 


Naci Girginsoy o İzmit'te oturuyor. Çocukken gelmişler İzmit'e. Çocukluğu, gençliği (o İzmit'te geçmiş. 
Fabrikada vardiye işçisi olarak çalışmış, Devlet Demiryollarında gecesini gündüzüne katmış. Sonra SEKA’. 
ya geçmiş. Durmamış, dinlenmemiş, 
boyna çalışmış ve okumuş ve yazmış... 


Naci Girginsoy'u Varlık'tan tanırsınız. Öyküler, o denemeler. 1924 
doğumlu. 30 yıldır dergilerde, gazetelerde yazıp duruyor. Ama ilk kitabını bu yıl çıkardı. Mavinin Ölümü. 


Mavinin Ölümü'nde 31 öykü yer 
alıyor. 208 sayfaya sığdırılmış 31 öykü. Bu öyküler 1950-1979 yılları 
arasında yazılmış. Kitabı Salon Sami 
verdi. Salon Sami, Naci Girginsoy'- 
un kardeşi. Kitabı verirken nasıl sevinçliydi: bilseniz. Bu kitabı belki de 
Naci » Girginsoy'dan daha çok bekliyordu Sami Girgin. Ben de öyle. Naci Girginsoy'la 1964'den bu yana tanışıyoruz. Nasıl iyi bir insandır, bir 
bilseniz... 


Mavinin Ölümü adlı öyküler kitabı bir Varlık Yayını. Biliyorsunuz, 
Yaşar Nabi uzun yıllardır ne öykü, 
ne şiir, ne roman yayımladı . bizim 
yazarlardan. Ama işte Naci Girgin- 


soy ve işte Varlık Yayınları... Naci 
Girginsoy arkadaşim, Onun için ne 
söylesem boş. En iyisi, okuyun Mavinin Ölümü'nü, yargı sizlerin olsun... 


ANADOLU'DA BİR YAYINEVİ 


31 Mayıs Perşembe 


M. Sabri Yalım İzmitli bir kitapçı. Bir zamanlar Ankara'da gaze- 


. tecilik yapmış. Dergi çıkarmış. İz- 


mit'te, İzmit Sinema Derneğinin kurucularından. İlk öykü kitabımı (Sokağın Ucu Deniz, 1977) Sabri Yalım 
yayınladı. 1978 yılı içinde de bir kitabımı oyayınlayacaktı, ama benim 
kitabımdan önce Naci oGirginsoy'un 
bir kitabı çıksın istemiştik, olmadı, 
Naci Girginsoy kitabı vermede gecikti ve 1978 yılı ölüp gitti. Ama bu yıl 
iki kitabı birden basıma verdi Sabri 
Yalım (Gençlik Çıkmazı, Naci Girginsoy'un romanı / Irmak, Ruşen Hakkı' 
nın öyküler kitabı). 


Bugün Sabri Yalım'a uğradım. 
«Kitapları yarın alacağım» dedi. Yarını bekliyorum. Kitapların kapakları 
daha önce gelmişti. Her iki kitabın 
kapağını da sevdim. 


Şimdilerde yalnız İstanbul'da, 
Ankara'da, İzmir'de basılmıyor kitaplar. İşte İzmit'te de bir yayınevi: 
Yalım Yayınları. Bu, Sabri Yalım'ın 
olduğu kadar, biz İzmit'te oturan yazarların da sevinci... 


«GENÇLİK ÇIKMAZI 
1 Haziran Cuma 


Kitaplar geldi. Sevindim. Bazı 
yazar arkadaşlara (adresleri bende 
olanlara) kitap imzalayacağım. Naci 
Girginsoy'a, ben bir liste çıkarayım, 
bu listedeki kişilerden bazılarına belki sen de kitap imzalarsın, dedim. 
Olumlu karşıladı. 


Naci Girginsoy için bu yıl, bir 


altın yıl oldu: Bir yılda- iki “kitap... 


Ama Naci Girginsoy böyle düşünmüyor. Necmi Onur'la birlikteydiler. Naci Girginsoy Necmi Onur'a, «herşey 
zamanında, ne Mavinin OÖlümü'nde, 
ne de Gençlik Çıkmazı'nda şöyle gönlümce sevinemedim,> diyordu. Naci'- 
nin bu sözünde ne kadar gerçek payı vardır acaba? 


İnsan hiç sevinmez mi? 


5 Pui 


Gençlik Çıkmazı 138 sayfalık bir 
roman. Naci Girginsoy bu romanında gençleri, gençlerin o bunalımlarını 
anlatıyor; ama kendi gençliğinin bunalımlarını. 


Kitabın arka kapağında şunlaı 


okuyoruz : 


«Yazar, Gençlik Çıkmazı'nda, bu 
altın çağın, olanaksızlıklar, olumsuz 
etkiler, yoksulluklar nedeniyle nasıl 
karartılıp yitirildiğini, göz açıp kapayasıyadeğin uçup gittiğini anlatı- 


yor. Gençlik bunalımlarını, o savaşın 
getirip götürdüklerini de. Yaşanmış 
gerçek olaylar, gözlemler, izlenimler 


salt bir kişinin, bir ailenin değil bir 
kuşağın, bir toplumun sessiz çığlıkla- 


rıdır. Çocukluğunu, gençliğini yaşayamamış bir kuşak, bir toplum; zaman sürecinde sömürünün, bencilligin, acımasızlığın sürdüğü dünyamız- 
da var olagelmiştir. Daha güzel bir 
dünya için savaşım (verilmektedir. 
Daha özgür, daha mutlu, gerçek barış içinde sevgi dolu bir dünya için.» 


Ruşen Hakkı 


OLAYLAR 
HABERLER 


CEYHUN ATUF KANSU 


Ozan, deneme yazarı Ceyhun 
Atuf Kansu'nun ölümünün ilk haftasında, TYS, Üsküdar Şehir Tiyatrosu salonunda anma günü düzenledi. Aydın Hatipoğlu'nun örgütlediği 
ve sunuculuk yaptığı toplantıda Şükran Kurdakul, Demirtaş Ceyhun, 
Mehmet Kemal, Doğan Hızlan, Can- 
dan ve Kansu'nun oğlu, izleyicilere 
Ceyhun Atuf'un şiirlerinden örnek- 


ler sundular. Daha sonra Sanatçının l 


kişiliği üzerine söyleşiler yapıldı. 


17 mart 1978 tarihinde 2. Başkan Şükran Kurdakul, Ceyhun Atuf 
Kansu'nun ölümü üzerine şu açıklamayı yaptı. <Yitirdiğimiz ozan 
Ceyhun Atuf Kansu, edebiyatımızın 


kesit 


büyük değerlerinden O biridir. 40 yılı 
aşkın Sanat yaşamında köy-kent emekçilerine duyduğu içten sevgi, em 
peryalizme karşı savaş inancıyla birlikle barışçı duyarlık yarattığı çağdaş hümanizmanın temelini oluşturmuştur. Anadolu insanı için çarpan ozan yüreği yetişen kuşaklara 
örnek olacaktır. Anısına saygılar sunuyoruz.» 


SAİT FAİK 


14 Mayıs 1978 günü, «1978 Sait Faik Öykü Ödülüsnün Adnan Özyalçıner ve Selçuk Baran'a verilmesi nedeniyle TYS ile Burgaz adası 


muhtarlığı ortak bir etkinlik düzenlediler. Kalabalık bir izleyici önünde, Prof. Vahit Turan, Şükran Kur- 
Ataol Behramoğlu, 

Adnan Özyalçıner, 


dakul, 
Baran ve 


Selçuk 
Sait 


Faik'in sanatı ve kişiliği üzerine ko. ` 
nuşmalar yaptılar. 


Bulgar Yazarlar Birliği 


1978-1979 yılları için Bulgar Yazarlar Birliği ile TYS arasında iki 
yılık bir kültür anlaşması yapıldı. 
Bu anlaşma uyarınca Bulgar Yazarlarından, Birlik çocuk yazını sekreteri ozan Matey Şopkin, Birlik dış ilişkiler sekreteri, ozan Luçezar Elenkov, romancı Kamen Kalçev, Şopki 
Atanasov, Nikolay Yankov, Stevan 
Angelov TYS konuğu olarak kültürel ilişkiler nedeniyle, Bulgar Yazarlar Birliği başkanı, Pantalev Zarev 
ve eşi dinlence için TYS konuğu olarak yurdumuza geldiler. 


ahmet telli 


* İyangınyılları 


ÇIKTI 
Fiatı: 20 TL. 
Tek isteklerde bedeli kadar posta pulu gönderiniz. 
Toplu isteklerde % 25 indirim yapılır. 


isteme adresi 
AŞAMA YAYINLARI 
Posta kutusu 161 Beyazıt - İSTANBUL 


? 
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ANKARA BELEDİYESİ 


«başkent ödülü» 
YARIŞMALARI 


FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 


Konu: YEREL YÖNETİMLERİN KENTE 


YENİ GELENLERE YAŞAM ÇEVRESİ 


YARATMA SORUNU 
. 
ödüller : 1 ciye 100.000 TL. (Net) 
2 ciye 60.000 TL. (Net) 
3 cüye 40.000 TL. (Net) 


Başarılı 3 yapıta 20 000 TL (Net) mansiyon 


ÖYKÜ YARIŞMASI 


Konu : ÇOCUK VE KENT 
ödüller : 1 ciye 10.000 TL. (Net) 
2 ciye 6.000 TL. (Net) 
3 cüye 4.000 TL. (Net) 


Başarılı görülen 3 yapıta 2 000 TL (Net) 


mansiyon, 


GAZETECİLİK YARIŞMASI 


Konu: KENT VE SORUNLARI 
ödüller : a) Haber Dalında 
© 1ciye 10.000 TL. (Net) 
2ciye 6.000 TL. (Net) 
3 cüye 4.000 TL. (Net) 
3 yarışmacıya 2000 TL. mansiyon 


b) İnceleme / Araştırma / Röportaj Dalında 


1 ciye 10.000TL.(Net) 

2 ciye 6.000 TL. (Net) 

3 cüye 4.000 TL. (Net) 
c) Fotoğraf Dalında 

1 ciye 10.000 TL. (Net) 

2ciye 6.000 TL. (Net) 

3 cüye 4.000 TL. (Net) 


d) Karikatür Dalında 
1 ciye 10.000 TE. (Net) 
2 ciye 6.000 TL. (Net) 
3 cüye 4.000 TL. (Net) 


e) Radyo— TV Haberi Dalında 
1 ciye 10.000 TL. (Net) 
2 ciye 6.000TL. (Net) 
3 cüye 4.000 TL. (Net) 


f) Radyọ = TV Programı Dalında 
1 ciye 10.000 TL. (Net) 
2ciye 6.000 TL. (Net) 

3 cüye 4.000 TL. (Net) 


Belediyeler Yasasının yerel yönetimlere yüklediği kentin kültür ve 
eğitim m ii yardımcı olma görevine uygun olarak ANKARA 


BELEDİYESİ nce çeşitli dallarda BAŞKENT ÖDÜLÜ yarışmaları 
düzenlenmiştir 


Yarışma konuları şöyledir: 


maa a 


İNCELEME/ARAŞTIRMA YARIŞMASI 


Konu. TÜRKİYE'DE METROPOLİTAN ÖLÇEKLİ 
KENTLERDE YEREL YÖNETİMLERİN 
ÖRGÜTLENME MODELİ 

ödüller : 1 ciye 30.000 TL. (Net) 
2 ciye 20.000 TL. (Net) 
3 cüye 15.000 TL. (Net) 
Başarılı en çok 3 yapıta 10 000'er TL (Net) 


mansiyon. 
Şİİ 


FOTOĞRAF YARIŞMASI 


Konu: ÇOCUK VE KENT 
Ödüller : 1 ciye 10.000 TL. (Net) 
2 ciye 6.000 TL. (Net) 
3 cüye 4.000 TL. (Net) 
Başarılı ençok 3 yapıta 2 000 TL (Net) 
Mansiyon. 


MEKTUP YARIŞMASI 


Lİ 


Konu : KENTLİ KÜÇÜK YURTTAŞTAN KENT 
HALKINA MEKTUP 
(7-14 yaş grubundakiler katılabilir.) 
* Ödüller : Başarılı 10 çocuğa değeri 3.000 liraya kadar 
olan diledikleri armağanlar Belediyece 
alınacak 


TÜM YARIŞMALAR İÇİN 
SON KATILMA TARİHİ : 3 EYLÜL 1979 


Geniş Bilgi ve Başvuru: 
Ankara Belediye Başkanlığı 
BASIN YAYIN ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ulus / Ankara 
Tel:-24 15 72 — 105545 


Not:Gazetecilik yarışması tüm Anadolu Basınına açıktır. Kazanan 
yapılar T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı BASIN-YAYIN GENEL . 
MÜDÜRLÜĞÜ"'nce kitap haline getirilecektir. 
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«Dimitrov Geçiyor > 


Bulgaristan işçi sınıfının ve tüm emekçi 


“halkın, kapitalizme ve faşizme karşı özgürlük, . 


demokrasi ve sosyalizm için verdiği savaşın 
önderi Georgi Dimitrov, bütün ülkelerdeki ilerici çevrelerin olduğu gibi, Türkiye'deki ilerici 
çevrelerin de Sevgisini kazanmıştır. O, ilerici 
düfk Halkoyünün dikkatim; daha Balkan, Müt- 


— tefiklerarası ve Birinci Dünya savaşları sıra- 


sındaki. devrimci eylemleriyle çekmişti, Bu ik 
gi Laipsig Duruşmasından ve Komintern'deki 


çalışmalarından sonra daha da arttı, Geofgi ` 


Dimitrov'un savunduğu ve uğrunda döğüştügü insancıl düşünceler, Türkiye'de İkinci Dünya Savaşından, özellikle 27 Mayıs 1960'dan 


sonra geniş ölçüde yayıldı. Onun seçilmiş ya- ž 


pıtları türkçe yayımlanmaya başladı, Son yıl- 


- larda Kamen Kalçev ve diğer Bulgar yazarla- 


rının Georgi Dimitrov üstüne yazdığı kitaplar 


Türkçeye çevrildi. Laipsig Duruşması kahra- 


manının eylem ve düşüncelerine karşı duyulan 
ilginin doğal bir sonucu olarak, geçenlerde 
“Türk edebiyatında, tanınmış yazar Kerim Korcan tarafından, «Dimitrov Geçiyor» başlıklı, 
ustaca yazılmış, tamamen orijinal bir kitap 
yayımlandı. x S 
Kerim Korcanın yazdığı bu yapıtın temelinde Georgi Dimitrov'un kişiliği, düşünceleri ve eylemleri yatıyor. Bütün bunlar, Bulgaristandaki somut tarihsel : koşulların - toplumsal savaşlarıyla ve günümüzdeki büyük 
dünya olayları ve anlaşmazlıklarıyla sıkı sıkı- 
ya bağlı olarak canlı bir anlatımla ve derin 
bir duygusallıkla incelenmiş “ve canlandırıl 
mışdır: Yapıtta, sınıfsal, toplumsal, -ulusal ve 
uluslararasi türden birçok soruna değinilmiştir. Bu özellik, Bulgaristan emekçilerinin ve 
Uluslararası işçi Hareketi'nin ünlü önderine 
özgü portrenin çizilmesine olânak vermiştir. 
Korcan, yapıtında, G. Dimitrov'un kişisel ve ailevi ilişkilerine de değiniyor. Öyle ki, 


Dog. De. İbrahim Tatarlı 


onların insancıl ve toplumsal 
likte bu ilişkileri toplumun 
sosyal ve tarihsel eğilimlerle 
içinde aydınlatmayı başarıyor. 


yanlariyla bir- 
“gelişmesindeki 
olan bulguları 


Yazarın, kitapta ele alınan olaylara yak- 


laşımı bir bütün olarak doğru. Onun Dimitır 
Blagoev, Georgi Dimitrov ve Todor Jivkov gi- 


bi Bulgar “siyasal önderlerinin eserlerinde; 


Stela Blagoeva'nın Georgi- Dimitrov'a ilişkin 
kısa röportajında ve çeşitli parti belgelerinde 
verilmiş olan değer hükümlerini göz önünde 
bulundurmuş olması, Bulgaristandaki ve 
dünyadaki somut tarihsel olaylara ve toplum 
yaşamının gelişme aşamalarını ikavramasına 
yardım etmiştir. Böylece Kerim Korcan, çe- 


KARKARE KEK KE AKARAK KARAKA eses a)ss als lzrs als 


lişkilerle dolu karmaşık ulusal ve uluslararası sorunlar karşısında doğru bir tutum almayı başarıyor. 

Kitap, Georgi Dimitrov'a karşı, Bulgar 
emekçi halkının kahramanca mücadelelerine 
ve ilerici insanlığa karşı duyulan sevgiyle ya- 


zılmıştır, Bu: duygu, eserin tümünü kapsıyor . 


ve bütün anlatı dokusunda özümseniyor. 


Eserde ele alınan her konu yazarın görüşleri ve kişisel duyguları açısından aydınlatılıyor. Yazar, Türk devrimcilerinin Georgi 
Dimitrov ile ilgili tutumlarını gösteriyor. Bu 
nu gerçeğe uygun olarak verebilmesinde yazara yardım eden, onun daha genç yaşta, ilk 
kez 1938 yılında Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım 
Hikmet ile birlikte, «Donanma Davası» diye 
bilinen yargılamada mahküm olması, ikinci 
kez de 1957-1959 yıllarında «Vatan Partisi» 
davasında tutuklu bulunması ve toplam olarak on iki yıl hapis yatışı ve Türkiye devrimci hareketine katılışı yüzünden elde ettiği 
zengin toplumsal deneyimler olmuştur. Bu 
olgu kitabın yapmacıklıktan uzak olan bir 
içten gelişliğini ve heyecanlılığını arttırıyor. 

Yapıtın önemli özelliklerinden biri de, 
onun proleter enternasyonalizmiyle yurtseverlik açısından: uyanık ve açık - seçik bir sk 


“nıfsal tutumdan hareket edişi ve sınıfsal, ulu- 


sal ve genel insancıl olgular arasındaki diyalektik bağları kavrayışındadır. 


Eserin janrını belirlemek güçtür. Öyley- 


ken, gazetecilik ögelerinden yararlanılmış 


olunmasına rağmen, edebiyat yapıtı sayılmalıdır. Kitap, edebi bir gezi notu gibi başlıyor 
ve bitiyor. Çoğu başlıklar, büyük ölçüde. bir 
röportaj niteliği taşıyorlar. Fakat, bütün başlıklar, ele alınan sorunlar üzerine yazarın düşünceleriyle ve çeşitli kaynaklardan yapılan 
aktarmalarla zenginleştirilmiştir. Asıl içerik 
zengin ve karmaşıktır, geçmişte, şimdi ve gelecekte olmak üzere, birkaç ikoşut (paralel) 
çizgiyi izliyerek gelişiyor. Bu yolla yapılan anlatımda Bulgaristandaki gerçek kavranarak 
Türkiye'ye ve diğer ülkelere aktarılıyor. Yazar, geriye değgin bir plan içinde geçmişe dönüyor, devrimci harekete aktif olarak katıldığı yıllardaki anılarını anlatıyor ve Georgi Di- 


mitrov'un davası ve düşünceleri, Üçüncü Enternasyonal, ünlü Laipsig Duruşması ve zamanımızın olayları ile ilgili olarak özgürlük, 
demokrasi ve sosyalizm uğrunda mücadele 
veren Türk savaşçılarının tutumlarını açıklı- 


yor. Buna, büyük ölçüde yâpıtın satır araları- 


na bile işlemiş olan yazarın aldığı aktif tu- 


tumla ulaşılmıştır. 


Kuşku yok, Kerim Korcan'ın yapıtı il 
ginç ve değerli, Bu çalışma Türk edebiyatında 
Georgi Dimitrov için yazılan tamamen orijinal ilk kitaptır. Hiç kuşkusuz, Türk halkoyu- 
nun, Georgi Dimitrov'un yaşamı ve çalışmaları, Bulgaristan halkının yaşam savaşları hak 
kında daha geniş. ve ayrıntılı bilgi edinmesin- 
de büyük rol oynayacaktır. Bu yapıt, Türk yazınında ve sosyal düşünce ve mânevi kültür 
alanında büyük bir boşluğu dolduracaktır. 
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